
Dit is hoe we het in Kampen oppakken: 
  
  

1. We zenden iedere zondagmorgen om 10.00 uur life een korte 
gebedsdienst/bemoedigingsdienst uit. Opzet: welkom/uitgebreide 
mededelingen/Bijbellezing/korte overdenking/voorbede/zegen. Omlijst door life 
orgelspel of piano spel. Duur een half uur.  De VEG O Flevoland wordt hierin in 
(mededelingen en voorbede) ook meegenomen.  

2. We hebben het klassieke bellen pastoraat weer opgepakt.  Dit wordt gedaan door 
zoveel mogelijk gemeenteleden onderling en door de beide voorgangers (ikzelf en 
Reitsma) uitgebreid, vooral de verpleeg en zorghuizen.  

3. We hebben een protocol gemaakt voor bij afscheid/overlijden, wat te doen, wat 
mogelijk. Wordt aangepast aan landelijk regels.  

4. Wekelijks korte kerkenraad. Zoveel mogelijk met mail en bellen. Elke twee dagen een 
update met info via predikant 

5. Contacten met alle andere kerken in Kampen.  
6. Jeugdwerker heeft contact met jongeren en soms meeting m.b.v. Microsoft Teams 
7. Bij nood op divers gebied zoeken we ad hoc oplossingen  

  
 
Ook voor jullie op Bondsbureau, van harte sterkte en wijsheid.  
  
Sjoerd van der Velde 
25 maart 2020 


