
Lieuwe van Kooten
22 maart 1943         18 september 2020

U bent mijn God,
ik laat mij vallen in uw hand, dragen door uw Woord

en zelfs in wanhoop en verwarring weet ik:
U haalt mij erdoor!



Samen met de kerk van alle eeuwen kijk ik 
uit naar het Koninkrijk van God,
waar gerechtigheid en vrede zullen wonen
en Hij alle tranen van de ogen zal drogen.

Onze bijzondere, bijzonder lieve en altijd enthousiaste

Luut

is niet meer bij ons. 
Wij kunnen ons nog niet voorstellen wat dit betekent,

maar weten dat hij in goede handen is.

 

Sonja van Kooten-Tönjes
Hanneke en Frank, Lieke, Robyn, Eefje

Annemieke, Mitchell, Amber, Lexx, Levi
Marleen en Leo, Kasper

Wil en Piet Veldman-van Kooten

Dikkersstraat 1 – 609
7731 DH  Ommen

Wij willen je graag de gelegenheid geven afscheid te nemen van Luut en 
ons te condoleren. Dit kan op donderdag 24 september van 10.00 tot 
10.45 uur in de Gereformeerde Kerk, Bouwstraat 17 in Ommen.  

Aansluitend vindt in deze kerk de dankdienst voor Luuts leven plaats. 
Deze dienst is vanaf 11.00 uur ook te beluisteren en te zien via
www.kerkomroep.nl  - Ommen – Geref. Kerk.  
Na afloop van de dienst is er koffie of thee, waarna de begrafenis in kleine 
kring plaatsvindt op de Natuurbegraafplaats in Arriën.

Ieder die dat wil, nodigen wij uit een losse, onverpakte bloem mee te 
nemen naar de kerk, waarmee wij samen een mooi veldboeket kunnen 
maken voor Luut.

Omdat het Coronavirus een handdruk of knuffel onmogelijk maakt, 
kan je ons o.a. condoleren door een persoonlijke herinnering of 
steunbetuiging achter te laten in het condoleanceregister van Luut op 
www.onlinemeeleven.nl


