
Bericht van het Seminarium                                                                                     

Dit najaar voltooide dr. Leo Mietus een historisch onderzoek naar de aanleiding tot en de 

omgeving van de Uniform Belijdenis, die vanaf 1911 tot laat in de jaren ’70 van de vorige 

eeuw onder gemeenten, beroepsgroep en comité heeft gefunctioneerd, in samenhang met 

een Handleiding voor Vraag en Antwoord bij de Leer des Heils. De laatste, derde en herziene 

druk (1954) van deze Handleiding heeft dan de titel: Wat wij geloven en belijden in de Vrije 

Evangelische Gemeenten in Nederland. 

Over deze Uniform Belijdenis, Handleiding en hun catechetische inhoud is veel geschreven 

vanaf de jaren ’60. Onder meer door ds. Martin Nijkamp en ds. Bert Louwerse. Via allerlei 

geschriften en bijdragen kunt u daarmee in aanraking zijn gekomen.                                                                

Echter niet eerder is de aanloop naar de Uniform Belijdenis beschreven in zijn historische 

achtergrond en onder de spanningen die er toen waren. Tijdens dit onderzoek kwamen 

onvermoede conflicten bloot te liggen, niet alleen op persoonlijk vlak maar ook op 

theologisch terrein, met name t.a.v. de vraag of gezamenlijke Bondszending zich op juiste 

wijze verhield met de Beginselen van 1885/1888. In een zuur klimaat werd tenslotte een 

door lang niet allen gedeelde wens tot een gemeenschappelijke belijdenis aanvaard. Tot 

groot ongenoegen van stichters, bondspredikanten en gemeenten die hun bezwaren ook al 

hadden geuit toen het over gezamenlijke zending ging.  

Leo’s onderzoek en beschrijving, zijn evaluaties en naschrift brengen om diverse redenen bij 

de actualiteit van de 21e eeuw. Verschillende lijnen kun je doortrekken, andere van 

vraagtekens voorzien. Alles kunt u terugvinden in de bij het bondsbureau te Velp te 

bestellen Seminariumuitgave: In Christus één? Een reconstructie van spanningen en 

conflicten in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten rond 1912.     

Voor de prijs hoef je het niet laten... deze uitgave van 200 blz. kost slechts 20 euro.  

 


