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KERKDIENSTEN

In de Wedderwegkerk:

2 april — 9.30 uur
Palm- en Passiezondag
Voorganger: ds S. van de Vrie

6 april — 19.30 uur

Witte Donderdag

Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: ds S. van de Vrie

7 april — 19.30 uur
Goede Vrijdag
Voorganger: ds S. van de Vrie

8 april — 20.30 uur
Stille Zaterdag/Paaswake
Voorganger: ds S. van de Vrie

AGENDA

29 maart — 18.30 uur
Oecumenische Vastenmaaltijd
in De Kandelaar

29 maart — 19.45 uur
Gemeenteavond in De Kandelaar

30 maart — 19.30 uur
Gespreksgroep in De Kandelaar

18 april — 20.00 uur

Ledenjaarvergadering in De Kandelaar

VERJAARDAGEN

21 April Mevr. H.P. Kruid-Deuze

9 april — 9.30 uur
Pasen
Voorganger: ds S. van de Vrie

16 april — 11.00 uur
Voorganger: ds B. van der Woude

23 april - 11.00 uur
Voorganger: ds M. Schut

30 april — 9.30 uur
Voorganger: ds A.B. Wolters

7 mei —9.30 uur
Voorganger: ds W. Johlinger

20 april — 10.00 uur
Koffiemorgen in De Kandelaar

21 april — 19.00 uur
Weeksluiting in De Breehorn
door ds S. van de Vrie

9 mei — 19.45 uur
Bijbelstudie in De Kandelaar



MEDITATIEF MOMENT

Bij Johannes 20: 1-18
ZIEN EN GELOVEN

Pasen is van oudsher het grootste feest in de kerk. Opgetogen liederen, vrolij-
ke muziek, schitterend kaarslicht: de blijdschap spat er af. Natuurlijk, immers:
de Heer is waarlijk opgestaan!

Wees eens eerlijk: kunt u het allemaal meemaken?

Al die grote woorden over de dood die is verslagen, de angst die God zal
verjagen, over opnieuw beginnen, het kwade overwinnen.......

Of overschreeuwen wij onszelf, vallen we zo nu en dan even stil, omdat we
niet verder kunnen zingen?

Vreemd, of misschien juist ook niet, de opstandingsverhalen uit de Bijbel mis-
sen ten ene male die juichende, jubelende toon.

Het zijn sobere, verstilde verhalen over mensen die heen en weer geslingerd
worden tussen hoop en vrees. Zij zien het niet, nog niet.

Johannes gebruikt in zijn versie van het opstandingsverhaal (Johannes 20:
1-18) verschillende Griekse werkwoorden voor zien om duidelijk te maken dat
het begrip langzaam maar zeker toeneemt.

Het merkwaardige van zien is altijd dat de één dit opvalt en de ander dat.

En ook al zie je allemaal hetzelfde dan nog kun je er een verschillende uitleg
aan geven.

In Johannes 20 is dat heel sterk. Petrus haastte zich naar het graf van Jezus,
ontdekte de windsels en hield het voor gezien.

De andere leerling die met hem was meegegaan zag het en geloofde.

En bij Maria uit Magdala, hoofdpersoon in Johannes’ Paasverhaal, is het lege
graf aanleiding tot een stroom van wanhopige tranen.

Ze kan maar tot één conclusie komen: niets van haar Heer is haar overgeble-
ven, ze mist elk houvast.

Zo intens kan het verdriet van een mens zijn, zo allesbeheersend de wan-
hoop, dat je het niet meer ziet.

Bij Maria komt de doorbraak als zij haar naam hoort noemen. Dan flitst het
door haar heen: de Heer heeft mij gezien, Hij kent mij, houdt van mij.

Dat is niet veranderd ook al is Hij nu op een andere manier in ons midden als
voorheen. Ook al kan ik Hem niet meer aanraken en vasthouden, Hij is niet uit
mijn leven verdwenen.



Maar zult u zeggen: deze Maria was een bevoorrecht mens, zij heeft de
opgestane Heer met eigen ogen gezien. Tja, wat is zien? Anderen hebben
misschien wel tegen haar gezegd dat het gezichtsbedrog is geweest.

Ik wil er maar mee zeggen: zien is geen garantie en ook geen voorwaarde!
Het is een kwestie van geléven! Wie gelooft kijkt met andere ogen.

Ik heb de Heer gezien!, jubelt Maria. Voor haar is de zon van Pasen gaan
schijnen. En je houdt het niet voor mogelijk hoeveel kracht die zon heeft.
Haar licht schijnt dwars door de grauwste muur, doet de dikke ijskorst rond
ons hart smelten, verdrijft de kilte en verzacht de pijn, opent ons de ogen
voor nieuwe lichtpuntjes........

Sytze de Vries dicht met het oog op Pasen:
Dan vraagt de morgen

mij ten dans

op witte vleugels

van Gods Licht.

Ik mag mijn graf te buiten gaan,
gemachtigd

door het Licht,

van nu aan

door de Zon geraakt.

= ds Simone van de Vrie

Zieken
Dhr Jaap Blikman moest na een ongelukkige val op 25 februari worden opge-
nomen in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Hij bleek enkele breuken
in het bekken te hebben, een pijnlijke kwestie. Voor de revalidatie, die tijd zal
kosten, verblijft hij in ‘Old Wolde’ (Ceder 1, kamer 23). Wij wensen Jaap veel
sterkte en een goed herstel.

Onder de lezers van het ‘Venster’ zijn er ook anderen die in de afgelopen
periode te maken hadden met vervelende klachten, met pijn of toenemende
beperkingen.

Het valt niet mee om te moeten leven met een slechter wordende gezondheid
en te moeten accepteren dat er sprake is van achteruitgang en steeds minder
kunnen.
Wij wensen iedereen die daarmee te maken heeft en de mensen die dicht om
hen heen staan en mee-lijden kracht en moed toe!
Mogen allen die in een moeilijke, verdrietige fase van hun leven zitten ervaren
dat Gods hand hen nooit loslaat.



God,

zoveel mensen

die wanhopen

en de hoop

op een betere toekomst
verloren hebben

de hoop voor zichzelf opgegeven.
Daarom bidden wij

om nieuwe hoop

om vertrouwen

dat U niet loslaat

wat uw hand in liefde begon.
Amen.

(Margreet Verspuij-Visser)

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Bij de kerkdiensten

Op 2 april is het Palm- en Passiezondag. Op deze dag begint de dienst blij en
opgewekt vanwege de intocht van Jezus in Jeruzalem, maar halverwege de
dienst slaat de stemming om en staan we stil bij de lijdensweg die Jezus is
gegaan, uit liefde voor ons. Het is de eerste dag van de Stille Week.

Op 2 april is er gelegenheid om na de dienst samen koffie, thee of frisdrank te
drinken in Het Anker.

In de Stille Week komen we in de Wedderwegkerk bij elkaar op Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag(de gegevens vindt u in de rubriek
‘Kerkdiensten’).

Op Witte Donderdag mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren.

Het is een zittende viering waarbij de diakenen langs komen en iedereen een
stukje brood en later een klein bekertje met druivensap aanreiken.

We nodigen de mensen die thuis de dienst volgen van harte uit om op hun
eigen manier het Heilig Avondmaal mee te vieren.

Op Goede Vrijdag volgen we Jezus op zijn weg naar het kruis, aan de hand
van beelden van kruiswegstaties, gedeelten uit het lijdensverhaal, liederen en
muziek.

Op Stille Zaterdag beginnen we in de stilte en in het donker: Jezus is gestor-
ven en ligt in het graf. Maar in de loop van deze viering mogen we ervaren
dat de liefde van God sterker is dan de dood en Zijn licht krachtiger dan de
duisternis. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en het licht van deze
Paaskaars verspreidt zich door de kerk en door de wereld.



Het thema van de 40dagentijd ‘Uit liefde voor jou’ loopt als een rode draad
door de vieringen van de Paascyclus.

Op zondag 9 april mogen we met jong en oud het Feest van de Opstanding
vieren, van Gods grote liefde, die alles anders maakt. Ik hoop dat die liefde in
ieders leven een bron van vreugde en kracht mag zijn en dat we dat dit jaar
zullen mogen ervaren als nooit tevoren.

Niet alleen op Paasmorgen, maar ook op de zondagen daarna, want in het
kerkelijk jaar gaat de Paastijd door tot aan Pinksteren!

Ik wens iedereen, de mensen die naar de kerk komen en degenen die thuis
via www.kerkdienstgemist.nl de diensten volgen: goede vieringen, die ook het
leven van alledag, met z’n ups en downs, in het licht van Gods liefde zetten.

Activiteiten van de Vrije Evangelische Gemeente Veendam
In de ‘Agenda’ van dit ‘Venster’ kunt u zien dat er voor de komende tijd weer
verschillende activiteiten op stapel staan.

Ik wil u nog even wijzen op de oecumenische vastenmaaltijd van 29 maart
a.s.. Het is voor het laatst dat deze maaltijd vanuit onze gemeente is voorbe-
reid en wordt gehouden. Net als vorig jaar zitten we in de grote zaal van ‘De
Kandelaar’. Na de vastenmaaltijd is er een gemeenteavond. We gaan dan
bezig met het thema van deze 40dagentijd: ‘Uit liefde voor jou’.

Vanaf 19.30 uur is de inloop voor de gemeenteavond en staan koffie en thee
klaar. We beginnen om 19.45 uur. Van harte uitgenodigd!

Die uitnodiging geldt ook voor de ledenjaarvergadering op donderdag 13 april
om 20.00 uur in ‘De Kandelaar’. Inmiddels zult u de stukken hiervoor ontvan-
gen hebben.

Tenslotte

Belangrijke woorden in de Paastijd zijn: LICHT en LIEFDE.

Het LICHT van God dat schijnt in een duistere wereld, licht waaraan wij ons
mogen warmen en op onze beurt mogen doorgeven aan onze naaste in het
donker.

De LIEFDE van God, die wij in Jezus hebben ontvangen, om die ook met
anderen te delen. Omringd door licht en liefde mogen wij zingend, zoals in
onderstaand gedicht, de Paastijd ingaan.



Op de wieken van het licht

Het licht is uitgezaaid!

De hemel heeft de hand

in het stille wachten van de tijd.

De schepping is als bloementuin ontwaakt,
een hof waar al ons zuchten

weer op adem komt,

en wie verloren ging

hervonden wordt.

En op de wieken van dit licht
ontwaak ik zingend in de zon.
Gods wind doorwaait mijn hof,
ik drink zijn adem in.

Nooit stralender een eerste dag
waarop Hij mij met liefde

voor zich won.

(Sytze de Vries)

Gezegende Paasdagen!

= Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie

dan zouden mensen
minder lijden,

= Nanda



BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

Ontmoetingen

Talloze ontmoetingen hebben mij gevormd in mijn leven.
Veel ontmoetingen waren een inspirerend beleven,

een lamp en een licht voor mijn voeten.

Wat een zegen mensen, geschapen als wij, te ontmoeten.

De Emmatsgangers ontmoetten een man die zij een vreemdeling dachten.
Zij vroegen de reisgenoot, die zij op hun weg niet verwachtten,

“blijf bij ons, het wordt donker en nabij is het avondrood”.

De vreemdeling bleef en brak met hen het brood.

Een licht doorstraalde hen toen hij het brood zegende,

ze herkenden toen in de vreemdeling de Levende.

Laat ons de vreemdeling
op onze weg loven.

Hij is door God gezonden
uit de hemel hierboven.

De zon gaat onder, duis-
ternis neemt steeds meer
de overhand.

Heer, blijf ons doorstralen
met uw licht, verhelder ons
verstand.

Wiel Hoekstra

= Ingezonden door
Trijnie de Jonge)

Afbeelding:

Uit ‘Geloven thuis’
een initiatief van
uitgeverij Adveniat
en het Centrum voor
parochiespiritualiteit




Regenbooglied

Wie gebogen zijn als bomen,

die zich krommen op de wing,
wie vergeefse dromen dromen
en beangst zijn als een kind,
worden overspoeld met kleuren
zeven keren aangeraakt

door de boog van God de Vader,
die de mensen mensen maakt.

Wie gebogen is op aarde

en het zout van tranen kent,

wie in nacht geen dag ontwaarde
en het licht haast was ontwend,
krijgt een handdruk van de hemel,
ereboog van hoop en moed,
waarmee God de mens laat weten:
‘Mensenlief, wat ben je goed!’

(uit ‘Rakelings nabij’, van Alfred C. Bronswijk)

= Ingezonden door Truus Deuze

Muziekavond met Adriaan

Donderdagavond 23 februari waren wij te gast in de Meidoornschool in
Stadskanaal. Daar heeft het orgel uit de AE kerk een plaats gekregen in de
school waar hij Adriaan werkt.

Een groot aantal leden van onze gemeente zijn die donderdagavond naar
Stadskanaal gegaan om te zien waar het orgel staat en waar Adriaan het
orgel soms gebruikt in de lessen.

Leuk om te vermelden is dat het hoofd van deze school Gisela Nap is, doch-
ter van Marten Jan Nap, die in de AE kerk dit orgel jarenlang heeft bespeeld
tijdens onze erediensten, en Adriaan later ook!

Ds Simone van de Vrie en Adriaan hadden een avond met muziek en zang in
de sfeer van de 40dagentijd en Pasen voorbereid. Adriaan heeft ons bege-
leid bij het zingen van een aantal mooie liederen en ons laten genieten van
prachtig orgelspel. Een heel geslaagde avond met dank aan de gastvrijheid
van deze school.

m Trijnie
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CONTACTGEGEVENS

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT

Ds S. van de Vrie

Hendrik Werkmanhof 18

9646 DE Veendam

tel. 0598-617823

e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS

Dhr PH.W. Deuze
Brilduiker 23

9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER

Dhr H. Huising

Knobbelzwaan 4

9648 DA Wildervank

tel. 0598-616037

e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:

NL66 INGB 0001 0009 39

t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN

Mevr. T. Deuze

tel. 0598-717499

e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netuvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@netuvisit.nl

REDACTIE ‘HET VENSTER’
Dhr Hans Deuze

tel: 06 - 28 65 63 63

e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor ‘Venster’ van mei 2023 moet uiterlijk op
donderdag 27 april 2023 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.
E-mail: hansdeuze@gmail.com




