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Bemoediging 
DE LES VAN DE JORDAAN: IK GETUIG...  GEEF HET DOOR!!!

We waren twee weken in het land van de 
Bijbel: Israël. Hoe vaak je er ook komt, het 
blijft bijzonder. We waren ook bij de belang-
rijke levensader van het land: de Jordaan 
rivier.    
Helemaal in het Noorden zijn er de bron-
nen van de Jordaan (het zijn er 3) die het 
smeltwater van het Hermon gebergte naar 
boven laten komen. Dat water is door het 
kalkzandsteen gegaan en is zuiver en mine-
raalrijk. Bijzonder om in dat gebied te lopen 
en het oorverdovende geluid van het brui-
sende en stromende water te horen. Dáár  

is de overbekende Psalm 42 ontstaan: het lied over die dorstige hinde die naar 
het stromende water smacht en er maar niet bij kan komen.

Die Jordaan rivier vult de zee van Tiberias, ook wel het meer van Galilea genoemd, 
met z’n vele vissen en beroemde valwinden waardoor het eind van de middag be-
hoorlijk kan spoken (lees de verhalen over Jezus die met zijn vrienden in het schip 
ging en er angst uitbrak aan boord!)  Wij voeren op dat meer en realiseerden ons 
wat zich op en rond dat meer allemaal heeft afgespeeld. Het Nieuwe Testament 
gaat op een nieuwe manier voor je leven.

We kwamen ook bij de plek waar 
Johannes de Doper doopte en waar  
Jezus werd gedoopt en nu nog mensen 
speciaal heen reizen om op die plek  
gedoopt te worden. Die gebeurtenis 
uit Johannes 1 vond wel plaats aan de 
overzijde van de Jordaan, in het huidige 
Jordanië.



De Jordaan wordt steeds smaller en smeriger en mondt 
uiteindelijk uit in de Dode Zee, waar alles ruikt naar de 
dood. De zout mineralen zijn in zo’n grote 
getale aanwezig (meer dan 30%), dat je niet eens in 
het water kunt zwemmen, je kunt er enkel drijven.                                                                                                                             
Hoe komt dat toch?  Daar waar de Jordaan rivier ophoudt 
met stromen, het frisse en heldere water niet meer door-
geeft maar voor zichzelf houdt, daar treedt het verderf in.                                                      

Dat gevaar lopen christelijke kerken en christen ook.                                                                                                                
Je kunt nog zo blij zijn met God, met het evangelie, met de 
bijbel, met de gemeente waar je lid van bent……. geef het 
door! Het is van het allergrootste belang.       

IK GETUIG was het thema van de Bondsdag in april. Dat is 
een mooi thema, maar daar hebben we straks in het nieuwe 
seizoen een hele kluif aan.  
 

Staren we ons niet teveel blind op onze beperkingen, onze 
onmogelijkheden: kleine gemeente, veel vacatures, weinig 
jonge mensen.

Het meer van Galilea ontvangt het Jordaanwater en geeft 
het door. Het is daardoor een vruchtbaar meer. Hoe simpel 
kan het zijn!  De Dode zee ontvangt ook datzelfde vrucht-
bare water, maar houdt 
het voor zichzelf: het 
blijkt de dood in de pot 
te zijn. 

Wat willen we zijn in 
het nieuwe seizoen: 
meer van Galilea of 
Dode Zee?

door Sjaak Weststrate 

terugblik

Kampus 2023

Soms zeggen beelden meer dan woorden. 

Kampus 2023 was TOP! Volgend jaar ook mee? 

Mail voor meer informatie naar  
vejo_kampus@hotmail.com



terugblik
Opbrengst na traject waarderend

  

onderzoeken in VEG Meppel

Vorig jaar is VEG Meppel aan de slag gegaan met de methode 
Waarderend Onderzoeken. Een traject van c.a. vijf bijeen-
komsten waarin je met de gemeente gaat nadenken over 
de toekomst. Het mooie van dit traject is dat je start bij 
het verlangen en vervolgens met elkaar gaat kijken hoe 
dat in de toekomst vormgegeven kan worden. 

Juist door deze benadering ontstaat er positieve energie 
en hoop voor de toekomst, ook omdat het niet alleen 
maar bij het uitspreken van je verlangen blijft. Gedurende 
het traject wordt het namelijk steeds concreter. Zo hebben 
we aan het einde van het traject een helder beeld van wat 
we willen, welke stappen daarvoor nodig zijn en wie waar-
mee aan de slag gaat. Zo is VEG Meppel ertoe gekomen 
om laagdrempelige diensten te gaan organiseren en te 
werken aan een stukje zichtbaarheid naar buiten toe.

Inmiddels vinden deze diensten maandelijks plaats. Ze 
hebben een informeel karakter en er vindt meer interactie 
plaats o.a. door tafelgesprekken. Dit valt erg in de smaak.

Ook hebben ze geïnvesteerd in het zichtbaar maken van 
gemeente door vlaggen te ontwerpen en een banner buiten 
te plaatsen (zie foto).

Wil je meer weten over deze methode of er ook mee aan 
de slag gaan in jouw gemeente?

Mail dan naar jknevel@bondveg.nl

Onder de aandacht

Najaarsvergadering
Na de Inspiratie- en Ontmoetingsdag gaan wij meteen aan de slag met de najaarsvergadering. De datum is aan het begin 
van het jaar al bekend gemaakt en staat gepland op zaterdag 11 november 2023. We denken ook na over het onderwerp 
voor het geloofsgesprek en kijken ook naar welke onderwerpen zijn door jullie doorgegeven. Dit jaar willen we graag 
 ’s middags verder praten over ‘Liedkeuze in de gemeente’, waarom zingen we de liederen die we zingen, welke bood-
schap willen we meegeven, wat betekenen de liederen voor ons, … Verder gaan we de bondsfilm ‘Morgen praten we 
verder…’ kijken, we vieren de maaltijd van de Heer en bespreken bondszaken. Ook zullen we afscheid nemen van Harm 
Jager als voorzitter van het comité. 

We nodigen jullie van harte uit om deze dag erbij te zijn in Bennekom. 

Agenda
7 okt en 28 okt ‘23
Cursus pastoraat in Goes  		
	

4 nov en 25 nov ‘23
Cursus pastoraat in Leeuwarden	

	

11 nov ‘23
Najaarsvergadering 

20 april ‘24 
Inspiratie- en ontmoetingsdag

Ik heb je 
in Mijn handpalm 

gegrift.

Jesaja 49:16a



Onder de aandacht

Vanwege succes verlengd!

Vanwege het succes en de grote belangstelling wordt ook 
komend seizoen weer de cursus Pastoraat aangeboden. 
Ditmaal op twee andere plakken in het land namelijk: 
Goes en Leeuwarden! 

Voor wie? 
De cursus is bestemd voor iedereen binnen de VEG. Denk 
aan kerkenraadsleden, predikanten, werkers maar voor-
al ook gemeenteleden die hierin geïnteresseerd zijn. De 
cursus is bedoeld om de gemeente en haar leden toe te 
rusten op het gebied van pastoraat.

Door wie? 
De cursus wordt aangeboden door het aandachtsveld Toe-
rusting en vorming van de Bond van Vrije Evangelische Ge-
meenten. De cursusreeks zal worden verzorgd door Sjoerd 
van der Velde en Theo Hettema in samenwerking.

Wanneer? 
Data Goes: 

Zaterdag 7 oktober:  
Pastoraat en het gemeenteleven & 
Gesprekstechnieken

Zaterdag 28 oktober:  
Pastoraat bij ingrijpende gebeurtenissen & Pastoraat en 
Jongeren

Data Leeuwarden:

Zaterdag 4 november:  
Pastoraat en het gemeenteleven & Gesprekstechnieken 

Zaterdag 25 november:  
Pastoraat bij ingrijpende gebeurtenissen & Pastoraat en 
Jongeren

Meer weten en/of aanmelden?  
Mail naar info@bondveg.nl

LOOFHUTTENFEEST
Vieren jullie het feest mee in Israël? 

Dat kan tijdens de reis van 2 tot 12 oktober 2023.  
Misschien wordt dit wel het duurste feest en/of reis in uw 
leven. Het gezegde is dat als je eenmaal geweest bent je 
vaker wilt.

Ook deze reis met daarin het loofhuttenfeest lijkt een dure 
reis, maar het is een hele waardevolle ervaring! Elf dagen 
lang rijden en wandelen in en door de Bijbel en dit met 
elke dag een Nederlandssprekende gids, entreegelden die 
zijn betaald, de vliegtickets geregeld, ontbijt en diner ver-
zorgd, een heerlijke touringbus, etc. 

De hoogtepunten van deze reis zijn een bezoek aan Galilea, 
een boottocht op het meer van Tiberias, het Karmelgebergte, 
Ceasarea, Judea, Jeruzalem met de oude Davidsstad, Shab-
bat bij de Klaagmuur, Loofhuttenfeest op het Tempelplein, 
Masada, de kibboets van Ben Goerion, drijven in de Dode 
zee, de opgravingen van een Nabateërstad en nog veel 
meer…

Uitgebreide reisinformatie vindt u op de website

https://www.israelidoedreizen.nl/reizen/evangelische-ge-
meentereis-bennekom/

Graag aanmelden voor 1 juli 2023

Hoe mooi zou het zijn om dit als VEGemeenten samen te 
mogen beleven!

Bert van den Burg, lid van VEG Bennekom, organiseert 
deze reis. Hij is een zeer ervaren reisleider en kent Israël 
goed. Wilt u meer informatie en/of heeft u vragen neem 
gerust contact op Bert. 

: bertvandenburg@gmail.com 

: 06 1969 7250



ONDER DE AANDACHT 
 
KASPER KRUITHOF STELT ZICH VOOR…

Mijn naam is Kasper Kruithof en ik ben in 1964 geboren in 
Wormerveer. Mijn roots liggen in VEG Wormerveer. Ik 
ben in 1985 theologie gaan studeren in Utrecht, 
zowel aan de universiteit als aan het Semi-
narium van de Bond. Ik ben getrouwd 
met Anja en we hebben drie kinderen 
en inmiddels ook drie kleinkinderen. 

Van 1993 tot 1999 ben ik als predikant 
werkzaam geweest in VEG Yerseke 
i.c.m. VEG Wemeldinge, van 1999 tot 
2007 in VEG Gouda i.c.m. VEG Hendrik 
Ido Ambacht en van 2007 tot 2023 in VEG 
Oldebroek. In 2012 ben ik met VEG Oldebroek 
uit de Bond vertrokken, maar vanwege het beroep 
van VEG Bennekom ben ik weer teruggekeerd in de Bond 
als Bondspredikant, en daar ben ik blij mee.*

Per 1 april ben ik als predikant vier dagen per week werk-
zaam in VEG Bennekom, en daarnaast vanaf 1 september 
één dag per week in VEG Beverwijk. Eind juni gaan we in 
Harderwijk wonen.

Mijn hobby is vooral lezen en dan met name boeken op 
het terrein van theologie en geschiedenis. 

Verder wandel ik ook graag. In de gemeente hebben voor-
al pastoraat en onderwijs over Gods Woord mijn hart. 

Het is mijn verlangen voor VEG Bennekom en 
VEG Beverwijk, en dat geldt voor alle Vrije 

Evangelische Gemeenten, dat we men-
sen bij Jezus en/of dichter bij Jezus zul-
len brengen, dat we mensen binnen en 
buiten de gemeente met de liefde van 
Jezus in aanraking kunnen brengen. 

Want het gaat om Hem! 

* Het comité heeft voorafgaand aan ds. Kruithofs 
herintreding in de Bondsgemeenschap een aantal goede en 

positieve gesprekken met hem hierover gevoerd waarin weder-
zijds vertrouwen en verbondenheid gezocht werd en dit ook als 
uitkomst is ervaren.  
Ds. Kruithof heeft hierover op de najaarsvergadering van 2022 de 
Bondsgemeenschap geïnformeerd. Als comité spreken we onze 
blijdschap en dankbaarheid uit dat ds. Kruithof weer dienen zal 
in de Bondsgemeenschap en wensen we hem samen met de ge-
meenten te Bennekom en Beverwijk van harte Gods zegen toe!

Uit het veld
- Update Oekraïne – Goederenactie 
Onze werkers in Oekraïne maken het ondanks de omstandigheden 
goed. Nog steeds verblijven er vluchtelingen in hun huizen en kerken. 
Wat betreft de goederen zijn zij op dit moment voorzien, maar we 
blijven vooralsnog inzamelen. De goederen kunt u afleveren bij de op-
slagplaats in Zeewolde. Paul, onze contactpersoon, zal de spullen naar 
Oekraïne brengen. Als onze werkers voorzien zijn, dan worden de spul-
len ergens anders in Oekraïne gebracht waar het hard nodig is. 

We willen u vragen om voor Oekraïne en onze werkers te blijven bid-
den.  
Kyrie Eleison!

Wil jij nieuws vanuit jouw gemeenten delen met de rest van de Bondsgemeenschap? 

Mail het voor 10 augustus 2023 naar info@bondveg.nl 
BONDVEG, Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom



Uit het veld
Update Turkije/Syrië – ZOA-noodhulp
Nadat de aardbeving Turkije en Syrië zwaar had getroffen heeft de SZD de gemeente opgeroepen om hiervoor te collec-
teren zodat er geld beschikbaar zou komen voor plaatselijke noodhulp en wederopbouw. In totaal is er € 27.340,32 van-
uit de gemeenten bij de SZD binnengekomen. Wat een prachtig bedrag! 

Dit hebben we als volgt verdeeld: 

ZOA 		  € 15.000,- (Syrië) 
O.M.  		  €  5.000,- (Turkije) 
Kerk in Aktie 	 €  5.000,- (Syrië) 
Dorcas 		 €  6.500,- 
Tearfund 	 €  6.000,-

Totaal is er € 37.500 naar deze ramp gegaan, waarvan  
€ 10.000,- uit het Noodfonds.

ARCHIEF – Oud Papier? 

Stel je voor… Iemand wil ooit de geschiedenis van de Bond 
van VEG-en schrijven. Hoe kom je dan aan materiaal? 

Dat zit allemaal in het landelijk Kerkelijk Archief, in Utrecht. 
Hoe het daar komt? Op het Bondsbureau zoeken we alle 
papieren uit, halen de nietjes en paperclips eruit, ordenen 
het en maken er een lijst van. Dat is een enorme klus, waar 
twee vrijwilligers aan werken. Alle papieren gaan door 
onze handen, en heel veel gooien we weg, omdat het niet 
belangrijk genoeg is om te bewaren.

Soms kom je leuke dingen tegen. Tussen de brieven van 
een zendingswerker zit ineens een brief met allemaal 
vreemde kriebels en krabbels. Als ik verder zoek vind ik 
een vertaling. Het blijkt een brief in het Thais te zijn. 

De SZE heeft in 1989 een klein bedragje geschonken aan 
een paar voorgangers van kleine kerkjes daar. Dat geld 
moest worden overgemaakt. 

Dus naar het opgegeven bankrekeningnummer. Blijkt niet 
te kloppen, en het geld komt terug. Brief naar Thailand, 
waar moet het heen? Het kan beter per cheque. Cheque 
opgestuurd. Die komt pas bijna een half jaar later aan. Dat 
kan gebeuren met papieren post in die tijd. Bij de bank 
blijkt dat de cheque gedagtekend is op een datum die … 
een half jaar plus één dag geleden is. En cheques die ou-
der zijn dan een half jaar worden niet geaccepteerd. Dus 
weer brieven van Thailand naar Nederland, en omgekeerd. 
Uiteindelijk komt het goed, en dus zit er keurig een Engel-
se vertaling van de bedankbrief van de kerken daar in het 
archief!

Het is een klus! En soms vind je dit soort leuke dingen ertussen.

Gelukkig hoeven wij ‘alleen maar’ het landelijke archief 
van de Bond door te werken.  
De archieven van de plaatselijke gemeenten worden door 
de gemeenten zelf geregeld – die horen in de diverse ge-
meentelijke archieven van de burgerlijke gemeenten thuis.   

Geerard aan het werkbrief vanuit Tailand 1989

Vakanties 

Fransciska van 26 juni 
t/m 17 juli 

Jonne 24 juli t/m 
14 augustus



Op woensdag 10 mei mochten we met een groep van 40 
personen uit Heerde en (verre) omstreken op weg gaan 
naar het land Israël. Met een touringcar vertrokken we ’s 
ochtends om 6.00 uur vanaf de VEG Heerde. We hadden 
een voorspoedige reis en kwamen rond 17.00 uur (plaat-
selijke tijd = 1 uur later) op Tel-Aviv/Ben Gurion. Daar 
maakten we kennis met onze (Belgische) gids Paul, die al 
heel veel jaren in Israël woont en samen met onze reisleider 
en emeritus-predikant Sjaak Weststrate een gouden duo 
bleek te vormen.

De eerste dagen verbleven we in Jeruzalem. Van daaruit 
bezochten we de Klaagmuur, waar we de Bar mitswa vie-
ring meemaakten. Ook bezochten wij het Tempelplein. 
Vroeger stond op deze berg de Joodse tempel. Tegenwoordig 
staan er de bekende Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee.

De dagen daarna bezochten we heel veel bijzondere plek-
ken, zoals Yad Vashem, het gedachtenismonument (park/
Museum) van de Holocaust. We wandelden vanaf de Olijf-
berg (2 Sam. 15:30 v., Zach. 14:4, Matt. 21:1, 24:3v., Hand. 
1:6) en bezochten Dominus Flevit (Luc. 19:41), Gethsema-
ne (Matt. 26:36) en Bethesda (Joh. 5). We zongen in de  
St. Annakerk (Joh. 19:5) en wandelden de Via Dolorosa 
(Joh. 19:17) af naar de Heilige Grafkerk (Joh. 19:38, Matt. 
27:59-60, Joh. 20) en bezochten de zaal van het laatste 
Avondmaal ‘Cenakel’ (Matt. 26:17-35 + Hand. 1). 

We reisden met onze buschauffeur Nabil richting de Dode 
Zee. De eerste stop was de burcht Massada waar we met 
een kabelbaan omhoog gingen. We zagen de resten van 
het paleis van Herodes de Grote en mochten daarna drij-
ven in de Dode Zee (Gen. 14:3, Num. 34:12, Deut. 3:17), 
wat een hele bijzondere ervaring was.

Op zondag waren we in Bethlehem (1 Sam. 16, Micha 5, 
Luc.2) en bezochten we de velden van Efratha, waar we 
een dienst hielden. We bezochten ook de Geboortekerk. 

De dagen daarna gingen we via Galilea en een korte stop 
bij de doopplaats aan de Jordaan, Qasr el Yahud (Joh. 
1:28) naar de opgraving van Bet Sean (1 Sam. 31:8). We 
bezochten de opgraving van Magdala bij Migdal (Luc. 8:2, 
Matt. 28:1, Joh. 20:1) en bezochten Kafarnaüm (Matt. 4:12 
v., 8:5, 11:23, Marc. 1:21, 2:1, Joh. 4:46, 6:17). Met de bus 
reden we naar de berg/kerk van de zaligsprekingen (Matt. 
5-7), waarna we het pad dat Jezus liep met zijn leerlingen, 
in alle stilte, wandelden (Marc. 2:23 v., Matt. 28:16 v.) en 
brachten een bezoek aan Tabgha (Joh. 6:1). We maakten 
een wandeling (en namen doopwater mee) bij de bron-
nen van de Jordaan: Tel Dan, en bezochten het heiligdom 
van Pan bij Banyas (Recht. 18:7, 20:1, 1 Sam. 3:1v., 1 Kon. 
12:25 v., Matt.16:13) en de burcht Nimrod.

Op Hemelvaartsdag begonnen we de dag met varen op 
het meer van Tiberias (Matt. 8:23 v., 14:22 v., Joh. 21:1 v.). 
We reisden naar de Taborberg, waar we het laatste stuk 
met taxi’s aflegden. Het is ‘de berg van de verheerlijking’ 
(Recht. 4:12, Matt. 17: 1). 

De dagen daarna verbleven we in de Kibboets Nes Ammim 
en bezochten we de kruisvaarderstad Akko. We zagen er 
de Citadel, de Karavanserai, de haven en de Soek. Op de 
Karmelberg die we kennen van de geschiedenis van Elia en 
de Baälpriesters genoten we van het uitzicht op de vlakte 
van Jizreël (1 Kon. 18:19).

We maakten een dagtrip naar Caesarea, prachtig gelegen 
aan de zee (Hab. 8:40, 9:30, 10:1,24, 11:11, 12:19, 18:22, 
21:8) waar Paulus 2 jaar gevangen zat, Filippus woonde er 
en Herodes verbleef er graag.

Op zondag hielden we onze kerkdienst in Nes Ammim en ’s 
middags gingen we naar Rosh Hanikra, de witte krijtrotsen 
aan de grens met Libanon. Op maandag 22 mei kwam er 
helaas een einde aan deze prachtige, indrukwekkende reis. 

Met dank aan onze gids Paul van Wijnsberghe en reisleiders 
Sjaak en Marijke Weststrate.

Sjaloom chaverim ISRAELREIS HEERDE



BETROKKEN | NIEUWS
MIJLPALEN 

•	 VEG Heerde 
       Gijs Bleijenberg zondag 4 juni is ds. Gijs Bleijenberg bevestigd als predikant in VEG Heerde. Het was een goed en               	
       feestelijk moment.

•	 VEG Beverwijk  
heeft ds. Kasper Kruithof beroepen en hij heeft dit beroep aangenomen. De bevestiging zal plaatsvinden  
DV 24 september 2023. 

•	 Tim Kamp  
VEG Kampen 23 mei heeft ds. Tim Kamp het formulier onder-
tekend voor bondspredikant en hiermee is zijn studie afge-
rond! Tim is al werkzaam in VEG Kampen en heeft zich ook al 
eens voorgesteld in Oogsten.

   IN HERINNERING
Na een periode van afnemende gezondheid is vredig en rustig overleden 

ds. Benjamin (Ben) Hagen, 

emeritus predikant in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten,
in de leeftijd van bijna 90 jaar. 

 

Ben Hagen is op 15 juni 1933 in Hilversum geboren en 
werd na een maatschappelijke carrière op latere leeftijd 
predikant in de Bond.
Hij diende de Vrije Evangelische Gemeenten van Bussum 
(vanaf 18 augustus 1985), Enschede (vanaf 11 juni 1989) 
en Goes (vanaf 15 september 1996). 
Op landelijk gebied maakte ds. Hagen een tijdlang deel uit 
van het team van Ons Orgaan. Hij was verantwoordelijk 
voor het selecteren van belangrijk gemeentenieuws van 
het Bondserf.
Na zijn emeritaat (1 oktober 2001) ging ds. Hagen in Ruinen (D) 
wonen. 

Tot op hoge leeftijd kwamen we zijn naam tegen op de 
preekroosters van diverse gemeenten.
De laatste jaren verslechterde zijn lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid, mede omdat een oude ziekte weer de 
kop op stak. Met hulp van dagbesteding en thuiszorg kon 
de zorg vanuit huis geregeld worden. Twee dagen vóór zijn 
90e geboortedag overleed ds. Hagen op 13 juni.
 
We danken de Heer van de gemeente voor dat wat Hij ons 
in deze voorganger gegeven heeft en we denken aan zijn 
echtgenote - Renée Hagen-Durlacher - aan de kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen.


