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Bemoediging
“Minder, minder, minder!”
Er komen over niet al te lange tijd weer ver-
kiezingen aan. Meestal neemt dan gaande- 
weg de retoriek toe en lopen we het risico om 
meegesleept te worden door spraakmakende 
Haagse predikers (geen hagenpredikers!) die 
zichzelf willen profileren, al dan niet ten koste 
van anderen. De één preekt minder immi-
granten, de ander minder stikstof, een derde 
verkondigt minder wapens naar Oekraïne en 
allemaal willen we minder belasting op ben-
zine en levensmiddelen! Te midden van al die 
stemmingmakerij hoor je echter maar zelden 
iemand zeggen: “Ik wil eens wat minder van 
mijzelf!” Daar willen we juist meer van: meer 
welvaart, meer vrijheid, meer grenzeloos-
heid. Hoe heilzaam is het om het Woord van 
God tot ons oor te laten doordringen en ons 
daardoor te laten vormen, voordat alle andere 
woorden van mensen ons bereiken.

In mijn gedachten zie ik hem daar staan, aan 
de oever van de rivier, waar het droge woes-
tijnzand overgaat in een kleine groene land-
streek langs de Jordaan. Zijn sandalen wat 
eenvoudig vastgeknoopt en zijn lange zware 
kamelenharen mantel bij elkaar gehouden 
met een oude leren riem. Zijn ongewassen 
haar valt in lange onverzorgde lokken over 
zijn schouders. Typisch een zwerver uit de 
oudheid, een kluizenaar uit de woestijn.  
Johannes de Doper is de grootste onder al 
de profeten, zelfs de Heere Jezus zei dat over 
hem. En toch neemt Johannes de moeite 

niet om zich in driedelig pak met stropdas en 
dure aftershave te presenteren. Qua uiterlijk 
lijkt het geen man van succes, maar toch is 
hij de aangewezen spreekbuis van God. Kijk 
eens hoe hij wordt ingeleid volgens het Heilig 
Evangelie van Lukas: “In het vijftiende jaar van 
de regering van keizer Tiberius, toen Pontius 
Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes 
viervorst over Galilea, zijn broer Filippus vier-
vorst over Iturea en over het land Trachonitis, 
en Lysanias viervorst over Abilene, onder de 
hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde 
het woord van God tot Johannes, de zoon van 
Zacharias, in de woestijn.” Zo, daar heb je het! 
Alle wereldlijke leiders uit de regio worden 
even opgesomd met naam en toenaam, maar 
tot geen van alle hoogwaardigheidsbekleders 
komt het woord van God behalve tot Johan-
nes de Doper. Johannes was een man die daar 
niet voor zichzelf stond. Niet voor zijn eigen 
partij, niet voor zijn eigen succes, niet voor 
zijn eigen ideeën of gewin. Hij was er ook niet 
op uit om populair te worden, ofschoon me-
nigten naar hem kwamen luisteren. Johannes 
zijn enige taak was om van zichzelf af te wij-
zen en mensen op de Heere Jezus te wijzen. 
“Ik ben de Christus niet!” preekte hij. En: “Zie, 
het Lam Gods dat de zonden der wereld weg-
neemt!” Na verloop van tijd komen enkele 
mensen naar hem toe die hem er op wijzen 
dat de Heere Jezus ook als een profeet rond-
gaat, en dat Zijn discipelen mensen dopen. En 
hoewel Johannes de Doper altijd een popu-
laire prediker was met veel mensen om zich 



heen, zien we nu dat steeds meer mensen wegblijven om naar 
de prediking van Jezus te gaan luisteren, en zich daar te laten 
dopen. Johannes zijn discipelkring wordt kleiner, maar die van 
Jezus wordt gaandeweg groter. Pijnlijk? Het maakt voor Johan-
nes echter niets uit. Sterker nog, hij wilde dit juist! Het is de be-
doeling om de mensen over te dragen naar de Heere Jezus. “Hij 
moet meer worden, ik echter minder!”
 
Deze houding van Johannes de Doper is kenmerkend voor het 
leven van een echte gelovige. Geloven is namelijk niet in de kerk 
zitten op zondag en de rest van de week compleet je eigen pro-
gramma volgen. Echte gelovigen leren door genade samen met 
Johannes te zeggen: “Hij moet meer worden, ik echter minder!” 

Ik ben niet langer meer van mijzelf met mijn eigen programma’s 
en meningen, maar ik ben in leven en sterven het eigendom 
van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus, die met Zijn dierbaar 
bloed mij volkomen betaald heeft en mij van de macht van het 
kwaad heeft verlost. Dus ja, minder van mijzelf en meer van de 
Heere Jezus in en door ons heen! Dat wens ik ons als Bonds-
gemeenschap van harte toe: min-
der! Voor meer doen we het niet. 
Hij moet meer worden, ik echter 
minder!

Door Tim Schakel

Wil jij nieuws vanuit jouw gemeenten delen met de rest van de Bondsgemeenschap?
 Mail het voor 10 oktober 2023 naar info@bondveg.nl

BONDVEG
Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom

TERUGBLIK
Inmiddels hebben we als Bond van Vrije Evangelische  
Gemeenten heel wat kilometers afgelegd en zijn we al even 
op reis van hoe we in 2021 de verandering in de Bond hebben 
vormgegeven, zoals verwoord in ‘Tot boei komen’. Nu zullen 
we altijd op reis zijn en nog vele kilometers afleggen. 

Een terugblik van de kilometers die we afgelopen jaar hebben 
afgelegd is te lezen in ‘Velden vol aandacht’ met daarin het 
verslag van de activiteiten in 2022 en de cijfers die daarbij 
horen. 

Het jaarverslag 2022 ‘Velden vol aandacht’ is te lezen op 
onze website https://www.bondveg.nl/bondsvergadering/. 

Wat ook leuk om te lezen is, en de verbinding te voelen, zijn 
de verslagen van de gemeenten met wat zij allemaal gedaan 
hebben. Klik op bovenstaande link en lees de verslagen.  

VEJO ZWITSERLAND 1967

Meindert van de Wal bewaart goede herinneringen aan 
deze VEJO vakantie in Zwitserland en stuurde ons een mail 
hierover. Hij was oude foto’s aan het bekijken en kwam deze 
groepsfoto tegen uit 1967. Hij herkent niet alle gezichten en 
hij is benieuwd wie wie is. Het is echter zo lang geleden dat de 
hele groep tot de allersterksten behoort of is gaan hemelen. 
Om door te geven als je jezelf herkent kun je Meindert mailen  
walesteyn@gmail.com.

mailto:info%40bondveg.nl?subject=
https://www.bondveg.nl/bondsvergadering/
mailto:walesteyn%40gmail.com?subject=


Najaarsvergadering
Van harte welkom DV zaterdag 11 november 2023.
Deze dag zal de langverwachte bondfilm ‘Morgen praten 
we verder…’ in première gaan!

Verder is er ruimte om samen door te praten over bonds-
zaken, het geloofsgesprek te voeren over ‘Liedkeuze in de 
gemeente’,  
de maaltijd van de Heer te vieren en we nemen deze dag 
afscheid van Harm Jager, voorzitter van het comité. 

We nodigen jullie van harte uit om deze dag erbij te zijn in 
Bennekom. 

Inspiratie – en Ontmoetingsdag 
Na de Inspiratie- en ontmoetingsdag gaan wij meteen aan de 
slag met de najaarsvergadering, maar ondertussen gaan we ook  
meteen door met het organiseren van de Inspiratie- en Ontmoe-
tingsdag voor het jaar erop! Deze dag staat DV zaterdag 20 april 
2024 gepland. Deze dag kan alvast in de agenda! 

Van ‘Geluksbrenger’ naar ‘Ik getuig’ … dat zijn we nu aan het 
invullen. 

Vraag gerust aan anderen die geweest zijn hoe zij het ervaren 
hebben. Wij kregen en lazen enthousiaste reacties! Komend jaar 
hopen we dan ook weer met velen te zijn en de bondsgemeen-
schap met elkaar te voelen en te delen. 

Onder de aandachtOnder de aandacht

Collectefolder oktober 2023 
‘Ik Zie Jou!’ 

De collectefolder voor oktober staat al klaar! Het thema van ko-
mende collecte is: ‘Ik zie Jou!’ waarbij we als SZD graag Stichting 
de Sluis bij jullie onder de aandacht: 

“De Diaconale Stichting Gevangenenzorg (DSG) De Sluis is een 
vrijwilligersorganisatie voor (ex-)gedetineerden en hun verwanten.  
De Sluis steunt hen tijdens en na detentie. Detentie maakt 
mensen kwetsbaar en kan grote gevolgen hebben voor het maat-
schappelijk functioneren. Ons doel is om deze detentieschade te 
voorkomen en te herstellen. Een belangrijke schakel daarbij is het 
contact met de verwanten van onze doelgroep.”  
Meer informatie over de stichting vind je op www.dsgdesluis.nl 

Ook zullen de collectefolders komend seizoen gepaard gaan met 
een programma voor de kindernevendienst. Zo kunnen kinderen 
op hun manier meedoen met het thema en op een laagdrempelige 
manier in aanraking komen met zending.

http://www.dsgdesluis.nl


Vanwege succes verlengd!
Vanwege het succes en de grote belangstelling wordt ook komend seizoen weer de 
cursus Pastoraat aangeboden. Ditmaal op twee andere plekken in het land namelijk: 
Goes en Leeuwarden!
 
Voor wie?
De cursus is bestemd voor iedereen binnen de VEG. Denk aan kerkenraadsleden, pre-
dikanten, kerkelijk werkers, maar vooral ook gemeenteleden die hierin geïnteresseerd 
zijn. De cursus is bedoeld om de gemeente en haar leden toe te rusten op het gebied 
van pastoraat.

Door wie?
De cursus wordt aangeboden door het aandachtsveld Toerusting & Vorming van de 
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. De cursusreeks zal worden verzorgd door 
Sjoerd van der Velde en Theo Hettema in samenwerking met deskundigen uit het vak.

Onder de aandacht

Wanneer?
Data Goes: 
Zaterdag 7 oktober: Pastoraat en het gemeenteleven & Gesprek-
stechnieken Zaterdag 28 oktober: Pastoraat bij ingrijpende ge-
beurtenissen & Pastoraat en Jongeren.

De cursusdagen zijn van 10:00-15:00 uur
Deelname bedraagt 50 euro. 
Meer weten en/of aanmelden? Mail naar info@bondveg.nl

Data Leeuwarden:
Zaterdag 4 november: Pastoraat en het gemeenteleven & Ge-
sprekstechnieken Zaterdag 25 november: Pastoraat bij ingrijpen-
de gebeurtenissen & Pastoraat en Jongeren

Agenda

11 nov ‘23
Najaarsvergadering  
 

07 en 28 okt ‘23
Cursus pastoraat Goes 

04 en 25 nov ‘23
Cursus pastoraat Leeuwarden

20 apr ‘24
Inspiratie- en ontmoetingsdag

Uit het veld

KIDS KAMP Oekraïne 
Mede dankzij de onder-
steuning van de SZD 
hebben onze werkers in 
de Oekraïne deze zomer meerdere kampen kunnen organiseren. 
Zowel voor tieners als voor kinderen. Naar de kampen kwamen 
zowel kinderen en jongeren uit de gemeente als kinderen en jon-
geren die gevlucht zijn. De doelstelling van het kamp was om de 
aandacht even te verschuiven en bij de oorlog weg te halen en 
met elkaar God te zoeken en te aanbidden. Wil je een impressie 
van het kamp? 
Ze hebben er een filmpje over gemaakt: kindskamp Leuk ook om 
binnen de gemeente te tonen.

Zijn oog is 
op de musjes, 

en ik weet Hij zorgt vo
or mij.

INUKA Bakery: Het gebouw staat! 

Het gebouw is af! Nu zal de toekomstige bakkerij worden 
ingericht, zodat er hopelijk dit jaar nog gebruikt kan wor-
den. Deze bakkerij, in Dar es Salaam te Tanzania, zal met 
name mensen met een beperking in dienst nemen. Vaak 
komen deze mensen op straat terecht en moeten ze bede-
len om zichzelf van voedsel te kunnen voorzien. Het leven 
is hard voor hen. 

Door te werken bij Inuka Bakery kunnen zij op een waar-
dige manier voor hun eigen inkomsten kunnen zorgen. 
Wil je meer weten over dit project of het project steu-
nen? Ga dan naar: Inuka Dutch Bakery – INUKA: Lifting 
people from a life of disability. https://inukabakery.org/
nl/

mailto:info@bondveg.nl
https://drive.google.com/drive/folders/1jM-Nyy89ejeV_uWLDDYGOsbCDYR7xV98
https://inukabakery.org/nl/
https://inukabakery.org/nl/


UIT HET VELD
Micha Nederland 
Micha Nederland gaat met een nieuw thema aan de slag: Klimaatrechtvaardigheid. 
En heeft rondom het thema een kerkenpakket samengesteld:
https://www.michanederland.nl/zondag/

Klaar voor de start, af!
De zomer is alweer halverwege… en wat gaan we daarna doen? 
Hoe ga je komend seizoen in? Waar wil je als gemeente in groeien? 

Doorloop onderstaande stappen en ontdek het met elkaar! 
Ook een leuke werkvorm voor tijdens de startzondag!

Benodigdheden:
• Pennen/stiften
• Geeltjes/ plakbriefjes
• Downloads uitprinten A3-formaat:
Dankbaarheid
De vier categorieën

1. Waarderend terugkijken;
Theo Hettema zei laatst tegen mij: ‘Als je viert wat je hebt 
wordt het altijd meer!’ Zo mogen we ook terugkijken op het 
afgelopen jaar en vieren wat we met elkaar hebben mogen 
oogsten. Waar kijk je met dankbaarheid op terug? Welke  
gebeurtenis of ervaring zijn voor jou waardevol geweest? 
Het is goed om dat met elkaar uit te wisselen en te bespreken 
binnen de gemeente en/of kerkenraad. Gebruik de opbrengst 
om dat bijv. met de startzondag te vieren of om juist in die 
waardevolle momenten komend seizoen wat meer in te 
investeren.

2. Verlangend vooruit;
Vanuit de waardering mogen we de toekomst betreden. Wat 
is ons verlangen voor komend seizoen? Waar willen we als 
gemeenschap in groeien? Op welke wijze mogen we Hem 
dienen? Dit kun je in kaart brengen door posters op te han-
gen met verschillende categorieën, of door gemeenteleden 
per categorie in te delen (zie download): Buurt, jongeren & 
kinderen, geloof, gemeenschap etc.…
Nodig gemeenteleden uit om naast hun verlangen ook con-
creet te worden in hoe dat er dan eventueel uit kan zien.
Bijv. Buurt
Verlangen: dat we meer contact hebben met onze buren
Concreet: door bijv. buurtmaaltijden te organiseren waarbij 
er ontmoeting plaatsvindt tussen gemeenteleden en onze 
buren.

3. Benoem wat je nodig hebt;
Bespreek met elkaar wat je voor komend seizoen nodig hebt. 
Niet alleen op het gebied van financiën maar ook op het  
gebied van draagkracht, toerusting ect… Maak het inzichtelijk 
en breng het in beeld. 

Zo geef je anderen een kans om betrokken te zijn en mede-
verantwoordelijkheid te dragen voor het gemeenteleven.

4. Je bent niet alleen;
‘Mooi die verlangens, maar dat is voor onze gemeenschap 
echt niet haalbaar!’ Zo’n reactie of gedachten kun je wellicht 
verwachten. Het is goed om te beseffen dat je als gemeen-
te niet alleen bent, maar verbonden bent aan een groter  
geheel; namelijk de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. 
Loop je tegen dingen aan of heb je ondersteuning nodig? 
Klop bij ons aan en dan verkennen we samen de mogelijk-
heden.

5. Gebed om zegen
Sluit de dag af om te danken voor dat wat er is geweest en 
een zegen te vragen voor de weg die voor je ligt. 
Een mooi lied, dat tegelijkertijd ook een gebed is, is een lied 
van Christiaan Verwoerd – Ik kan niet zonder u (Ik kan niet 
zonder U – Christian Verwoerd – YouTube) of sluit af met het 
gebed van Benedictus:

Geef ons wijsheid om u te ontdekken
Verstand om u te begrijpen
Volharding om u te zoeken 
geduld om op u te wachten
Ogen om op u gericht te zijn

Geef ons een hart dat zich aandachtig op u richt en een 
leven dat u verkondigt

Door de kracht van de Geest van Jezus Christus onze Heer

We wensen je een hele mooie start van het nieuwe seizoen toe!

En…. het zou leuk zijn als wij van jullie een foto met een kort 
verhaaltje krijgen over hoe jullie het nieuwe seizoen gestart zijn.

https://www.michanederland.nl/zondag/
https://www.bondveg.nl/wp-content/uploads/2023/06/Dankbaarheid.pdf
https://www.bondveg.nl/wp-content/uploads/2023/06/De-vier-categorieen.pdf


Familie Barends – Kees en Ilonka
Inmiddels zijn we weer thuis na een heerlijk verlof van vijf weken. 
Een terugblik…

Goede tijden  
‘’Time flies when you are having a good time’’- zo hebben deze 
afgelopen 5 weken zeker beleefd; Behalve onze kinderen te 
kunnen zien (zelfs Tom was even in het land voor training!), wat 
zijn we weer verwend door familie en vrienden, met fijne ont-
moetingen, lekkere koffie en eet afspraken, goede kerkbezoeken 
in Elburg, Rotterdam, Yerseke en Gorinchem; Verder genoten we 
volop heel erg van de lange zomeravonden, mooi weer, fietsen, 
hardlopen in een dorp waar niemand ons achterna loopt of 
‘’mzungu’’ roept, boodschappen doen zonder dat iemand me 
vraagt wat ik nodig heb en wat ik nog meer wil (en waar ik niet 
goed werd van alle keuzes die ik steeds moet maken: HOEVEEL 
soorten beleg, koeken en ook yoghurt kun je hebben!! Volgende 
week maak ik gewoon weer zelf.  

Altijd koffie  
Gelukkig kon ik in de 2e week al worden geopereerd aan mijn 
pols, waarin ik artrose in heb. Is allemaal goed gegaan, nu moet 
het verder genezen, waar ik vooral geduld voor nodig heb, en ik 
moet ook zeker wat dingen in mijn werk/thuis leven aan gaan 
passen om verder artrose te voorkomen. Wat waren we onder 
de indruk van hoe georganiseerd en duidelijk alles hier toegaat 
in de gezondheidszorg (en het is schoon, er liggen lakens op de 
bedden, en een overvloed van apparatuur!), en er is altijd koffie!
 
Zorgen   
De gebeurtenissen in de wereld laten ons hier natuurlijk ook 
niet los, we zijn weer helemaal op de hoogte van alle politieke 
perikelen hier (kan ook best wel ingewikkeld zijn hè, zoveel ver-
schillende partijen?!), en we zijn vooral erg bezorgd en verdrie-
tig over de situatie in Soedan en vanuit Zuid-Soedan proberen 

we te helpen in het gebied waar ontzettend veel vluchtelingen 
binnen komen. Meestal brengen we een vliegtuig vol vracht 
(medicijnen of eten) naar de grens en nemen we zoveel mensen 
als kan mee terug naar Juba- vaak zijn dit vluchtelingen die dan 
familie elders in Zuid-Soedan hebben wonen. Helaas lijkt er na  
4 maanden vechten nog niet heel veel hoop op een oplossing.  
We werken ernaartoe om ook snel met een van de vliegtuigen 
uit Oeganda hulp gaan bieden, we zitten momenteel wat krap 
in de piloten, maar als dat is opgelost en het hangaar team 1 
van de vliegtuigen weer een grote beurt heeft gegeven kunnen 
we zo nodig ook mee gaan helpen. Het zijn maar druppels op 
de gloeiende plaat... zoals zo vaak, maar al die druppels helpen 
mee om mensen een veilige plek weg van de oorlog te geven.  

Situatie in Oeganda  
We horen de afgelopen weken regelmatig wat van onze collega’s 
en vrienden uit het dorp, dus we blijven op de hoogte van leven 
en werk. We zijn dankbaar met giften die we ook weer voor ons 
dorp hebben gekregen en we zullen er weer verder hulp mee 
gaan geven. Eerst even goed een beeld krijgen van hoe het gaat 
met de kids die op school zitten en dan kijken hoe we verder 
kunnen blijven ondersteunen. Het geven van eten is gewoon 
doorgegaan.  
Oeganda is ook regelmatig in het nieuws momenteel, en niet al-
tijd positief; sommige beslissingen die op hoog niveau gemaakt 
zijn hebben flinke gevolgen voor de hulp die veel mensen nog zo 
hard nodig hebben, op medisch en ontwikkelingsgebied, en voor 
velen ook ’gewoon’’ om te kunnen leven, dat maakt het extra 
schrijnend allemaal.  

Dank  
Nogmaals, iedereen die we gezien hebben in de afgelopen we-
ken: heel eg bedankt voor jullie tijd en meeleven, voor iedereen 
die we niet hebben kunnen zien, hopelijk volgend jaar… of we 
houden contact via onze mails en whatsapp! We zouden het 
liefst iedereen nog weer apart spreken om opnieuw te horen 
hoe dingen gaan, en om te groeten, maar dat lukt helaas niet. 
Een bijbelvers dat ons bemoedigt, vooral voor de ingewikkelde 
situaties die rondom ons soms zijn, in Oeganda, in ons dorp, in 
de wereld om ons heen, maar ook hier in NL is zoveel pijn en 
verdriet en ziekte en ongelijkheid: ‘Bij God vinden we bescher-
ming, Hij is onze kracht, in de moeilijkste omstandigheden, komt 
Hij te hulp’ (Psalm 42:1, uit het Boek).



BETROKKEN   |   NIEUWS
Goederen naar Oekraïne 
 
Afgelopen 12 augustus is chauffeur Paul en op-
richter van Care for Charity weer richting Oekraïne 
gereden met een vrachtwagen vol spullen. Dit keer 
is hij naar Cherson gereden, waar hij al eerder is 
geweest. 
De spullen zijn daar uitgeladen bij een kapotge-
schoten kerkje. Op dit moment zijn onze werkers in 
Oekraïne aan spullen voorzien, maar zoals u op de 
foto’s kunt zien is er in Oekraïne nog veel hulp en 
goederen nodig. Daarom werken we als SZD samen 
met Paul en zijn Stichting.   
Via zijn website (http://www.careforcharity.nl/) kun 
je zien welke spullen er op dit moment hard nodig 
zijn en waar je deze spullen naartoe kunt brengen. 

Laten we daarnaast blijven bidden voor Oekraïne 
en onze werkers daar. Kyrie eleison, Heer ontferm 
U!

Op 11 juli 2023 vond de overdracht plaats van het onderzoeks- 
archief van drs. J.H. Karelse aan het Utrechts Archief. 
Het bevat veel stukken over de geschiedenis van de Bond van 
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Het is een unieke 
collectie die Karelse vanaf zijn studententijd heeft opgebouwd. 

Het archief is in het afgelopen jaar geïnventariseerd door 
dr. M.J. Aalders en dr. L. Mietus in opdracht van het bestuur 
van het Seminarium. Voor de overdracht tekenden Karelse en 
comitévoorzitter dhr. H.M. Jager. 
De collectie is in bruikleen gegeven aan het Utrechts Archief. 
Om die reden heeft Karelse zijn verzameling geschonken aan 
het comité van de Bond. Namens het comité heeft Jager haar 
aan het Utrechts Archief overgedragen.  

Mw. C. Auée, die de inventarisatie begeleid heeft, nam de col-
lectie met vreugde in ontvangst. Drs. Karelse sprak zijn dank uit 
aan het Seminarium dat ervoor heeft gezorgd dat zijn collectie 
nu algemeen toegankelijk zal zijn. Dhr. Jager sprak zijn waar-
dering uit voor de inzet waarmee Karelse zijn verzameling tot 
stand heeft gebracht.
De verzameling van Karelse heeft een voorlopig toegangsnummer ge-
kregen (6590). Na afwerking door het Utrechts Archief zal het 
toegankelijk zijn voor ieder die er gebruik van wil maken. Klik 
voor de door Aalders en Mietus opgestelde inventaris hier. 

Het Utrechts Archief zal deze inventaris te zijner tijd in eigen op-
maak onder het definitieve toegangsnummer plaatsen.

Onderzoeksarchief drs. J.H. Karelse door Leo Mietus

http://www.careforcharity.nl/
https://www.bondveg.nl/wp-content/uploads/2023/07/Inventaris-J.H.-Karelse-doorlopend-1.pdf



