2. Verhaal

Lees met elkaar het verhaal
van Zacheus in Lucas 19:1-10

Wie is ZacheUs? Wat wordt er
in dit verhaal gezegd over
hem? Hoe kijken de anderen
naar hem? Wat doet Jezus?
Wat gebeurt er dan?

Ik zie jou

We maken allemaal wel eens
fouten, of doen dingen die
niet zo slim zijn. Maar Jezus
laat in dit verhaal zien dat we
meer zijn dan dat wat we
doen, hebben of wat anderen
van ons vinden. Jezus laat
zien dat Hij ook dan met ons
om wil gaan, dat Hij ons ziet
en van ons houdt. Je ziet dat
dit Zachedus raakt en hij
hierdoor zijn leven wil
veranderen.

Jezus nodigt ons uit om met
liefde naar andere mensen te
kijken. Hoe zouden wij dat
vandaag kunnen doen?

1.Spel

Soms moet je heel goed kijken, om iets goed te
kunnen zien. Speel het spel 'ik zie ik zie wat jij
niet ziet'. Maar vervang de kleur door een mooi
eigenschap of talent van een ander te
benoemen. De kinderen mogen proberen te
raden over wie het gaat. Zien zij het ook? Stop
met spelen als er van elk kind een positief iets
genoemd is.

3. Met zorg, voor jou!

Benodigdheden:

* Potjes (bijv. kringloop oude theekopjes)
e Potgrond

* bloemenzaadjes

* Labeltjes (zie werkbad)

Plant met de kinderen de zaadjes in hun eigen
potje, geef elk potje een labeltje met de naam
van de kinderen erop. Let op! Het gaat alleen
groeien wanneer je ervoor zorgt, vergeet dus
niet om volgende week zondag de plantjes weer
een beetje water te geven. De komende
zondagen zul je de plantjes steeds een beetje
zien groeien. Zijn ze tot bloei gekomen? Nodig
de kinderen dan uit om hun bloemetje aan
iemand (bijv. uit de gemeente) te geven,






