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In herinnering

Bemoediging
Waar zijn we op gericht?

Deze bemoediging begin ik met een uitdaging: 
‘Teken een vierkant met maar drie lijntjes.’ 
Lukt dat? 

Deze opdracht kreeg ik tijdens mijn week in 
Spanje voor de IFFEC-conferentie (Internationale 
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten). 
Chapeau! Als het jou gelukt is, want ik en vele 
met mij hadden er tijdens de conferentie grote 
moeite mee. Dat was uiteraard ook de bedoeling, 
want de spreker wou aangeven hoe gefixeerd 
we zijn op ons beeld van een vierkant, dat 
het onze creativiteit voor andere vormen in 
de weg staat (zie foto voor de verschillende 
vierkanten met drie lijntjes). 

Met dit voor-
beeld wilde hij 
aangeven waar 
het ook vaak 
misgaat in het 
organiseren van 
of het oprichten  
van nieuwe 
kerken. We zitten 
zo vast aan ons 
beeld van hoe de 
kerk eruit moet 
zien met onze 

gebouwen, liturgie, tradities en activiteiten. 
Dat er geen ruimte is voor andere vormen. Dat 
er geen ruimte is voor God en Zijn Geest om 
ons te leiden en te verrassen. 

Tegelijkertijd verlangen we allemaal wel naar 
groei. Groei in onze eigen gemeente, maar ook 
als het gaat om de kerken in ons land. We zien 
liever dat ze toenemen dan dat er gemeenten 
sluiten. Maar ja, is het tij te keren? 

Rudi Schott een kerkplanter in Duitsland en 
de spreker van deze workshop tijdens de 
IFFEC-conferentie noemde zowel de belemme-
ringen voor groei als elementen die groei juist 
bevorderen. Ik zal er een aantal benoemen om 
je vervolgens uit te dagen om jezelf de vraag 
te stellen: ‘Waar zijn wij het meest op gericht? 
Zijn we belemmerend of bevorderend bezig?’

1.	 Compromis vs. Gehoorzaamheid 
aan God

We leven in een wereld met dagelijkse ont-
wikkelingen en uitdagingen. Daar hebben we 
als kerk mee te maken. Wat ik veel zie is dat 
kerken dan compromissen maken om met die 
uitdagingen om te gaan. Dat we ruimte bieden 
zodat zonder enige verandering de ander in de 
gemeente ‘thuis’ kan zijn. We passen onszelf 
als kerk aan om in de wereld te passen in 
plaats van dat we de uitnodigende uitdaging  
van Jezus aan de wereld aanbieden en in 
gehoorzaamheid daarvoor gaan staan. De 
‘relatie’ is prominenter komen te staan dan de 
boodschap van het Evangelie. 
We hebben meer weg van een buurthuis dan 
een gemeente die Christus volgt.



2.	 Haalbaarheid vs. Door de Geest geleid
We kijken eerst of iets haalbaar is: ‘Hebben we de middelen, 
de menskracht en de animo om dit of dat te doen?’ We den-
ken vanuit ons eigen vermogen en vergeten/onderschatten het 
vermogen van God. We doen onszelf en elkaar daarmee tekort. 
We ontmoedigen daarmee leden en commissies met hun ideeën 
doordat we alleen maar uitgaan van onze eigen kracht. Ook met 
vergaderingen zijn we vaak zelf aan het woord en ruimen we te 
weinig tijd in om naar God te luisteren.

3.	 Activiteiten vs. Mensen
We bedenken allerlei activiteiten en evenementen. De kerken 
van vandaag zijn ‘activiteiten-kerken’. Om die activiteiten te kun-
nen runnen heb je mensen nodig. De valkuil is dat als mensen in 
de kerk komen ze het idee krijgen dat ze gewaardeerd en gewild 
zijn zodat de taken van de kerk vervuld kunnen worden. Naar 
mijn idee is dit een belemmering voor groei omdat we te veel 
tijd steken in het organiseren en het in stand houden van activi-
teiten waardoor er te weinig tijd over is om mensen te helpen 
hun talenten en gaven te ontdekken, hen te bemoedigen in hun 
geloofsontwikkeling en te luisteren naar wat er in hun hart leeft. 

4.	 Mijn kerk vs. Contextualiseren
Wellicht niet bewust, maar we zien de kerk soms als ‘onze’ of 
‘mijn’ kerk. Die moet voldoen aan mijn behoeften of zoals ik zie 
dat de kerk behoort te zijn. Valkuil is dat jouw behoefte of jouw 
kijk op hoe de kerk zou moeten zijn, niet aansluit bij de situatie 
en de context waarin jouw gemeente staat. Dan belemmer je 
je vermogen om te groeien. Wat heeft de omgeving waarin wij 
staan nodig? Hoe kunnen we daar als kerk op aansluiten? 

5.	 Vrijblijvendheid vs. Toewijding (commitment)
Een kerk groeit niet zonder de toewijding van haar leden. Maar 
wat kerken vaak doen is te veel vrijheid bieden. Met als gevolg 
dat men komt om voor zichzelf iets te halen, maar zelf niks aan 
de gemeenschap teruggeeft. Met die vrijblijvendheid komen we 
nergens. 

Het is noodzakelijk dat we elkaar uitdagen om te committeren 
en verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap die we 
met elkaar vormen.

6.	 Vergelijken vs. Netwerken en samenwerken
Als er iets onvruchtbaars is, dan is het wel de wijze waarop 
we onszelf met anderen vergelijken. Of hoe we er soms een 
competitie van kunnen maken: “Wij hebben zoveel leden, 
zoveel jongeren en gezinnen” “Wij hebben een muziekband in 
de gemeente”. Zo’n houding werkt niet bemoedigend. Daarmee 
helpen we elkaar niet. We kunnen veel beter kijken naar hoe 
we elkaar kunnen ondersteunen en op welk gebied we kunnen 
samenwerken.

“Waar zijn wij het meest op gericht? Zijn we belemmerend of 
bevorderend bezig?” Ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Het 
is namelijk geen makkelijke vraag, hij is zelfs confronterend. Toch 
is het goed om bij deze 6 tegenpolen stil te staan en onszelf af 
en toe eens te peilen. Hiervoor heb ik een formulier gemaakt 
die je in de kerkenraad of werkgroep kunt gebruiken om dat te 
achterhalen. Je kunt hem via deze link downloaden: 
Belemmerend vs. Bevorderend
Ik hoop dat het je inzicht zal geven in de verschuiving die binnen 
jouw gemeente en/of activiteit eventueel nodig is.  

‘Teken een vierkant met maar drie lijntjes?’ Rudi laat zien dat er 
veel mogelijk zijn wanneer we verder kijken dan dat wat we ken-
nen en onze creativiteit toe laten. Zo geldt dat ook voor de kerk. 
Er zijn vele vormen mogelijk wanneer we daarvoor open staan 
en Zijn Geest die in ons is de ruimte geven om ons te inspireren. 

           Door Jonne Knevel

Agenda
11 nov ‘23
Najaarsvergadering		

4 nov en 25 nov ‘23
Cursus pastoraat in Leeuwarden
Vervalt helaas 

20 apr ‘24
Inspiratie- en ontmoetingsdag

Als we het nieuws lezen, zeggen we:  ‘Het 
ergste komt nog!’ Als we de Bijbel lezen, 
kunnen we juichen: ‘Het beste komt nog!’

Corrie ten Boom

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACQDE8Z9%2D5noIkQ&cid=DAA923146AEF7C39&id=DAA923146AEF7C39%2124398&parId=DAA923146AEF7C39%2123939&o=OneUp


Terugblik
IFFEC CONFERENTIE CHURCH PLANTING

Van 18 tot 23 september vond de Joining Hands For Mission 
Conferentie plaats. Dit is een netwerkbijeenkomst georganiseerd 
door IFFEC (Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeen-
ten). Als Bond is het ons verlangen om te investeren en contact 
te onderhouden met de Vrije Evangelische Gemeenten in onze 
buurlanden. Vandaar dat Jonne Knevel naar de conferentie is 
toegegaan en je in haar bemoediging al iets over de conferen-
tie hebt kunnen lezen. Het thema dit jaar was: Church Planting 
(kerken stichten). Een thema waar de SZD zich graag meer in 
verdiept. Hoe creëer je nieuwe kerkplekken? Hoe doen ze dat in 
andere landen? 
Want er waren nogal wat landen vertegenwoordigd! In totaal 
zo’n 20 verschillende nationaliteiten. De dag bestond uit 

ontmoetingen, vieringen en boeiende seminars over diverse 
thema’s. Kortom; erg leerzaam. 
In oktober is het SZD-bestuur bijelkaar geweest om verder over 
dit thema door te praten. Hoe kunnen we gemeenten onder-
steunen in het creëren van nieuwe kerkplekken? Hoe inspireren 
en vitaliseren we gemeenten die worstelen om als huidige ge-
meente voort te bestaan? Zijn onder andere de vragen waar we 
mee aan de slag hopen te gaan. Wie weet, binnenkort hier meer 
over. Geïnteresseerd in church planting? Of wil je weten waar de 
seminars over gingen? Stuur dan een mailtje naar:  
jknevel@bondveg.nl

ONDER DE AANDACHT
Cursus Pastoraat in Leeuwarden

HELAAS! Er zijn te weinig aanmeldingen om
deze pastorale cursus door te laten gaan.

Week van Gebed 2024
Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor 
eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… 
en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

Meer informatie of materiaal bestellen klik hier

Bid 21 t/m 28 januari 2024 mee tijdens de jaarlijkse Week van 
gebed voor eenheid - Week van gebed voor eenheid

Weet jij 
Jonne te 
spotten?

mailto:%20jknevel%40bondveg.nl%20?subject=
mailto:%20jknevel%40bondveg.nl%20?subject=
http://www.weekvangebed.nl


Laat je inspireren!

Een dag vol nieuwe inzichten, kennis en praktische tips 
over kerk en communicatie. Hoe scoort jouw kerk op dit 
gebied? Laat je op zaterdag 18 november in Barneveld 
inspireren door deskundigen en ontdek hoe je de bood-
schap van je kerk nog beter kunt communiceren.

Meld je vast aan en geef je kerkelijke communicatie een 
boost!
https://geloofincommunicatie.nl/

Kerkapp: uw gemeente altijd bij de hand

Winkelen, een route opzoeken, banksaldo checken: alles wat we belangrijk vinden staat tegen-
woordig op onze telefoon. “De kerk hoort daar ook te zijn,” vindt Henrik Wienen van Donkey 
Mobile. Naast Donkey Mobile kun je ook kiezen voor de app van Scipio of Kerk-Spot.
Voordelen van een app zijn:
•	 Interne communicatie binnen de gemeente wordt heel makkelijk op deze manier
•	 Mogelijkheid van elektronisch collecteren 
•	 Roosters van bijbelkringen, bijbelklas, evenementen, het gemeenteblad, de agenda, de 

ledenlijst (AVG-proof), nieuws kan allemaal online gedeeld worden
Voor meer informatie of een online demo klik op bijgaande link 

https://www.donkeymobile.app/

https://www.scipio-app.nl/

https://www.kerk-spot.nl/

Najaarsvergadering

Van harte welkom DV zaterdag 11 november 2023.
Deze dag zal de langverwachte bondfilm ‘Morgen praten we 
verder…’ in première gaan!
Verder is er ruimte om samen de ‘maaltijd’ van de Heer te 
vieren, door te praten over bondszaken, het geloofsgesprek te 
voeren over ‘Liedkeuze in de gemeente’, en we nemen deze dag
afscheid van Harm Jager, voorzitter van het comité en Klaas van 
Vliet, bestuurslid van de SZD.

We nodigen jullie van harte uit om 11 november erbij te zijn in 
Bennekom. 

Inspiratie – en Ontmoetingsdag 

Na de Inspiratie- en Ontmoetingsdag gaan wij meteen aan de 
slag met de najaarsvergadering, en ondertussen gaan we ook 
meteen door met het organiseren van de Inspiratie- en Ont-
moetingsdag voor het jaar erop! Deze dag staat DV zaterdag 
20 april 2024 gepland! 

Van ‘Geluksbrenger’ naar ‘Ik getuig’ naar… ‘Doen wat je niet durft’ 

Vraag gerust aan anderen die eerder op een Inspiratie- en 
Ontmoetingsdag geweest zijn hoe zij het ervaren hebben. Wij 
krijgen en lezen enthousiaste reacties! Komend jaar hopen we 
dan ook weer met velen te zijn en de bondsgemeenschap met 
elkaar te voelen en te delen. 

https://geloofincommunicatie.nl/
https://www.donkeymobile.app/
https://www.scipio-app.nl/
https://www.kerk-spot.nl/


Smalltalk wist-je-dat je

Duik je ook weleens het gangpad van de supermarkt in om 
smalltalk met een kennis te vermijden? 

Vind je het lastig om een praatje aan te knopen met iemand 
die je niet kent? Of om op een verjaardag bij een groepje 

te staan en een gesprek starten? De meeste van ons 
vinden dat nogal een opgave! ’Hoe moet ik begin-
nen? Zit de ander wel op mij te 

wachten? & hoe ontsnap ik weer als 
het ongemakkelijk begint te worden, 

zonder het nog ongemakkelijk te maken?’

Afgelopen maart 2023 hadden we als bestuur 
van de SZD een heidag. Deze werd geleid door 
Dick Krommenhoek (Officier van het Leger des 
Heils) en was gericht op Missionair zijn. Tijdens 
deze bijeenkomst introduceerde hij het boekje 
‘Small Talk survival’. 
Het boek is makkelijk leesbaar en maakt gebruik van voor-
beelden die we allemaal wel zullen herkennen, om vervolgens 
de drempels en het ongemak die we tijdens zulke momenten 
ervaren bij je weg te halen en je tips en handvatten te geven hoe 
zulke praatjes juist heel fijn en soepel kunnen verlopen. Kortom; 
een aanrader! 

Het SZD bestuur was zelfs zo enthousiast dat we er tijdens de In-
spiratie- en Ontmoetingsdag ook mee aan de slag willen gaan en 

een workshop zullen verzorgen. Om ons daar alvast een beetje 
voor op te warmen verschijnt er in deze nieuwsbrief elke keer 
een smalltalk wistje-datje. Een tip uit het boek als bemoediging 
en/of hulpmiddel om juist wel smalltalk aan te gaan!

#1 Zonder smalltalk geen bigtalk 1

Smalltalk kan dienen als ijsbreker, of als opwarmer voor 
het echte werk. Even vragen hoe het weekend was voor 
je de vergadering induikt, een paar luchtige opmerkin-
gen voor je vraagt hoe het nu gaat thuis: je baant de 
weg voor grotere zaken.

Voorbeeld: 
Bas, dominee: ‘Ik moet wel eerst een praatje maken, ik 
kan toch moeilijk gelijk vragen: “Zeg, hoe denk jij over 
Jezus?”’

Smalltalk is dus het voorportaal voor big talk. Vervolgstappen 
hoeven overigens niet in hetzelfde gesprek plaats te vinden, 
diepgang kan wachten. Smalltalk is een investering in contact, 
een investering die zich ook op een later moment kan uitbeta-
len.

 1. Smalltalk survival. Liz Luyben en Iris Posthouwer, 2019, p. 11, ISBN 978 90 263 4967 6
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Het laatste woord

1.	 Vul het laatste woord onderaan het raster in.
2.	 De symbolen tonen hoeveel letters uit het woord ernaast al dan niet gebruikt worden in het laatste woord.

•	 één van de vijf letters staat op de juiste plaats

•	 één van de vijf letters staat niet op de juiste plaats

•	 één van de vijf letters wordt niet gebruikt

3.	 Onder de symbolen staan alle letters die minstens één keer in het raster gebruikt worden.

🌞

🌑

🌓

puzzel





UIT HET VELD
Stichting ALJECO

Stichting vrienden van ALJECO is een Nederlandse Stichting 
die zich inzet voor het welzijn van de kinderen in het weeshuis 
ALJECO. Het weeshuis is gelegen in Ntyuka, Tanzania waar op dit 
moment 11 kinderen wonen. De kinderen krijgen mede dankzij 
de stichting onderdak, gezonde voeding, scholing en (medische) 
zorg. Inmiddels wonen de kinderen al ruim 5 jaar in ALJECO en is 
het voor hen een thuis geworden. 
Onlangs heeft de SZD ALJECO gesteund zodat zij kunnen begin-
nen aan het bouwen van een zo genaamde ’safe house’. De eer-
ste kinderen gaan al richting de puberteit en het is het verlangen 
van de Stichting dat ALJECO een thuisplek kan blijven bieden ook 
als ze straks 18 jaar zijn. Ze zullen dan in het ’safe house’ 

verblijven en mogen daar ook blijven wonen zolang ze dat willen 
en/of dat nodig is.

Wil je meer weten over ALJECO? Ga dan naar www.aljeco.nl of 
bekijk via de video en maak kennis met het ontstaan van deze mooie 
plek: https://www.youtube.com/watch?v=aNq2HFTWwBY

Jan Vos – uitgezonden door de VEG Bussum en bij het mi-
nisterie van Defensie aangesteld om als predikant werkzaam 
te zijn bij de afdeling Protestantse Geestelijke Verzorging. 
Hij is lid van de VEG Bussum en het comité heeft daarom de 
VEG Bussum gevraagd om hem te beroepen en bevestigen 
als predikant in buitengewone dienst. Ds. Jan Vos is in dienst 
bij het ministerie van Defen-
sie en wordt alleen uitgezon-
den door VEG Bussum. We 
kunnen terugkijken op een 
goede dienst en fijn dat we 
dit als Bond zo kunnen doen.

Libbe Oost 60-jarig jubileum. Een bijzondere dag 8 septem-
ber jl. voor Libbe Oost, een dag om even stil te staan bij een 
60-jarig jubileum. Als herder Zijn woord tot vandaag toe 
mogen laten horen is iets om dankbaar voor te zijn.

Bert vd Burg heeft preekconsent gekregen. Bert is lid van de 
VEG Bennekom en wil je hem een keer uitnodigen om te ko-
men spreken dan kan je hem bellen/appen op 06 19397250 
of mailen naar bertvandenburg@gmail.com 

Kasper Kruithof is zondag 24 september bevestigd in VEG 
Beverwijk. Hij is nu voor 4 dagen werkzaam in VEG Benne-
kom en voor 1 dag in VEG Beverwijk. Het was een mooie en 
feestelijke dienst. Kasper sprak over de Kamerling en de weg 
die God met je gaat, over inzichten onderweg.

BETROKKEN|NIEUWS

Wil jij nieuws vanuit jouw gemeenten delen met de rest van de Bondsgemeenschap?
 Mail het voor 10 december 2023 naar info@bondveg.nl

BONDVEG
Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom

 

http://www.aljeco.nl 
https://www.youtube.com/watch?v=aNq2HFTWwBY 
mailto:bertvandenburg%40gmail.com%20?subject=


   IN HERINNERING

Op 9 september jl. is op 80-jarige leeftijd vrij plotseling overleden  

JOB SLOOF 

 
 

Job heeft veel betekend voor de VEG Utrecht, maar niet 
minder voor de hele Bondsgemeenschap. Job Sloof was op 
en top een Bondsman. 

Vanaf 1985 tot aan de opheffing van de VEG Utrecht in 
2017 was hij secretaris van de kerkenraad. Hij heeft die 
gemeente gediend in tijden van groei en bloei, maar ook 
in tijden die veranderden. Voor de VEG Utrecht was hij al 
die jaren een baken van rust en straalde hij vertrouwen uit, 
juist ook bij die wisselende omstandigheden.

De weinig zichtbare Stichting 1976 heeft altijd veel voor 
gemeenten in de Bond uitgezocht en geregeld. Job was 
(met een kleine onderbreking) bestuurslid van 2002 t/m 
2019. De laatste jaren heeft hij zich ook nog sterk gemaakt 
voor een soort archief van praktische gegevens op het ter-
rein van St 76. (We kunnen dat vinden op de bondswebsite 
onder Publicaties, en dan naar Gebouw en beheerzaken. 
Laatste update augustus 2023!!!).

Vanaf de oprichting van de Werkgroep Website in 2002 
maakte Job deel uit van deze kring. Dat heeft hij tot 2019 
volgehouden.

In 2002 kwam Job in het comité van de Bond. Toen er voor 
een meer gedelegeerde wijze van werken werd gekozen, 
nam hij zitting in de Portefeuille Gemeentezaken. Die plek 
paste goed bij hem, want hij wilde vanuit de landelijke 
organisatie graag de lokale gemeenten van dienst zijn. Dat 
is hem meer dan gelukt. Hij las daarvoor veel publicaties 
uit andere kerk- en geloofsgemeenschappen. 
Job stond ook gereed als vervanger voor onze vertegen-
woordiger bij de Zendtijd voor de kerken.

Mensen met zo’n lange staat van dienst in de Bond wor-
den steeds zeldzamer. Bij het wegvallen van iemand voelt 
dat dan ook als een pijnlijk gemis.

Na het opheffen van de VEG Utrecht, werd Job Sloof lid 
van de PKN Ontmoetingskerk in IJsselstein, maar hij bleef 
het nieuws uit de Bond met veel belangstelling volgen.

Job Sloof zal het meest gemist worden in zijn eigen kring 
van gezin, familie en vrienden.
We danken de Heer van de gemeenten voor alles wat Hij 
ons in Job Sloof gegeven heeft en mogen blijvende vrucht 
zien van zijn hoofd en handen. We bidden om troost en 
nabijheid voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

DANK 
Wietske Sloof, kinderen, kleinkinderen en de familie bedanken iedereen voor alle berichten die zij vanuit het hele land hebben 
gekregen bij het overlijden van Job en ook voor de aanwezigheid van predikanten en mensen, uit de bond, waar Job mee heeft 
mogen samenwerken. Het heeft hen goed gedaan, in zijn hart is Job altijd Vrij Evangelisch gebleven ondanks dat zij zich ook 
welkom voelden in de Protestantse Gemeente in IJsselstein. 
Ze missen Job, maar ze weten hij is nu Thuis!


