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Uit het veld

Betrokken

Nieuws

Bemoediging 
GOED NIEUWS MOET GEDEELD WORDEN

Als ons iets moois overkomt, kan het haast 
niet anders of we moeten er over praten!
Dat kan van alles zijn: een gedenkwaardige 
maaltijd, een geweldig boek, een prachtige 
film, ontroerende muziek, aangrijpend theater 
of een fantastische landschap.
Wat ook onze ervaring mag zijn, het maakt 
zo’n indruk op ons dat we het willen delen
met anderen. We moeten het eenvoudigweg 
kwijt. Goed nieuws moet gedeeld worden.

Vandaag de dag vinden stellen, als ze ont-
dekken dat er een baby op komst is, hele 
creatieve manieren om het blijde nieuws 
te delen. Sommigen organiseren party’s 
waarbij het geslacht van het ongeboren kind 
onthuld wordt. Anderen vieren de geboorte 
van hun kind op luidruchtige en niet mis te 
verstane wijze.   

Jezus ’geboorte werd aangekondigd door 
een nieuwe, heldere ster aan de hemel. Een 
groot Engelenkoor brak uit in luid gezang 
om het goede nieuws bekend te maken.

Er waren die nacht herders aan het werk. 
Ze pasten – zoals iedere nacht – op hun 
kudde schapen. Plotseling lichtte de hemel 
op en ze hoorden het verbazingwekkende 
nieuws op spectaculaire wijze. Er verscheen 
een engel die de boodschap aan de herders 
vertelde. 

Dit was een gedetailleerde boodschap: de 
engel vertelde duidelijk wie Jezus was, hoe 
ze Hem zouden aantreffen. Dus de herders 
vertrokken naar de plek waar de kribbe 
stond en vonden Jezus precies zoals het hun 
was gezegd. 

De impact van hun ervaring in het veld en 
in de stal was zo groot, dat ze het wel aan 
andere mensen móesten vertellen. Het 
nieuws was zó fantastisch dat ze het niet 
voor zichzelf konden houden. Het nieuws 
over Jezus bracht licht in het duister van een 
kapotte wereld. En net als de herders moe-
ten wij ons realiseren dat dit goede nieuws 
niet alleen voor ons is – het moet gedeeld 
worden met anderen.

In deze boodschap wil ik iedereen oproepen 
om ons vertrouwen op het Evangelie te 
stellen. Johannes de Doper preekte een 
boodschap van bekering en hij bereidde de 
weg voor Jezus. God zond Zijn enige Zoon in 
deze wereld om haar te redden. Jezus zond 
vervolgens Zijn discipelen uit om het goede 
nieuws overal te vertellen, wonderen in Zijn 
naam te doen en mensen tot Zijn volgelin-
gen te maken. Met Pinksteren maakte de 
Heilige Geest het voor de discipelen moge-
lijk om het Evangelie in tal van talen en Hij 
gaf de eerste christenen de kracht om 



de Boodschap van de Redder van mensen te verspreiden in 
nieuwe landen en aan nieuwe mensen.

De apostel Paulus verklaarde: “Ik schaam mij niet voor het Evan-
gelie, want het is een kracht van God die redding aan iedereen 
die gelooft”. Wij zijn een geloofsgemeenschap, met als opdracht 
om de reddende boodschap van het Evangelie door te geven. 
Het goede nieuws van Jezus brengt hoop voor hen die verloren 
zijn, licht voor hen die in de duisternis zijn, blijdschap voor hen 
die wanhopen. 
Het biedt een echte verandering voor degene die verstrikt is 
geraakt in een verslaving, voor degene die teleurgesteld is door 
materialisme en voor hen die betekenis en doel zoeken in hun 
leven. 

Wij delen het Evangelie omdat we zelf hebben 
ervaren dat het de waarheid is en kracht biedt. 
We kennen de auteur en voltooier van het Evangelie 
persoonlijk en daarom hebben we volledig vertrouwen in de 
veranderende kracht van het Evangelie voor iedereen.

Laten we deze Kerst, maar ook in de tijd daarna, het voorbeeld 
volgen van de engelen en de herders. Laten we iedere gelegen-
heid en elk middel benutten om te vertellen wie Jezus is.
Waarbij we anderen laten zien waar ze Hem kunnen vinden, 
zodat zij ook een reddende, persoonlijke relatie met de levende 
Christus mogen hebben. Dat is niet alleen goed nieuws, het is 
het beste nieuws. Laten we dat delen!  
  Door Harm Jager

Terugblik
najaarsvergadering

Welkom en Opening
Op zaterdag 11 november was het weer zo ver, de jaarlijkse  
Najaarsvergadering van de Bond. Sinds een paar jaar zijn we te 
gast bij de VEG Bennekom, waar ook het Bondsbureau gevestigd 
is. Nadat we eerst even gezellig onder het genot van een kopje 
koffie/thee bijgekomen waren, werd de vergadering geopend 
door Harm Jager. We steken de kaars aan en lezen  
Rom. 12:11 ‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u 
aanvuren door de Geest en dien de Heer’.
Na het zingen van een paar liederen en het uitspreken van het 
gebed is het woord aan Bert v.d. Burg, lid van de werkgroep 
Dienst aan Israël. Hij spreekt kort n.a.v. de huidige situatie in  
Israël. Er volgt een minuut stilte voor de slachtoffers, het lied 
‘Geef vrede Heer’ wordt gezongen en we bidden.

Maaltijd van de Heer
Hierna mochten we onder leiding van Gijs Bleijenberg en de VEG 
Heerde de maaltijd van de Heer vieren met brood en wijn. Gijs 
sprak over ook al zijn we verschillend of denken we anders, toch 
we zijn we verbonden in Christus, hij visualiseerde dit met een 
lint. 

Première Bondfilm: “Morgen praten we verder”
Aan de hand van het boek ‘In Christus één’ door Leo Mietus over 
de spanningen binnen de Bond in 1912 is de Bondfilm ‘Morgen 
praten we verder’ gemaakt op initiatief van het aandachtsveld 

Identiteit. Dit om te leren uit de verstoorde communicatie 
destijds, de film is te gebruiken in de gemeenten, aangevuld met 
een hand-out.

Na het bijpraten onder de lunch was het tijd voor bondszaken.

Bondszaken
Het huishoudelijk deel dat ook in het teken staat van afscheid 
nemen van bestuursleden en welkom aan nieuwe, de financiën 
die worden goedgekeurd en de besluitvorming over beëindigen 
van het Seminarium, verliep soepel, waarna het tijd werd voor 
nieuws en verhalen uit de gemeenten, deelorganisaties en aan-
dachtsvelden. 

Een belangrijk onderdeel van de Bond nieuwe stijl is het geloofs-
gesprek. Deze najaarsvergadering wordt met elkaar gesproken 
over ‘Liedkeuze in de gemeente’. Na een inleiding, op een filmpje 
gezet, door Theo Hettema, die helaas niet aanwezig kon zijn, 
wordt de vergadering verdeeld in groepjes waarin aan de hand 
van enkele gespreksvragen over dit onderwerp wordt doorge-
praat. 

Tot slot gaat iedereen na de sluiting, gevolgd door nog een 
drankje en hapje, weer richting huis. We kunnen terugkijken op 
een goede najaarsvergadering 2023!

Agenda
21 t/m 28 jan’24
Week van gebed 
 

10 en 11 april ‘24
Predikantenvergadering

20 april ‘24
Inspiratie en ontmoedingsdag 

29 mei ‘24
Emeritidag

7, 8 en 9 juni ‘24
Kampus

9 november ‘24
Najaarsvergadering
 



De Bondfilm

De Bondfilm ‘Morgen praten we verder’ is in pre-
mière gegaan op de najaarsvergadering 2023! Heb 
je hem gemist? Kon je er niet bij zijn? Geen ramp, 
want hij staat online! Lees verder en ontdek waar 
je hem kunt vinden
 
De film ‘Morgen praten we verder’ is gemaakt 
naar aanleiding van het boek van dr. Leo Mietus: In 
Christus één? Dat gaat over een roerige periode in 
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Ne-
derland, rondom het jaar 1912. Er waren spannin-
gen en conflicten over een gezamenlijke Bondszen-
ding, over de Beginselen en de zogeheten 

‘uniforme belijdenis’, en er was sprake van macht 
en gebrek aan communicatie.
De film is op verzoek van het aandachtsveld iden-
titeit gemaakt om het gesprek in de gemeenten 
te stimuleren en te communiceren over meningen, 
visies en standpunten vanuit de Beginselen. Dat 
raakt immers aan de identiteit van de lokale 
gemeenten en de Bond van de Vrije Evangelische 
gemeenten.
De BONDFILM en de BROCHURE zijn te downloa-
den op de website
Bondfilm & brochure – Bond van Vrije Evangeli-
sche Gemeenten (bondveg.nl)

Week van gebed 2024

Aan de hand van het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan staat de Week 
van gebed voor eenheid van christenen 
2024 in het teken van het grote gebod dat 
Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste 
als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt 

plaats van 21 tot en met 28 januari  2024. 

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkom-
stig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het 
katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken 

en oecumenische organisaties werkten samen om christenen 
wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. In 
Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Ne-
derland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en 
uitgave van het materiaal.
Ook is er een boekje ontwikkeld om ook met je kinderen stil 
te staan bij eenheid en er samen voor te bidden. Kortom; het 
aanschaffen waard! 

Het is gratis te downloaden of voor een klein bedrag fysiek te 
bestellen via: www.weekvangebed.nl

Materiaal 40-dagentijd

Op 14 februari begint komend jaar alweer de 40-dagentijd. 
Veel materiaal staat nog niet online, maar houdt de website van 
bijv. de PKN in de gaten voor inspiratie. Zodra er meer materiaal 
beschikbaar is stellen we het secretariaat van de plaatselijke ge-
meenten hiervan op de hoogte. Het volgende brengen we alvast 
onder de aandacht.

Voor jongeren:
Paaschallenge:
Met de PaasChallenge leef je in de veertigdagentijd toe naar  
Pasen in de vorm van spellen. Ieder jaar vanuit een ander per-
spectief en rond een ander thema. Je speelt de PaasChallenge 
als groep in je eigen gemeente, net als duizenden andere kinde-
ren en tieners in heel Nederland.  

Voor meer informatie ga naar: 
PaasChallenge 2024 ‘Ga mee!’ | Protestantse Kerk in Nederland

Kaartje sturen? 
Bemoediging Oekraïne
Inmiddels is de oorlog alweer twee jaar bezig. Onze werkers in 
de Oekraïne hebben er dagelijks mee te maken en de duur van 
de oorlog vraagt het nodige van hen. Dagelijks hebben zij te 
maken met vluchtelingen en proberen ze hen zoveel mogelijk te 
helpen en te ondersteunen met voedsel en onderdak. Ze hebben 
onze blijvende steun en bemoediging nodig. 
Schrijf daarom een kaartje en stuur deze vóór 24 februari naar 
het Bondsbureau. Deze zullen wij dan verdelen over onze 
werkers met het verzoek om deze ook weer uit te delen over de 
vluchtelingen die ze herbergen. 
Stuur je kaart naar: 

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 
Edeseweg 147

6721 JV Bennekom

Let op! Vermeld op de kaart niet uw adresgegevens en/of 
persoonsgegevens.

Onder de aandacht

https://www.bondveg.nl/2023/11/21/bondfilm-brochure/
https://www.bondveg.nl/2023/11/21/bondfilm-brochure/
http://www.weekvangebed.nl


WEBINAR VEILIGE KERK 
voor vertrouwenspersonen van gemeenten 
6 februari 2024

Veel gemeenten zijn inmiddels bezig met het versterken van  
sociale veiligheid en het tegengaan van machtsmisbruik, al of 
niet seksueel, in de gemeente. Het stappenplan van veiligekerk.nl 
helpt daarbij. Onderdeel van een veilige gemeente is het hebben 
van vertrouwenspersonen, soms in samenwerking met andere 
gemeenten. 
Voor (aankomende) vertrouwenspersonen van gemeenten 
houdt het Aandachtsveld Toerusting en Vorming een Webinar 
op dinsdagavond 6 februari van 19.30 tot 21.00 uur. 

In het Webinar vertellen Sjoerd van der Velde en Theo Hettema 
over het stappenplan Veilige gemeente en de plaats van vertrou-
wenspersonen hierin. We noemen materiaal voor vertrouwens

personen (contract, beslisboom, 
websites) en we praten over knel-
punten en mogelijkheden voor ver-
trouwenspersonen. Ook willen we 
peilen of er belangstelling is voor 
(live of online) intervisiegroepjes 
van vertrouwenspersonen. 

Deelname aan het Webinar is gratis. Opgave bij info@bondveg.nl, 
met opgave van je naam en de gemeente waar je vertrouwens-
persoon bent. Graag vóór 30 januari 2024. 
In de week voor het Webinar ontvang je een zoomlink voor de 
onlinebijeenkomst. 

PASTORALE CURSUS BUSSUM febr. -maart 2024

Na edities in Zwolle, Gorinchem, Heerde en Goes/Wemeldinge 
komt er nu een pastorale cursus in Bussum! De cursus wordt  
gegeven op zaterdag 3 februari en zaterdag 2 maart, steeds 
vanaf 9.30 (inloop) tot 15.00 uur. 

Sjoerd van der Velde en Theo Hette-
ma zijn de docenten en verder zijn 
er 1-2 gastdocenten. Op zaterdag 
3 februari wordt behandeld: wat 
is de plaats van pastoraat in het 
gemeenteleven? Verder gaan we 
een middag oefenen met pastorale 
gesprekstechnieken. Op zaterdag 
2 maart gaat het over pastoraat bij 
ingrijpende gebeurtenissen en over 
pastoraat en jongeren. In april of 
mei komt er nog een terugkomoch-
tend, met een extra pastoraal onderwerp, een kleine viering en 
de uitreiking van een certificaat van deelname. 

De pastorale cursus is bedoeld voor iedereen in de gemeente 
die met pastoraat te maken heeft: voorgangers, kerkenraadsle-
den, bezoekvrijwilligers. 
De kosten voor de cursus zijn 50 euro. (Er zijn veel gemeenten 
die dat bedrag willen vergoeden voor hun gemeenteleden.) 

Informatie en opgave bij info@bondveg.nl vóór 22 januari 2024. 
De cursus gaat door bij deelname van minimaal tien personen. 

VACATURE BESTUURSLID 
(Stichting Rechtspositie en Pensioenen)

 
Vanwege het vertrek van een van onze bestuursleden zijn wij op 
zoek naar een nieuw bestuurslid die ons team komt versterken. 
Daarbij is het een pre als je kennis hebt van rechten/rechts-
positie. Maar we worden ook bijgestaan door deskundigen als 
dit nodig is. Deze rol is uitermate geschikt voor iemand die zijn 
of haar juridische kennis en vaardigheden wil inzetten voor de 
stichting.
 
De stichting functioneert als ‘deelorganisatie’ binnen de Bond 
van Vrije Evangelische Gemeenten waarin wij ons specifiek 
richten op de rechtspositie en pensioenen van predikanten, 
gemeentelijk werkers en overige medewerkers binnen de Bond. 
We komen 4x per jaar bij elkaar in het midden van het land, 
en tussendoor vindt er soms afstemming plaats. Zaken die we 
behandelen zijn bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, salaris-
schalen, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, pensioenverzeke-
ringen, etc.
 
Het betreft een taak met een beperkte tijdsbesteding. Het zou 
prettig zijn als er iemand vanuit een van de aangesloten gemeen-
ten aanhaakt. Mocht je meer informatie willen, of je aan willen 
melden? Neem contact op met Bernard de Bruin, voorzitter, 
voorzitter@srp-veg.nl, of via 06 2099 8077.

Wil je jouw steentje bijdragen aan de 
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland?

 Wil jij nieuws vanuit jouw gemeente delen met de rest van de Bondsgemeenschap? 
Mail het voor 10 februari 2024 naar info@bondveg.nl

BONDVEG
Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom

http://veiligekerk.nl
mailto:info%40bondveg.nl?subject=
mailto:voorzitter%40srp-veg.nl?subject=


Smalltalk wist-je-dat-je

Zoals in het vorige Nieuwsbrief is vermeld zullen we tot aan de 
Inspiratie- en Ontmoetingsdag in elke Oogsten een Smalltalk 
wist-je-dat-je behandelen. Deze komen uit het boek Smalltalk 
survival van Liz Luyben & Iris Posthouwer. 
In hun boek laten ze zien hoe belangrijk die laagdrempelige en 
informele gesprekken en ontmoetingen zijn en geven ze tips hoe 
je daar handigheid in kunt krijgen. Kortom; ze pleiten voor meer 
Smalltalk en in Oogsten delen we elke keer een van de redenen 
om dat meer te gaan doen. 
 
#1 ZONDER SMALLTALK GEEN BIG TALK
#2 HET VERBETERT JE RELATIES

Smalltalk is een investering in relaties. Met smalltalk maak je 
contact en smalltalk is noodzakelijk voor het versterken en ver-
beteren van je relaties. 

Voorbeeld:
Astrid, bestuurder ziekenhuis: ‘Ik liep laatst met een oncoloog 
over de kinderafdeling. Tijdens het wandelen stopte hij steeds 
even om met de kinderen over kleine dingetjes te praten. Ik 
vroeg hem of hij niet bang was dat ze dan met al hun klachten 
zouden komen, terwijl daar nu geen tijd voor was. Maar dat was 
helemaal niet zo, bij iedereen ging het over lichte dingen als een 
mooie nieuwe pyjama, niet over overgeven of zo. Hij zei: ze we-
ten dat ik die nare dingen weet, daar hoeven ze het nu niet over 
te hebben. Dit gaat echt over contact maken. Het was net of hij 
overal een bloemetje achterliet’

Ook lichtvoetige gesprekjes doen iets voor de connectie met 
anderen. 

Save the Date!

C.S. Lewis zei ooit: “Ik heb religie niet opgezocht om mij gelukkig 
te maken. Ik heb altijd geweten dat een goeie fles port dat zou 
doen. Als je comfortabel wilt voelen in een religie. dan zou ik 
zeker niet voor het Christendom kiezen.” 

Geloof in Jezus zet je in beweging en dat is lang niet altijd mak-
kelijk. Het geloof daagt je soms uit om een stap te zetten op 
onbekend terrein, vraagt je om buiten je vertrouwde bubbel te 
treden. 

Poeh! Dat is lastig. Daarom hebben we gekozen voor het thema: 
’Doen wat je niet durft?’. Wat is dat dan? Hoe ga je met die 
uitdaging om? En kunnen we daarin oefenen?

Op zaterdag 20 april 2024 vindt er weer een landelijke Inspiratie-  
en Ontmoetingsdag plaats. De voorbereidingen zijn in volle 
gang, maar het volgende kunnen we al aan jullie verklappen, 
namelijk onze gastspreker: Corine Zonnenberg

    

“Hoi! Ik ben Corine Zonnen-
berg, 34 jaar, getrouwd, moe-
der van 3 kids en woon sinds 
1,5 jaar in Rotterdam-Zuid. 
Ik ben daar werkzaam 
als predikant-pionier bij 
Noorderlicht Charlois. Een 
pioniersplek die zich richt op 
20’ers en 30’ers in de stad 
om hen (opnieuw) in aan-
raking te brengen met het 
evangelie. Daarnaast heb ik 

jaren bij YfC gewerkt en ontwikkel ik nog steeds materialen voor 
tieners en kinderen en geef ik trainingen over hoe je juist deze 
doelgroepen kunt bereiken met het evangelie. Ik kijk er naar uit 
om op jullie ontmoetingsdag te zijn en samen na te denken over 
het thema: ‘Doen wat je niet durft’.”
Het belooft weer een dag te worden voor alle leeftijden! Vraag 
gerust aan anderen die eerder op een Inspiratie- en Ontmoe-
tingsdag geweest zijn hoe zij het ervaren hebben. Wij krijgen en 
lezen enthousiaste reacties. Wees welkom!



Realiteit in Oekraine  – geen elektriciteit 
Foto van Vasyl Bliashko, bij kaarslicht 
bijbelstudie doen met de bijbelstudiegroep.



uit het veld
Update Oekraïne 
De situatie daar
Met onze spullen, die ingezameld zijn tijdens de najaarsvergade-
ring van 11 november, is Paul nog snel naar Oekraïne afgereisd 
om de spullen bij onze werkers te brengen. 
Vanaf 1 december zijn er nieuwe regels ingevoerd die het 
transporteren van goederen naar de Oekraïne vermoeilijken. 
Als SZD houden we de situatie in de gaten en zoeken we naar 
mogelijkheden om de Oekraïne te blijven steunen en de nodige 
goederen te blijven leveren. 
Onze werkers zijn vooralsnog veilig, maar de oorlog vraagt wel 
zijn tol. Dagelijks hebben ze te maken met vluchtelingen en 
zijn ze in de weer om hen zoveel mogelijk te voorzien van zorg, 
voedsel en onderdak. Ook heerst er veel verdriet in hun omge-
ving omdat (jonge) soldaten niet meer in levenden lijve terugke-
ren. 

Goederen actie
Voor komend jaar gaan we twee inzamelingsacties organiseren: 
- Zaterdag 20 april 2024  
   op de dag van de Inspiratie en Ontmoetingsdag;
- Zaterdag 9 november 2024  
   op de dag van de Najaarsvergadering; 

Op beide momenten kunnen spullen meegenomen worden naar 
VEG Bennekom. 

Wat gaan we inzamelen?
Dat laten we t.z.t. nog weten. We houden nauw contact met 
onze werkers en zullen hen vragen wat zij nodig hebben. Met 
het oog op de winter, verzoeken wij om in ieder geval winterkle-
ding en dekens te verzamelen.

Wil je als gemeente hieraan meedoen, maar lukt het niet om de 
dozen naar Bennekom te brengen? Laat ons dat dan weten, dan 
kijken we of er mogelijkheden zijn om de spullen op te komen 
halen. Mail hiervoor naar: info@bondveg.nl

Eerder dozen wegbrengen?
Gedurende het hele jaar kunnen er spullen naar de loods in Zee-
wolde gebracht worden. Paul blijft, zolang het mogelijk is, rijden 
en spullen naar de Oekraïne brengen. Meer informatie vind je 
op www.careforcharity.nl

Inmiddels is de Inuka bakery zo goed als klaar voor 
gebruik. De ruimtes zijn ingericht en de machines 
staan er. Deze week is Jan Smits (lid van VEG Benn-
kom en Inuka Bakery) samen met Hans & Gert-Jan 
(twee bakkers) naar Tanzania afgereisd om daar 
het team te trainen en ook daadwerkelijk de 
eerste broden te gaan bakken. Wat een bijzonder 
moment. Inuka Bakery heeft als doel om mensen 
met een handicap in de bakkerij aan de slag te 
laten gaan zodat zij niet meer op straat hoeven te 
bedelen maar op een waardige manier hun geld 
kunnen verdienen. 
De komende maanden wordt toegewerkt naar een 
goede balans tussen de hoeveelheid brood die 
gebakken wordt en de afzet. In februari of maart 
komt Hans of Gert-Jan opnieuw om te helpen het 
aantal producten uit te breiden

Er wordt gebakken! Israël, een wereld apart. 

De commissie Dienst aan Israël brengt graag het recent verschenen boek van 
Piet van Midden onder de aandacht. De titel is: ‘Israël, een wereld apart, een 
geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood’. 

Het boek biedt een interessante inkijk in de geschiedenis van de staat Israël. 
De oppervlakte van de staat Israël is de helft van die van Nederland. Toch is 
dit land al sinds zijn stichting 75 jaar geleden het gesprek van de dag. Aan de 
ene kant is er een blijvende spanning tussen Israël en de Palestijns-Arabische 
wereld, tegelijkertijd zoeken gezworen vijanden uit het verleden weer contact 
met Israël. Wat maakt Israël zo bijzonder? Daarop probeert dit boek het be-
gin van een antwoord te geven. De auteur beschrijft de geschiedenis van Israël 
vanaf de eerste eeuwen, met nadruk op de laatste 75 jaar. Een geschiedenis 
vol conflicten en verrassende overwinningen.

Piet van Midden weet waarover hij schrijft. Hij zegt zelf dat hij het doet vanuit 
een zekere sympathie voor Israël. Maar zijn betrokkenheid bij het onderwerp 
is bovengemiddeld groot en zou ik eerder willen typeren als ‘liefde voor Israël’.

Boekgegevens
Auteur: Piet van Midden | Titel: Israël, een wereld 
apart. Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en 
dood | Uitgeverij: KokBoekencentrum | ISBN 978 90 
435 3892 3 | Aantal pagina’s: 186 | Prijs: € 22,50 | 
Voor meer informatie vraag het aan de werkgroep 
Dienst aan Israël. 
Petra  Smit, Ted Hoogers en Bert van den Burg.

mailto:info%40bondveg.nl%20?subject=
http://www.careforcharity.nl


Betrokken | Nieuws
Mijlpalen

WARMOLTSKERK HARKEMA
Een historische dag 14 oktober jl. in de Warmoltskerk, waar 
Froukje Wesseling bevestigd werd als voorganger. De bevesti-
ging werd gedaan door ds. Sjoerd van der Velde. Het was een 
feestelijke en gezegende dienst met als thema ‘Een God van 
generaties’.

Nieuw bestuurslid SRP 

Matthijs Bootsma, heeft een paar maanden meegedraaid 
met het SRP-bestuur en hij is in april verkozen in het SRP-be-
stuur voor een 1ste termijn in de 
functie van penningmeester. 

Hij stelt zich voor 
Als bestuurslid van Stichting Rechts-
positie-en Pensioenregeling van 
de Bond VEG wil ik mij graag aan u 
voorstellen. Mijn naam is Matthijs 
Bootsma. Samen met mijn vrouw Esther woon ik in Heer-
de. Onze drie kinderen studeren en zijn alle drie het huis 
uit. Voor mijn werk ben ik Projectleider bij de gemeente 
Deventer en voor een paar uur nog als zelfstandig professi-
onal Adviseur Civiel bij de gemeente Olst-Wijhe. Sinds we 
in Heerde wonen, zijn we lid van de VEG Heerde, waar ik 
verschillende functies heb gehad, waar onder ruim 14 jaar 
secretariaatswerkzaamheden. Op dit moment verzorg ik de 
ledenadministratie.

Nieuwe bestuursleden comité 

Henk van Dam, is actief voor de Bond namens VEG Meppel en VEG 
Zwolle en nu is hij verkozen in het comité voor een 1ste termijn.

Hij stelt zich voor
Mijn naam is Henk van Dam. Ik ben gebo-
ren in 1955 in het Zuid-Hollandse dorpje 
Dirksland (Goeree-Overflakkee) en woon 
sinds 2000 in Elburg. Eind 2000 zijn José en 
ik getrouwd en ons (samengestelde) gezin 
bestaat uit 7 kinderen en inmiddels 7 kleinkin-
deren. In Elburg runt Jose een Bed and Breakfast. Jarenlang heb ik 
binnen de PKN gewerkt als jeugdwerker/toeruster, zowel regionaal 
(in de regio waar wij nu wonen) als landelijk (met name op gebied 
van jeugdevangelisatie). Mijn eerste contacten met de Vrije Evange-
lische Gemeenten ontstonden in Oldebroek, Elburg en Heerde waar 
ik regelmatig gastvoorganger was. Sinds 2001 ben ik voorganger 
van de VEG Meppel, vanaf 2006 daarnaast ook van de VEG Zwolle. 
Tot augustus 2022 combineerde ik dat met een parttimefunctie als 
docent godsdienst in het voortgezet onderwijs.  Nu ik op school met 
pensioen ben en mijn werkzaamheden in Meppel en Zwolle nog 
wel voortzet, is er in mijn agenda (beperkte) ruimte gekomen voor 
nevenactiviteiten.  In de loop van de afgelopen jaren is mijn verbon-
denheid met de Bond steeds meer gegroeid. Dat heeft mede (maar 
niet uitsluitend) te maken met mijn betrokkenheid enkele jaren 
geleden bij het veranderproces binnen de Bond in het kader van het 
zogenaamde drietal. Vanuit die betrokkenheid, vanuit ervaringen in 
eerdere functies op gebied van meedenken over visie en beleid en 
gezien het feit dat er meer ruimte is gekomen in mijn agenda heb 
ik er echt zin in om als comitélid mijn steentje bij te dragen aan het 
proces van samen optrekken binnen onze prachtige Bondsgemeenschap.  

Preekconsent
Henk van den Brink heeft preekcon-
sent gekregen. Henk is lid van de VEG 
Bennekom en wil je hem een keer 
uitnodigen om te komen spreken dan 
kan je hem bellen/appen op 
06 4420 2885 of mailen naar 
hj.vd.brink@hotmail.com

NIEUWE BESTUURSLEDEN EN AFSCHEID VAN EEN BESTUURSLID

mailto:hj.vd.brink%40hotmail.com?subject=


Nieuwe bestuursleden comité 

Jamila de Jong, is actief voor de Bond namens de VEG Benne-
kom en nu is zij verkozen in het comité voor een 1ste termijn.

Zij stelt zich voor
Mijn naam is Jamila de Jong, geboren 
in 1977 op Curaçao, getrouwd met 
Peter-Frans de Jong. Samen hebben 
we twee dochters, Olivia en Zoë en 
een zoon Mattheo. Sinds 2002 zijn we 
leden van de VEG in Bennekom. Naast 
de zorg voor ons gezin werk ik voor 
Wageningen University. Samen met een team van collega’s la-
ten we jonge mensen kennis maken met het onderwijs en on-
derzoek van onze universiteit. Sinds 2012 ben ik actief voor de 
Bond namens mijn gemeente. Wat mij motiveert om mij voor 
de Bond, kerk en werk in te zetten is mijn verlangen om God 
zichtbaar te maken. Wat voor lid van Het Lichaam we ook zijn, 
we kunnen allemaal op Hem lijken. Mijn inzet voor het comité 
zal daarop gericht zijn, dat we samen als leden van de verschil-
lende VEG’en in elk opzicht naar Hem toe groeien. Daar ligt ook 
veel praktische inzet onder en ik ben bereid om mij samen met 
anderen daar de komende jaren voor in te zetten.

En wie stoppen er?

Klaas van Vliet, bestuurslid SZD, heeft zijn twee termijnen van 5 
jaar erop zitten. We zijn zeer dankbaar dat Klaas zich al die jaren 
heeft ingezet! 

Harm Jager, bestuurslid comité, in de functie van voorzitter, heeft 
zijn twee termijnen van vier jaar erop zitten. We zijn zeer dankbaar 
dat Harm zich al die jaren heeft ingezet! 

BEDANKT!

Zo aan het eind van het jaar hartelijk dank aan allen die zich inzet-
ten en hebben ingezet in en voor de bond! Hierdoor kunnen wij 
een enthousiaste en levendige bond zijn!  

Leo Mietus, docent van het Seminarium van de Bond, over ds. P.E. van Staveren

‘Wij zitten niet in een ivoren toren!’ 
Zo luidde de titel van een interview met ds. Pieter Enje van 
Staveren. Hij was van 1967-1977 rector van de theologische 
opleiding van de Bond. Hij overleed op 19 oktober 2023 op 86 
jarige leeftijd.

Van Staveren gaf leiding aan de opleiding in een roerige tijd. 
Maatschappelijk veranderde er veel. Het was de tijd van Provo 
en de Kabouters. Het waren de jaren dat Joop den Uyl premier 
was. Niet voor niets hield hij in mei 1971 een toespraak met als 
titel ‘Verandering en perspectief’. 

Toen Van Staveren in 1967 begon als rector had de Theologische 
School nog haar oude stijl. Vrijwel alle vakken werden door 
‘eigen’ docenten gegeven. Maar het zou niet lang meer duren 
of de opleiding werd ondergebracht bij de theologische faculteit 
van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1970 werd op zijn voorstel 
een belangrijk initiatief genomen. Zoals hij zelf in Ons Orgaan 
vertelt, werd er voor het eerst in de geschiedenis van de oplei-
ding een ‘maatschappij verkennende stage’ ingevoerd. Het idee 
was dat het goed zou zijn om studenten ‘ook praktische ervaring 
te laten opdoen in onze maatschappij’. Want theologie moest 
niet vanuit een ‘ivoren toren’ vorm krijgen. 

Van Staveren werkte eerst in deeltijd. Pas in 1974 werd het 
rectoraat omgezet in een voltijdsfunctie. In die periode werd er 
door hem en de andere docenten veel werk gemaakt van een 
wetenschappelijke inbedding van het theologisch onderwijs. 
Een gevolg daarvan was onder andere de totstandkoming van 
een ‘leerstoel’ die in 1975 aan de Theologische Hogeschool 
(later Seminarium) werd toegekend. Van Staveren bekleedde die 
leerstoel van 1 november 1975 tot 1 augustus 1977. Hij vertelde 
daarover: ‘Onze leerstoel is ingesteld met het doel onderzoek 
te doen naar en onderwijs te geven in de geschiedenis en de 
leerstellingen van de Vrije Evangelische Gemeenten, aangeslo-
ten bij de Internationale Bond. We proberen de geschiedenis 
van de Bond te achterhalen, niet alleen van het ontstaan, maar 
ook van de wijze waarop er steeds gedacht is over verschillende 
problemen binnen de Bond.’ Het internationale aspect achtte hij 
daarbij van groot belang. 

In 1977 nam hij afscheid van de Theologische Hogeschool en 
werd voorzitter van de Stuurgroep Herstructurering Middelbaar 
Huishoud- en Nijverheidsonderwijs / Middelbaar sociaalpedago-
gisch onderwijs uitgaande van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. Ook zo bleef hij trouw aan zijn opvatting dat 
theologen niet in een ‘ivoren toren’ moeten zitten. We kunnen 
hem voor die visie ook vandaag nog dankbaar zijn.



   IN HERINNERING
Ons bereikte het bericht dat op 19 oktober jl. op 86-jarige leeftijd is overleden

  DS. PIETER ENJE VAN STAVEREN  

Afkomstig uit de VEG Hilversum ging Pieter van Staveren studeren aan de Theologische School van de 
Bond van Vrije Evangelische gemeenten in Nederland.  In 1962 werd hij in de Bond kandidaat gesteld en 
werd hij beroepen door zijn eerste gemeente: de VEG  Oudebildtzijl. Deze plaats werd in 1967 verruild 
voor de VEG Amersfoort, waar hij in deeltijd was beroepen. 

Ds. van Staveren kreeg daarnaast een aanstelling als rector van de theologische opleiding van de Bond, 
die toen gevestigd was in Utrecht. In die rol heeft hij zich sterk ingespannen voor een nauwe relatie van 
onze theologische opleiding met de Theologische Universiteit Utrecht. Hij werd de eerste rector van de 
Theologische Hogeschool van onze Bond. Hij heeft die taak van 1974 t/m 1977 mogen vervullen. 
Voor de VEG Amersfoort is ds. Van Staveren, samen met zijn vrouw, van grote betekenis geweest.
De laatste jaren waren de contacten met de Bond en de aangesloten gemeenten gering geworden. 

We danken de Heer van de gemeenten voor de gaven en talenten die ds. Pieter van Staveren kreeg en 
die hij ook heeft mogen inzetten voor onze Bondsgemeenschap en de verbonden gemeenten. We den-
ken in onze gebeden aan zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen. Zij verliezen in hem een lieve en 
betrokken echtgenoot, een meelevende en geïnteresseerde (schoon)vader en een wijze opa.

Ons bereikte het bericht dat 27 oktober jl. op 93-jarige leeftijd is overleden 

LENA FREDERIKA NIEWOHNER – SPIJKER
-Leny-

Zij was de vrouw van bondspredikant ds. Joop Niewöhner, overleden juni 
2017. De laatste jaren werd zij liefdevol verzorgd in het Woonzorgcentrum 
De Loohof in Apeldoorn.

Het is troostend te weten, dat zij nu bij die Heer mag zijn, die Zijn hand op 
ons legt, in afwachting van de jongste dag.

Ons bereikte het bericht dat 2 december jl. op 86-jarige leeftijd is overleden

JOHANNA CORNELIA SIEBERT-HOMMES
-JOPIE-

We kennen Jopie in de Bond uit de tijd dat ze samen met haar man – ds. Gerard Siebert – actief was in de 
Vrije Evangelische Gemeente Gorinchem (1967-1977).      
Jopie was eind jaren zeventig voorzitster van de Commissie voor Vrouwenwerk in de Bond van Vrije Evan-
gelische Gemeenten in Nederland. Zo kenden de mensen in de Bond haar het beste.                                                                                 
Jopie was eerder weer gaan studeren en werd universitair docent Uitlegkunde Hebreeuwse bijbel/Oude 
Testament aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1993 op een exegetisch-methodisch 
onderzoek naar het geboorteverhaal van Mozes, Exodus 1 en 2. Van haar hand verschenen diverse artike-
len op het gebied van exegese en vrouwenstudies en een commentaar op het bijbelboek Ester (1997). 
Het contact met de Bond was er niet meer. Wel waren er individuele contacten met ensen in de Bond. 
Toen Gerard predikant in algemene dienst werd met een speciale opdracht voor de zending, verhuisde 
het gezin naar Apeldoorn, de plek waar Jopie en Gerard in hun jeugd ook gewoond hadden. Gerard over-
leed in 1990 op 47-jarige leeftijd. Jopie Siebert kreeg de laatste jaren van haar leven liefdevolle zorg bij 
Wonen bij September aan de Loolaan in Apeldoorn, vlak bij haar ouderlijk huis. We denken met dank-
baarheid aan dr. J.C. Siebert-Hommes terug. 



Eeuwigheidszondag in VEG Nieuwvliet

VEG Nieuwvliet wil graag met ons delen EEUWIGHEIDSZONDAG.
Vanmorgen, 26 november, hadden wij in VEG Nieuwvliet 
eeuwigheidszondag. Naast 3 broeders en een zuster uit onze ge-
meente, hebben we ook een naamloze kaars aangestoken voor 
allen die door oorlog moeten vluchten of overlijden, of door 

armoede waar ook ter wereld zijn overleden. 
Ook hebben we 4 kaarsen gebrand voor de 4 bondspredikanten 
die het afgelopen jaar zijn overleden, ds. Jorden Veldhuysen, 
ds. Marinus Vink, ds. Benjamin Hagen en ds. Pieter Enje van 
Staveren.

De tekst bij het bloemstuk ‘Een boog in de wolken, als teken van 
trouw, stond boven hun leven, staat boven ons leven en zegt: Ik 
ben bij jou’. 
De regenboog, een prachtig en sprankelend symbool van hoop, 
troost en trouw. Het is een verbond tussen God en de mens. 

Wij zijn allemaal onderdeel van dat verbond. In het gemis om 
een dierbare nu of langer geleden. Maar ook in moeite en ver-
driet dat het leven soms kan geven. Hij is erbij! 

Zullen we er samen van zingen?” 

1  Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
 Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.

2  Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

  Refrein:
  Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
  uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.

3  De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4  O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

  Refrein:
  Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. 
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
  uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.



JEZUS 

het Licht 

in de duisternis 

de Vreugde 

van ons hart 

de Hoop 

voor deze wereld


