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JAARVERSLAGEN GEMEENTEN 2024
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% Beverwijk blz. 3
s Burgum blz. 4
< Bussum blz. 4
s  Dordrecht blz. 4
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Ik zeg je dat jij Petrus (= 'steen’) bent. En op deze rots
zal Tk mijn gemeente bouwen.
Matth. 16:18a (BB)

'De VEG Bath kan terugkijken op een goed jaar. De diensten en ook de wekelijkse
kindernevendiensten werden goed bezocht.

Elke kerkdienst werd ook opgenomen en op internet gezet, zodat het evangelie, op deze
manier verder verspreid kon worden.

Dit jaar zijn er 2 broeders in onze gemeente overleden. Ze waren 82 en 86 jaar. Deze
broeders hebben vele jaren trouw de diensten in onze gemeente bezocht.

Ongeveer 1 keer per maand gingen we na de dienst koffiedrinken in buurthuis de Tobbe,
waarbij verschillende gemeenteleden voor een traktatie zorgden. Op de
woensdagavonden werd er regelmatig bijbelstudie gehouden in buurthuis de Tobbe. Veel
vrijwilligers zorgden ervoor dat het in en om de kerk schoon en netjes bleef.

Op 5 mei mochten we bij de dienst een aantal gasten van onze zustergemeente uit
Nieuwvliet begroeten, die hiervoor een hele “Bathse” reis moesten maken.

Op 14 juni werd een gemeenteavond georganiseerd in de Tobbe, waarbij we o.a. konden
genieten van een heerlijke barbecue.

Op 14 augustus werd er weer een zomerzangavond georganiseerd en na afloop kon
iedereen onder het genot van een hapje en drankje nagenieten van deze mooie avond.
Op 13 november werd er een vrouwen ontmoetingsavond georganiseerd.

Op 17 november hebben we afscheid genomen van br. en zr. Lok. We zijn dankbaar voor
alles wat ze de afgelopen jaren voor onze gemeente mochten betekenen.

Op 13 en 14 december werd het grasveld naast de kerk verhard, zodat we nu over meer
parkeergelegenheid kunnen beschikken.

Het koor ‘the Revivals’ heeft dit jaar 2 keer haar medewerking aan de dienst verleend.
Op het einde van het jaar hebben we in Bath huis aan huis een dagboekje overhandigd.

De VEG Bath is erg dankbaar dat elke zondag de blijde boodschap verkondigd mag
worden in ons prachtige kleine kerkje.

+*Bennekom

*»Beverwijk



s*Burgum

De VEG Bergum kan terugkijken op een bewogen, maar zegenrijk jaar. In 2024 zijn 3
leden van de gemeente ons ontvallen en dit brengt verdriet en zorgen met zich mee.

Er waren binnen de Kerkenraad diverse wisselingen van de wacht dit jaar. We mochten
een nieuwe ouderling en twee diakens begroeten, zodat bijna de helft van de kerkenraad
vervangen werd. Een grote zegen, dat de kerkenraad voltallig door mag gaan met het
werk in de gemeente.

Op zondag 4 februari werd de Friese VEG dag in Harkema gehouden, wat een groot
succes werd. Thema van de dag was “Waar het hart vol van is...”

De jaarvergadering werd dit jaar in maart gehouden.

Er was met Pasen weer de traditionele “viooltjesactie”, de bloemen werden na de dienst
door de zondagsschool uitgedeeld. Wat een fijne actie van de zondagsschool! Op
Tweede Paasdag wordt er door de Raad van Kerken een paasontbijt georganiseerd. De
Pinksterviering in de open lucht wordt ook door de Raad van Kerken georganiseerd met
als voorganger br. Jan den Besten. Het is een mooie dienst met mooi weer.

De startzondag stond dit jaar in het teken van het thema 'Yn Ferbining’. De aanwezigen
kregen van tevoren de opdracht om iets mee te nemen voor de brunch en ook iets extra,
zodat we het eten konden delen. De dienst werd mede voorbereid door de commissie
Gemeente Opbouw.

De ouderenmiddagen werden hervat, evenals de bijbelstudie, waarvoor veel animo was,
ook vanuit omliggende kerkgemeenschappen.

Tijdens Eeuwigheidszondag worden de leden herdacht, die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen. Het Grootkoor Tytsjerksteradiel werkt mee aan een dienst op 8 december,
waarin ze het oratorium “God met ons” opvoeren, heel bijzonder! De ouderen hebben
hun eigen kerstviering weer gehouden. De kinderen van de zondagsschool werken weer
mee aan de dienst op Eerste Kerstdag en op Tweede Kerstdag is er een dienst,
georganiseerd door de Raad van Kerken.

We kunnen terugzien op een zegenrijk jaar.

**Bussum

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God...

Wij kunnen terugkijken op een goed jaar waarin weer velen actief geweest zijn en daar
zijn wij God dankbaar voor. Wekelijks werden de zondagse erediensten gevierd en
(meestal) op de eerste zondag van de maand vierden wij de Maaltijd van de Heer. Omdat
er, zoals vorig jaar al vermeld, nog maar €én organist is die ook elders speelt, worden er
in diensten ook liederen gezongen die via YouTube op de muur worden geprojecteerd.
Blij zijn wij met het combo Embrace dat om de week medewerking aan de diensten
verleent. En zo'n vijf keer werd er een koor uitgenodigd, waaronder ook tweemaal een



kinderkoor in een gezinsdienst. Wekelijks was er wel iemand bereid om in de créche de
kleinsten op te vangen, maar dat zijn vaak dezelfde mensen en het zou fijn zijn als daar
meer vrijwilligers voor waren. De kinderen vanaf 4 jaar gingen naar de kinderdiensten in
hun eigen ruimte, als er leiding was en anders hadden zij de gelegenheid om aan de
knutseltafel achter in de kerkzaal te tekenen of plakken. Ook waren er (bijna) maandelijks
10+ vieringen. De Connect-groep (vanaf 12 jaar) was nog steeds actief op
vrijdagavonden.

Ook dit jaar waren en weer diensten waarin jongere sprekers, bekend van Beam-diensten,
voorgingen. Eenmaal per maand was er 's avonds een KerkAnders bijeenkomst. Dat zijn
laagdrempelige diensten die beginnen met een maaltijd. Ook de Alpha-avonden vonden
plaats en deze werden goed bezocht.

Nadat de vrouwenvereniging is gestopt, werd er een 60+ samenkomst georganiseerd op
de laatste woensdag van de maand. Daar kwamen steeds zo'n 18/20 leden bij elkaar om
spelletjes te doen, te sjoelen en ‘gewoon’ elkaar te ontmoeten.

De kerkenraad bestond uit vijf leden, maar in de najaarsledenvergadering waren er twee
leden die zich verkiesbaar stelden. Met één aftredend kerkenraadslid, kwam het aantal
toen op zes. Daar zijn we heel dankbaar voor. Ook zijn we nog heel blij met onze
voorganger ds. Petra Smit, die in maart 2024 haar 1272 jarig jubileum bij ons vierde.

Veel om God dankbaar voor te zijn en in vertrouwen op Hem zijn wij het nieuwe jaar
ingegaan.

**Dordrecht

Het jaar 2024 werd gekenmerkt door belangrijke beslissingen die wij hebben genomen.
We hebben verdere stappen gezet in de samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente
in Dordrecht. Er is een beroepingscommissie samengesteld om een gezamenlijke
predikant te zoeken en te benoemen. In deze zoektocht zijn grote vorderingen gemaakt
en het ziet ernaar uit dat we hier halverwege 2025 in zullen slagen.

Nu we afscheid hebben genomen van onze gezamenlijke predikant, ds. Han Cuperus, zijn
we in deze overgangsperiode dankbaar dat ds. Ed van de Berg-Strijker bereid is
gevonden om als consulent onze gemeente te ondersteunen.

Door het overlijden van enkele leden telt onze gemeente momenteel 51 leden. We zijn
een kleine, vergrijzende gemeente, maar weten ons samen met de doopsgezinden toch
actief in te zetten voor allerlei initiatieven die door velen worden gedragen. Voorbeelden
hiervan zijn het vrouwencontact, een geloofsgespreksgroep en de cantorij. Daarnaast
ondersteunen we diverse acties, zoals de hulpverlening via 'Actierugzakje' en de
ondersteuning van dak- en thuislozen. Andere belangrijke activiteiten binnen onze
gemeente zijn de sprekerslijst, het kosterschap, het gemeenteblad, de diaconale
commissie en de liturgiecommissie. Ook zijn er vrijwilligers die speciale diensten
ondersteunen voor mensen met een beperking (IKAA). Het Platform Dordtse Kerken
wordt trouw bezocht door een vertegenwoordiger van onze gemeente.

Verder zijn er diverse activiteiten die oorspronkelijk door de doopsgezinde leden zijn
opgezet, maar waar, dankzij de samenwerking, ook veel van onze leden aan deelnemen.



Het gemeenteblad bestaat nog steeds uit twee afzonderlijke delen, maar er is ook een
gezamenlijk gedeelte met activiteiten die voor beide gemeenten bedoeld zijn.

We hopen dat 2025 een mooi jaar wordt waarin we mogelijk een nieuwe predikant
mogen verwelkomen. We voelen ons daarbij gesterkt door Gods steun en zegen en zien
de toekomst met vertrouwen tegemoet.

s Elburg
Dit verslag van 2024 is het 22e jaarverslag van onze gemeente.

We mogen in dankbaarheid terugkijken op het jaar 2024. We voelen ons als gemeente
gezegend. Er zijn veel activiteiten en de gemeente ontwikkelt zich volop. We zien de
gemeente groeien en ook in gemiddelde leeftijd jonger worden. Deze groei heeft niet
alleen binnen onze wijkgemeente Elburg plaatsgevonden, maar ook in 't Harde is een
wijkgemeente gestart. We zijn dankbaar dat een groep enthousiaste gemeenteleden
samen de schouders eronder heeft gezet om dit mogelijk te maken.

Bovenstaande dankpunten levert ook uitdagingen op. Hoe zijn we op een goede manier
gemeente met elkaar? Hoe zorgen we dat we elkaar kennen? Hoe zorgen we ervoor dat
ook de oudere generatie zich thuis blijft voelen in een veranderende gemeente? Hoe
zorgen we voor verbinding tussen 't Harde en Elburg? Hoe ondersteunen we de nieuwe
wijkgemeente in groei en bloei? Wat moeten we gaan doen met het kerkgebouw in
Elburg? Maar boven alles; Hoe zoeken we met elkaar God leiding en zijn we gemeente
volgens Zijn plan? Allemaal onderwerpen die leefden in 2024 in de gemeente en die we
besproken hebben op gemeentedagen, ledenvergaderingen en in de kerkenraad.

De kerk is niet een gebouw of instituut. De kerk is de gemeente van Christus en met
elkaar zijn we het lichaam van Christus. Dankzij de bereidheid van veel mensen om hun
gaven en talenten voor de gemeente in te zetten kunnen we met elkaar gemeente zijn.
We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers in onze gemeente die hier invulling aan geven.

We mogen God boven alles dankbaar zijn voor de vele zegeningen die we als gemeente
mochten ontvangen. Het is bemoedigend om te zien hoe Zijn werk onder alle
omstandigheden doorgaat! ledere zondag zeggen we tegen elkaar dat we een God
hebben die trouw is en het werk wat Zijn hand begon niet loslaat. We hebben opnieuw
mogen ervaren dat dit geen lege woorden zijn!

**Goes

Het hoogtepunt dit jaar was de renovatie van de kerkzaal en de ingebruikname op
Hemelvaartsdag. Het is een heel mooie ruimte geworden met een modern liturgisch
centrum, waarin het kruis centraal staat. We zijn dankbaar voor de enorme inzet van de
vele gemeenteleden bij de renovatie en voor de gastvrijheid van de naburige PKN-
gemeente, waar we een paar maanden mochten kerken en die zelfs hun eigen dienst een
half uurtje vervroegd hebben om ons ruimte te geven.



Ook zijn we dankbaar dat onze predikant ds. Broere voltijds in onze gemeente werkzaam
kan blijven. We hadden afgesproken om na drie jaar te bepalen of dat financieel haalbaar
bleef en dat blijkt dus het geval. Er waren 10 mensen die belijdenis deden en in z'n
geheel is de gemeente weer iets in ledental gegroeid, zodat er meer schouders zijn om
deze aanstelling te helpen dragen.

We zijn enorm gezegend met een groot aantal jonge mensen in de kerk: peuters,
kleuters, zondagsschoolkinderen, jongeren en jongvolwassenen. Er wordt veel werk
verzet met en voor deze groep met creche, zondagsschool (met een gezellig, doch
modderig kinderkamp in juni), catechese, VEJO en nu ook een VEJO-XL van 20+’ers. Erg
mooi om te zien dat zij zich ook thuis voelen in onze gemeente en hun plekje vinden om
daarbinnen ook taken te vervullen.

Buiten de gemeente is er veel moois gebeurd: de jaarlijkse openluchtdienst in een
enorme tuin bij mensen thuis, een zeer drukbezochte Startdag in september met
spelletjes en een fietsroute, en een bomvolle Katholieke kerk en een Kerstpraise op de
Goese markt bij ‘Goes viert kerst’, georganiseerd door het samenwerkingsverband
GoedNieuwsGoes. Daarnaast was er steun voor gemeenteleden ‘in het veld’, in de VS, in
Afrika en in Indonesié en uiteraard het werk dat wordt ondersteund via de SZD. Dit is
slechts een ‘bloemlezing’ uit ons hele jaarverslag; alles bij elkaar is het te veel om op te
noemen.

“*Gorinchem

We zijn het seizoen 2024/2025 begonnen met een gemeenteweekend in Zevenaar. Op
het terrein van een oude steenfabriek was een groot deel van de gemeente
samengekomen rondom het thema: Steengoed. Dit thema kwam op allerlei manieren
terug in de programma’s voor jong en oud en alles daar tussenin. Het was goed om een
weekend lang met elkaar op te trekken, om samen te lachen en te huilen, te praten en stil
te zijn, te wandelen, te dansen en spelletjes te doen.

Zo leer je elkaar beter als gemeenteleden beter kennen, met al je twijfels en zekerheden,
met al je vreugde en je pijn.

Het was een steengoed weekend, waarop je als gemeente verder kunt bouwen. Zeker
voor herhaling vatbaar!

Daarmee konden we verder. Er gebeurt veel in onze gemeente. Naast het groeiende
jeugd- en jongerenwerk is er ook catechese opgestart, zodat jongeren niet alleen
gezelligheid en vriendschap binnen de gemeente ervaren, maar ook kunnen leren wat
geloven is, hoe je dat kunt vormgeven in het dagelijks leven, en vooral dat ze mogen
leren beseffen dat de Heer er altijd is en dat ze op Hem kunnen vertrouwen.

Het zijn aspecten die ook in de wekelijkse vieringen en in de verschillende kringen naar
voren komen: leven in geloof, hoe maak ik het verschil, wat betekent het om te geloven
in een woelige en onrustige wereld?

We groeien als gemeente. Afgelopen zondag zijn er 8 mensen gedoopt, in de rivier, en
vervolgens deden 2 mensen belijdenis. In totaal 10 mensen, die een duidelijke keuze
hadden gemaakt om Jezus te volgen en te leven in geloof, stonden voorin de kerk. Wat
een zegen!



We voelen ons als gemeente bevoorrecht, rijk gezegend. Tegelijk stelt het ons voor de
uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken, om veilig
kerk te kunnen zijn voor ieder die bij ons komt, zodat we herkenbaar zijn als gemeente
van Jezus Christus.

+*Gouda

Aantal leden, vrienden en kinderen:

Op 31 december 2024 telde de VEG in Gouda (uitgegaan van de adressenlijst van het
secretariaat): 51 leden, 45 vrienden en 7 kinderen.

In 2024 zijn er helaas leden overleden, maar mochten we ook 7 nieuwe leden (waarvan 3
door belijdenis) verwelkomen.

In januari hebben we tijdens de nieuwjaarsdienst en elke zondagdienst aandacht besteed
aan het thema van de PKN ‘Ga mee!’ Getuigen van geloof, hoop en liefde.

Van 21 t/m 28 januari hebben we als gemeente meegedaan aan de Week van gebed in
Gouda, donderdagavond 26 januari was iedereen in ons gebouw welkom.

De jeugddienst op 17 maart was een mooie, levendige dienst met het thema ‘Achter Jezus
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aan.

Op 20 maart is er een gemeentevergadering gehouden.
Sibbele Meindertsma heeft de oriéntatie-cursus van de Bond goed afgesloten. Hij wordt
ook binnenkort beroepbaar gesteld als predikant binnen de Bond.

Zondag 7 april hebben we een gezamenlijk dienst met de Pinkstergemeente Morgenstond
(PGM) gehouden.

Op tweede Paasdag heeft een aantal mensen uit de Vrije Evangelische Gemeente geholpen
met het drukbezochte paasontbijt op de markt in Gouda, georganiseerd door Bijbelshop
Samma. Zo zijn we niet alleen binnen de kerkmuren maar ook daarbuiten aanwezig.

Op Hemelvaartsdag zijn we bij elkaar gekomen als gemeente en hebben we met elkaar
gegeten en de Bondsfilm ‘Morgen praten we verder!’” gekeken.

Eerste Pinksterdag hebben 2 personen belijdenis van hun geloof afgelegd.
De startzondag op 1 september zijn we met Jonne Knevel aan de slag gegaan met de
nieuwe visie voor de gemeente. We zijn in gesprek gegaan over de veelstemmige kerk,

creatieve kerk en vredeskerk en inhoudelijke kerk.

Op 14 september waren de kerk en de tuin open voor Open Monumentendag. Veel
bezoekers zijn geweest en er zijn mooie gesprekken gevoerd.

Begin oktober is er weer een groep van start gegaan met belijdeniscatechisatie.
In oktober is een groep bij een cursus van de Bond geweest over ‘Veilige Kerk'.



Tijdens de gemeenteavond op 13 november zijn we aan de slag gegaan met de vernieuwde
visie van de gemeente. De bloeifactoren werden bekeken, maar er moest ook gesnoeid
worden.

Op 17 november is een baby gedoopt. De ouders zijn lid geworden. Op Eeuwigheidzondag
was er ruimte om 3 overledenen te herdenken en op 13 december waren de deuren open
voor Gouda bij Kaarslicht.

Tijdens advent werd in de kerk-app elke dag een bericht gedeeld uit het adventleesplan
van het NBG waarin Jordanié centraal stond. De kerk-app is een actief communicatiemiddel
voor leden en vrienden.

De Oudjaarsdienst werd door een heel klein groepje bezocht.

+*Harkema

Met ingang van 1 januari 2023 werd de gemeente van Harkema definitief verbonden aan
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. We hadden gehoopt, dat we
daarna in rustiger vaarwater terecht zouden komen. Helaas werd ook 2024 nog een
wisselvallig jaar.

De gemeente kreeg onverwachts te maken met een financi€éle tegenslag waarbij er
keuzes gemaakt moesten worden om de gemeente met het oog op de toekomst
financieel gezond te houden. Het jaarcontract met de jeugdwerker (8 uur p/w) kon helaas
niet verlengd worden. De pas aangestelde voorganger leverde van de 20 uur p/w 5 uren
in en de Bijbelstudie moest voortaan op een andere manier financieel ingevuld worden.
Zodoende werd 2024 een jaar waarbij er een pas op de plaats gemaakt moest worden.
In diezelfde periode werd dit mede ook een reden voor een groep gemeenteleden (17
leden) om zich over te schrijven naar een Baptistengemeente in de regio. In de overgang
naar de VEG met al zijn ups en downs werd dit ledenverlies nog het pijnlijkste moment
voor de gemeente. Tot zover de droefenissen, want gelukkig waren er ook zegeningen te
tellen en bleef de gemeente standvastig zich inzetten voor de goede zaak.

Samenwerking Friese VEG gemeenten

- Op zaterdag 3 februari en zondag 4 februari 2024 vond er voor de eerste keer een
Fries VEG weekend plaats. Deze werd voorbereid door de VEG Leeuwarden, VEG
Burgum, VEG Oude Bildtzijl en VEG Harkema. Er werd vanuit de verschillende VEG’en
een werkgroep in het leven geroepen.
Op de zaterdag werden er activiteiten voor de jeugd georganiseerd en die mochten
slapen in de kerk. De volgende dag kwamen alle VEG’en in de Warmoltskerk in
Harkema samen en werd het een geslaagd weekend voor jong en oud.

- De evaluatie van het weekend vond plaats tijdens een regiobijeenkomst in
Oudebildtzijl. Daar werd een nieuwe datum voor 2025 vastgelegd.

Jeugdwerk

- De jeugdwerker heeft een beleidsplan achtergelaten, waarbij de vier pijlers van
delen, dienen, groeien en vieren centraal staan. Hier kunnen we de komende tijd mee
uit de voeten.



- In het preekrooster worden voortaan 4 diensten voor de jeugd opgenomen. Twee
gezinsdiensten en twee jeugddiensten. Daarnaast is er ook een jaarlijks Kerk School
en Gezinsdienst in samenwerking met de PKN Harkema. Voor deze diensten voor de
jeugd werd er een werkgroep ‘Jeugd en Gezinsdiensten’ in het leven geroepen.

- Op zondag 15 september 2024 vond er voor het eerst een optreden plaats van het
kinderkoor ‘Kom aan boord’ dat werd opgericht begin januari 2024. Het kinderkoor
telt momenteel 18 leden in de leeftijd van de basisschool. Twee leden vanuit de
gemeente codrdineren dit kinderkoor. ledere woensdagmiddag wordt er in het
Lichtbaken geoefend.

- In de herfst werd er gestart met een gesprekgroep 18+, die de naam kreeg: GZN, dit
betekent ‘Gespreksgroep Zonder Naam'. Deze groep komt 1x in de maand op een
zondagavond samen.

De jeugdclubs worden in samenwerking met de PKN-kerk in Harkema gehouden. In 2024
hebben we een actievere samenwerking met de PKN gezocht om voortaan het
jaarprogramma gezamenlijk op te zetten.

Kerkenraad

Er zijn helaas nog een paar vacatures zoals een vaste voorzitter en een jeugdwerker. Het
is de bedoeling, dat er een vast DB gaat komen, waardoor de kerkenraad ook bestuurlijk
weer meer daadkrachtiger gaat worden.

De Commissie van Beheer heeft ondertussen de zaken weer goed bestuurlijk op de rit en
ook financieel lijkt het aan het eind van 2024 iets positiever.

We kiezen voor het nieuwe jaar 2024/2025 het thema ‘Vrij en Verbonden’ en hopen en
bidden, dat we in verbondenheid met God en met elkaar langzaam maar zeker meer
vrijheid, rust en ruimte mogen genieten.

*Heerde

Het centrale thema van het seizoen 2023/2024 ‘Hij laat niet los, NOOIT' werd opgevolgd
voor het seizoen 2024/2025 ‘Eenheid in verscheidenheid’ hier werd tijdens het
startweekend aandacht aan besteed.

Als kerkenraad waren we verheugd een bijna voltallige KR te hebben die samen met
wijkbezoekers bezig zijn.

Op de ledenvergaderingen kwamen buiten vaste thema’s als financiéle zaken en
jaarverslagen onderwerpen aan de orde als waarom er ambtsdragers zijn en wat
verwachten we daarvan. Ook spraken we over het gebruik van de gemeente app en de
website.

Er werd een toelichting gegeven over wat de commissie bondszaken betekent. Ook werd
uitleg gegeven over een in te stellen generatie-groep die oud en jong met elkaar
verbindt en als adviesorgaan voor de KR kan dienen. Ook werd teruggekeken naar de
gehouden wijkavonden.
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Voor de avonddiensten worden zangdiensten, diensten in het dialect en Taizé-vieringen
gehouden. Ook vierden we kerk en school met een school uit Heerde. Wereldwijs. De
morgendienst vond in 2x plaats in verband met de grote schare kinderen.

Er was weer een kerstherberg maar dan in een nieuwe stijl met toneel. Al met al is er een
groep van bijna 50 mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. We
volgen Josef in het kerstverhaal en het was een bijzonder om mee te maken.

Voor het eerst hadden we een TOP2000 dienst aan het eind van het jaar. Een inkijkje
hoe liederen uit de TOP2000 aan de bijbel kunnen worden gelinkt.

Er is een groep meehelpende gemeenteleden is, die zorg draagt dat we wat vaker met
elkaar kunnen koffiedrinken. Ontmoeting is belangrijk.

**Kampen

+*Leeuwarden

*** Meppel

“*Nieuwvliet

Nadat we vanaf 1 januari een vacante gemeente waren was het weer opnieuw zoeken
met elkaar hoe invulling te geven aan onze gemeentelijke activiteiten en onze pastorale
zorg. We zijn blij dat we, door aangeboden hulp, invulling konden blijven geven aan
bijbelstudie en catechisatie. We hebben daarin Gods leiding mogen ervaren.

Onze gemeente kent veel vrijwilligers. Dat is niet meer vanzelfsprekend in de tijd waarin
we leven. Samen mogen we, onder Zijn zegen, onze gemeente draaiende houden. Waar

veel gemeentes moeite hebben om kerkenraadsleden te vinden hebben wij een volledige
kerkenraad. Wat is dat alles een rijke Zegen!

Terugkijkend op 2024 denken we aan de vele mooie zondagse erediensten waarna we
met Gods Zegen de nieuwe week weer mochten ingaan en proberen dat wat we gehoord
en gelezen hebben te overdenken en toe te passen in ons dagelijks leven. Er waren ook
meerdere dankdiensten waarin we afscheid moesten nemen van een geliefde broeder of
zuster. We stonden naast elkaar op deze droevige momenten en we deelden
vreugdevolle momenten: er deed 1 persoon belijdenis, er werden 2 kinderen geboren en
3 kinderen gedoopt en er waren 2 blijde huwelijksdiensten.

Er werd gemiddeld 1 x per maand jeugdkerk gehouden tijdens de eredienst.
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ledere donderdagavond was er Bidstond en maandelijks een bijbelstudieavond en een
avond van de Gemeente Groei Groepen. In februari hielden we een ledenvergadering en
in oktober was er een gemeente informatieavond over het reilen en zeilen in de
gemeente en waar de kerkenraad zoal mee bezig was. ledere 1e woensdagochtend in de
maand was de kerk open voor koffie en ontmoeting. Er werden 3 Levizondagen
gehouden, voorbereid door het Leviteam samen met de voorganger. Levi is één van de
stammen van Israél. Zij hadden een ondersteunende taak bij zowel de liturgie als
muzikale begeleiding in de tempel. We willen als gemeente komen tot een inspirerende
en lofprijzende dienst opgezet door de jongeren van de gemeente.

Er waren 2 conferentiezondagen: op zondag 11 februari werd de voorjaarsconferentie
gehouden. Voorganger was ds. Gerard van de Wetering. Het thema voor de
ochtenddienst was ‘God schept ruimte’ naar Jozua 2. Het thema voor de middagdienst
was ‘God geeft overwinning’ naar Jozua 6. Medewerking werd verleend door de White
Group uit Breskens.

Op zondag 10 november werd de najaar conferentie gehouden. Voorgangers waren br.
en zr. Hans en Marja van Vliet, commissionairs van het Leger des Heils. Het thema was:
Een toekomst vol van Hoop. Het was een conferentie met veel zingen. De middagdienst
werd opgeluisterd door het muziekkorps van het Leger des Heils uit Goes.

We hadden 3 interkerkelijke diensten: op zondag 4 februari was er een interkerkelijke
dienst met PG ‘De Verbinding’ in VEG Nieuwvliet. Voorganger was ds. J. Geertse

Op 6 oktober was er een interkerkelijke dienst met PG de Westhoek in Cadzand met
voorganger ds. Pascal Lauwaert. Op 24 december was er, zoals gebruikelijk, samen met
PG de Westhoek, een kerstavonddienst in Cadzand.

Op 30 maart deden we mee met de Paaswake in Schoondijke, een oecumenische
activiteit georganiseerd door PG de Verbinding, de RK Andreasparochie en de VEG
Nieuwvliet.

Er werden ook een aantal zangavonden gehouden: op zondag 24 maart was er een
passiezangmiddag, op zondag 14 en 28 juli en 11 augustus vonden de
zomerzangavonden plaats en op zondag 1 december (1e Advent) was er een
zangmiddag.

Met de start van onze Pelgrimstocht hopen we velen tot rust en bezinning te bewegen en
op ons kerkterrein welkom te heten. We hopen hiermee iets uit te ‘stralen’ van datgene
waar ons hart vol van is; Zijn liefde en genade.

*»Nijverdal

Het Jaar 2024 stond vooral in het teken van de toekomst van onze gemeente.

Op maandag 22 januari werd in de Leerkamer een goed bezochte Gemeenteavond
gehouden. Door de voorzitter van de werkgroep toekomst, Egbert Torenbeek, werd een
presentatie gegeven van de uitkomsten van de in november 2023 onder gemeenteleden
gehouden enquéte. Uitvoerig werd stilgestaan bij de gegeven antwoorden op de diverse
enquétevragen. Daarnaast was er ruimte om opmerkingen te maken en vragen te stellen.
Vervolgens werd ook met elkaar gesproken over de vraag wat het met je doet nu steeds
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duidelijker wordt dat onze gemeente op termijn niet in zelfstandige vorm verder lijkt te
kunnen gaan.

Ledenvergaderingen

De Voorjaarsledenvergadering werd gehouden op maandag 25 maart in de leerkamer.
De financiéle stukken, waaronder de jaarrekening en de begroting van de gemeente, zijn
behandeld en door de vergadering goedgekeurd. Ook werd er gesproken over de
toekomst van onze gemeente. Helaas kunnen we, hoewel velen van ons in hun hart dat
het liefst zouden willen, niet nog veel langer op de huidige manier doorgaan. Er moeten
stappen genomen worden.

Op maandag 28 oktober jl. hielden we onze najaar ledenvergadering, met als
belangrijkste onderwerp het voorstel van de kerkenraad om de gemeente per 1
september 2026 op te heffen.

Omdat op grond van ons Huishoudelijk Reglement voor een geldige stemming minimaal
de helft van de belijdende leden aanwezig moet zijn, kon er die avond niet over het
voorstel gestemd worden. Om die reden heeft ieder lid per post een brief met stembiljet
ontvangen. De stemmingsuitslag laat zien dat het voorstel van de kerkenraad om de
gemeente per 1 september 2026 op te heffen, zeer breed gedragen wordt: 83% van de
uitgebrachte stemmen was vooér. Dit betekent niet dat er geen pijn en verdriet om deze
beslissing is; integendeel! Velen hebben met pijn in het hart een ja-stem uitgebracht,
wetend dat er als uitkomst van een jarenlang proces uiteindelijk geen andere reéle keus
overbleef. Er zijn vanuit de kerkenraad namens de gemeente brieven gestuurd naar het
comité van de Bond en naar de bij de Bond aangesloten gemeenten en deelorganisaties,
om hen van onze beslissing op de hoogte te brengen.

Jubileum

Op zondag 3 maart vierde ds. Guido Sinke het feit dat hij 40 jaar geleden in onze
gemeente werd bevestigd als predikant. In een feestelijke dankdienst blikten we terug op
een bijzondere periode in de geschiedenis van onze Nijverdals Vrije Evangelische
Gemeente.

Ons Gemeentekoor heeft op zondag 14 april in een feestelijke zangdienst haar 85-jarig
jubileum gevierd. Dankbaar is het koor dat ze nog mogen zingen van onze Heer en
Heiland in de kerk en de verzorgingshuizen.

Jan Ebeltjes, een van onze vaste organisten, was dit jaar 50 jaar kerkorganist. Dit werd
gevierd op zondag 20 oktober in een speciale dienst in de Regenboogkerk.

Bruisende kerk

Zondag 15 september vond in de feesttent van Bruisend Nijverdal op de
Evenementenweide, de jaarlijkse oecumenische kerkdienst plaats, vanuit de Raad van
Kerken Nijverdal-Hellendoorn. Dit jaar was de organisatie in handen van de RK Sint
Antonius van Padua-parochie en onze Vrije Evangelische Gemeente. Medewerking werd
er verleend door de koren Quo Vadis en Popkorn en een ensemble van Muziekvereniging
KSW. Rondom het thema ‘Noaberschap’ verzorgden pastor Maroesjka Sleegers (RK) en
ds. Yorick Breemes (PGN) liturgie en verkondiging, meer dan 600 belangstellenden
woonden deze dienst bij.

Startdienst

Op zondag 22 september werd de startdienst gehouden met als thema waar de geest is
daar is liefde, vrijheid en ruimte. Er werd begonnen met een smakelijk ontbijt om de
dienst feestelijk met elkaar te beginnen, de kring jongvolwassenen hebben de dienst
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voorbereid en samen met ons gemeentekoor was het een feestelijke dienst met na afloop
koffie of thee met iets lekkers.

Raad van Kerken

Ook in het afgelopen jaar werden door de Raad van Kerken Hellendoorn/Nijverdal,
waarbij onze gemeente is aangesloten, weer veel activiteiten ontplooid. We noemen hier
de Week van Gebed in januari, de bruisende kerk in september, de volkskerstzang en de
succesvolle kerstpakketten acties voor minima aan het eind van het jaar.

Pastorie

Laura en haar man Peter zijn eind april verhuisd naar de Tweede Kamspweg. Na een
periode van tijdelijke verhuur heeft sinds eind 2024 de Historische Kring Hellendoorn
Nijverdal (HKHN) de pastorie een aantal dagdelen in gebruik.

*¢*Oostelijk Flevoland

¢ Oudebildtzijl

We kunnen met een dankbaar gevoel terugzien op het jaar 2024. Elke zondag kwam
onze gemeente bijeen in een eredienst en 7x dit jaar werd het Avondmaal gevierd. Onze
kerkelijk werker is in een aantal diensten voorgegaan, de overige diensten werden
ingevuld door gastsprekers.

Dit jaar hebben we 6 diensten in de zomerperiode gevierd met de PKN-kerken van de
oude gemeente ‘Het Bildt’. Zo kwamen we tijdens de zomerperiode in 6 verschillende
kerken. Het waren mooie diensten en ze werden zeer goed bezocht. Een initiatief dat

voortgezet mag worden.

In februari werd er in Harkema een gezamenlijke dienst van de vier VEG'en in Friesland
georganiseerd. We mochten ons verheugen in een goede opkomst van de 4 kerken.
Hopelijk het begin van een nieuwe traditie.

Onze kerkelijk werker heeft op 1 juli afscheid genomen van onze gemeente. Om het

bezoeken aan onze oudere gemeenteleden te intensiveren is per 1 mei een pastoraal
werker aangesteld. Helaas heeft het team Hart & Syl moeten besluiten te stoppen en
worden er dus geen Hart&Syl diensten meer georganiseerd.

Dankdag hebben we samen met de PGM Hallum gevierd en in september werd er een
gezamenlijke zangdienst gehouden in de kerk van Hallum. Er werd in juni samen met
PGM Hallum een openluchtdienst georganiseerd, helaas waren de weersomstandigheden
zodanig dat er uitgeweken moest worden naar ons kerkgebouw.

Er werden collecten gehouden voor verschillende goede doelen.
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Onder leiding van onze pastoraal werker werden er gespreksgroepen en koffieochtenden
georganiseerd. Een mooi initiatief waar met name de oudere leden van onze gemeente
van hebben genoten.

In september hadden we weer een startzondag en op 24 november hebben we op de
Eeuwigheidszondag onze overleden gemeenteleden mogen herdenken.

De Bondsvergaderingen werden bezocht door twee afgevaardigden van de kerkenraad.

We zien terug op een jaar waarin verdriet, oorlog, verwoesting maar gelukkig ook
blijdschap elkaar afwisselden. We mochten elke zondag opnieuw in vrijheid bij elkaar
komen om naar Gods woord te luisteren. We mochten Pasen beginnen met het
paasontbijt en we konden weer de kerstviering voor gemeenteleden organiseren. Fijn om
zo samen met elkaar verbonden te zijn, schouder aan schouder in de wijngaard van God.

We zijn dankbaar dat we elke zondag in vrijheid bij elkaar mogen komen om ons geloof
te belijden en samen de zegen te ontvangen. We mogen de zegen uitdragen in de
gemeente maar ook in de wereld om ons heen.

+*Rotterdam

Rotterdam kiest ervoor om dit jaarverslag niet mooier te maken dan het is. Natuurlijk
gaan er nog allerlei werkzaamheden door, is er veel dankbaarheid enz. (daarover later
meer). Maar overheersend zijn de grote zorgen over het zeer kleine ledenaantal, de
sterke vergrijzing en de toenemende druk op de mensen die nog actief kunnen zijn maar
die steeds meer taken op zich moeten nemen. Ook bij onze vrienden van de
Petrakerk(PKN) is hetzelfde beeld zichtbaar.

In 2024 hebben er vele overleggen plaatsgevonden waarin we met elkaar nagedacht
hebben over de toekomst van onze gemeente. Ook waren er diverse gesprekken met de
leden (gemeenteberaad). Uiteindelijk hebben we met elkaar op 16 06 2024 een
ingrijpend besluit genomen. Gelijktijdig met het slopen van het kerkgebouw zal ook de
gemeente (beide gemeentes VEG en PKN) worden opgeheven. Naar alle
waarschijnlijkheid wordt dit het jaar 2028. Aan dit besluit hebben we wel een
voorbehoud verbonden. Wanneer daar aanleiding/noodzaak toe is wordt het moment van
beéindiging vervroegd en wanneer er toch nog perspectieven komen (groei, samengaan,
ander gebouw) wordt het moment van beéindiging doorgeschoven.

De gesprekken en onderhandelingen met bouwonderneming BAM hebben ook dit jaar
weer met regelmaat plaatsgevonden. Na heel veel heen en weer gepraat en een check
van het koopcontract door juristen van de PKN is op 18 12 2024 het voorlopige
koopcontract van het kerkgebouw getekend. Binnen 6 maanden moet nu de overdracht/
definitieve verkoop plaatsvinden bij de notaris. Bij de verkoop is overeengekomen dat wij
tot aan de sloop van het gebouw (waarschijnlijk eind 2028) in het gebouw kunnen
blijven samenkomen.

Dit jaar hebben wij contacten gelegd met “geloven in Spangen” om te zien wat zij voor
ons zouden kunnen betekenen, of zij een ontmoetingsplek voor buurtwerk in ons
kerkgebouw kunnen starten en ook om te bezien of wij ons als wijkgemeente bij hen aan
zouden willen sluiten.

De zondagse erediensten zijn kostbare zaken .Vooral natuurlijk voor het woord van God
en zijn zegen die we iedere week weer meekrijgen. Maar het koffiedrinken na de dienst
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en de ontmoeting zijn zeker ook belangrijk voor sommige ouderen is dit de enige
ontmoeting gedurende de week. Het pastoraat heeft onze volle aandacht. Er leven grote
zorgen bij de oudsten en aan huis gebonden over hoe het nu in de toekomst zal gaan.
Een veel gestelde vraag is: “wie gaat mij nu nog begraven?”. Naast de kerkdiensten zijn
wij naar vermogen bezig met de kledingactie voor Oekraine, de actie schoenendoos,
stiltevieringen, lichtjesavond en een naaiclub voor wijkbewoners. De diaconie heeft het
project New Generation Brasil voortgezet. Dit jaar zijn wij verdergegaan met het
organiseren van lunches voor oudere gemeenteleden. Van elf tot twee uur is men
informeel bij elkaar en is er ruimte voor ontmoeting en een maaltijd.

In grote dank aan de Heer die het mogelijk maakt dat wij onze taak zo goed als wij nog
kunnen voor elkaar, voor de mensen in onze wijk, voor onze verantwoordelijkheid voor
de wereld en als werkers in en voor Zijn Koninkrijk kunnen doen, spreken wij de wens uit
dat we met dit alles ook in het komende jaar door kunnen gaan. We hopen op en bidden
voor een goed 2025.

*Wemeldinge

Het jaarverslag 2024 is gedeeltelijk gebaseerd op het geheugen en anderzijds op ‘De
Bazuin'. Lezend door de Bazuinen kom ik het volgende tegen:

In januari werd de week van Gebed georganiseerd met als thema ‘Heb God lief en je
naaste als jezelf'. Koffiedrinken na iedere eredienst werd ingesteld om de onderlinge
band te versterken.

De ledenvergadering werd gehouden op 11 maart en zusters werden als ouderling
gekozen. Beiden aanvaardden de ambten. Helaas aanvaardde de gekozen diaken het
beroep op hem niet, waardoor er nu slechts 4 kerkenraadsleden zijn. De
bevestigingsdienst was op 21 april en tijdens de bevestigingsdienst namen wij afscheid
2 kerkenraadsleden.

Onze voorganger verhuisde met zijn gezin naar Goes.
De woning aan de Prinses Julianastraat werd te koop gezet en verkocht.

Er werden verschillende oproepen gedaan voor invulling van openstaande taken die
uitgevoerd kunnen worden. Als voorbeeld hiervan is het bijhouden van de website en het
coordineren van de beamerdienst. Helaas is hiervoor nog steeds geen invulling.

Tijdens de eerste vergadering van de kerkenraad, in de nieuwe samenstelling, bleek dat
er behoorlijk wat taken niet ingevuld konden worden en dat sommige kerkenraadsleden
wel erg veel taken moeten uitvoeren. Hierdoor bleven taken liggen.

Er is op 17 juni een extra ledenvergadering belegd met als onderwerp: huur of verkoop
van de voormalige pastorie en de wijze van collecteren.

Op 6 juli was onze voorganger met enkele leden present met een kraam op het
: zxomer'feest, om invulling te geven aan onze opdracht om zendingsgemeente te zijn.




In augustus was er het vakantiebijbelfeest, georganiseerd door de lokale kerken,
waaronder onze kerk. De kinderen van 4 tot 12 jaar werden hiervoor uitgenodigd en het
was een feest!

Op 1 september was het startzondag. Het thema was ‘Gods vrijgevigheid'. Na de dienst
was er koffie en daarna een lunch. Het geheel werd als positief ervaren.

Op 12 en 13 november was het de Maranatha conferentie. Het thema was: ‘Hoop in
bange dagen, vreugdevol Leven in de eindtijd’. De organisatie was, voor het eerst, in
handen van een commissie, die alle voorbereidingen hebben uitgevoerd.

In november en december werden er vele voorbereidingen gedaan voor het kerstfeest.
Kerstfeest voor ouderen, gemeentekerstfeest, kerst van de vrouwengroep,
kerstnachtdienst en dan uiteindelijk het kerstfeest op 25 december. Het heeft velen van
ons veel tijd gekost om dit alles te organiseren. Heel veel dank hiervoor.

Wat waren de verdere activiteiten binnen onze gemeente. Er was iedere zondag een
eredienst, de gebedskring, bijbelstudie, kindernevendienst, creche, vrouwengroep, alpha-
cursus, bloemen werden neergezet en bezorgd werden bij een zieke of iemand die deze
op andere wijze ‘verdiende’, verjaardagskaarten werden geschreven en verstuurd,
bezoekjes werden gebracht. Cederhofdiensten werden verzorgd en ook was er
maandelijks koffie met taart en wekelijks koffiedrinken.

Jammer genoeg zijn ons ook 5 mensen ontvallen.

Al teruglezend bedenk je wat er zoal in een jaar is gebeurd. Dit alles kunnen wij niet
voeren zonder de onmisbare zegen, die de Heer ons heeft gegeven op ons werk. Hij laat
niet los, wat Zijn Hand begon! Wij mogen dankbaar zijn voor alle mogelijkheden die God

ons gaf om Zijn Evangelie te verspreiden. Ook willen wij iedereen die zich hiervoor heeft
ingezet hartelijk bedanken voor die inzet.

“*Winschoten
Met grote dank kunnen we terugkijken naar een goed en gezegend jaar. Alle eerste
weekdagen konden we elkaar ontmoeten in de erediensten en op de feestdagen.
Met elkaar deelden we al het goede en steunden we samen de bijzondere diensten.
Aandacht was er, zoveel als kon, voor hen die een zware, zorgwekkende periode
moesten doormaken. In woord en daad: gemeente des Heren.

We zeggen al onze sprekers dank voor hun inzet.

In de dienst van 24 november 2024 mochten we namen noemen van hen, die
ons ontvielen. Dit jaar waren dat er twee.

Op 17 april hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering, waarin we een nieuwe
diacones mochten noemen, die de benoeming accepteerde.

Met het Leger des Heils hebben we regelmatig contact en gezamenlijke diensten.

Zo lang als het kon, hebben we kleding ingezameld voor de Oekraine.
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ledere zondag worden levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank.

We steunen zoveel als mogelijk medemensen, die het moeilijk hebben, zowel
financieel als geestelijk.

<s*Wormerveer

Inleiding

In 2024 hebben wij als gemeente ervaren dat wij gedragen zijn en worden door de
kracht van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Velen van ons zijn
betrokken bij het werk dat moet worden gedaan en dat is echt mooi om te zien.

We hebben nu tweeéneenhalf jaar geen vaste voorganger meer en zijn blij met de
sprekers die elke week bij ons willen voorgaan. Zo blijven wij met elkaar verbonden.

De ‘Samen in Gebed’ WhatsApp groep wordt goed gebruikt om wel en wee te delen met
elkaar. Zo kunnen we elkaar steunen door snel te reageren op een blijde of slechte
boodschap.

Het kerkelijk leven

Op 7 januari 2024 werd door de familie bekend gemaakt dat zuster Lieda Draaisma-van
Weelden was overleden op 3 januari 2024 op 89-jarige leeftijd, en dat de uitvaart in
besloten kring zou plaatsvinden.

Op 17 maart 2024 trad Gospelkoor New Spirit op in de dienst.

De ledenvergadering vond plaats op 19 maart 2024. We hadden een verkiezing van
ambtsdragers waarbij Wouter Feenstra is toegetreden en Winfred Groenendijk is
herkozen. De kerkenraad informeert de gemeente over de vorderingen bij het vinden van
een gemeentelijk werker voor de jeugd. De vacature is op 20 maart 2024 gepubliceerd.

Van 28 t/m 31 maart hielden we onze Paascyclus en deze 4 diensten stonden onder
leiding van dhr. Harm Jager en dhr. Piet Smit.

In de Paascyclus overleed zuster Gre van de Geer-Rozeboom op 29 maart 2024 op 85-
jarige leeftijd.

Op Paaszondag 31 maart 2024 starten we met een Paasontbijt en in de dienst werd
Wouter Feenstra bevestigd en ingezegend als ambtsdrager.

Op 6 april 2024 hebben we met een grote groep de kerk schoongemaakt.

De goederenactie voor de Oekraine vond plaats op 16 april 2024 en de ingepakte
dozen zijn door Piet Smit op 20 april 2024 afgeleverd in VEG Bennekom, waar die dag
de Inspiratie- en Ontmoetingsdag van de Bond plaatsvond, en waar onze band Reflection

haar medewerking verleende.

Op 5 mei 2024 organiseerde Josien Paeper, net als in 2023, de Bevrijdingsmaaltijd.
Deze keer werd het een lunch aansluitend op de kerkdienst.

Op Hemelvaartsdag 9 mei 2024 hadden we een gezamenlijke dienst in de NGK De
Wijngaard met ds. Piet van Veelen.
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Op 23 mei 2024 overleed broeder Simon Selier op 78-jarige leeftijd.

Reflection organiseerde een Praise-avond op 2 juni 2024 waar veel mensen van buiten
onze gemeente op af kwamen.

Onze vriend van de gemeente broeder Sietze Tiekstra overleed op 7 juni 2024 op 69-
jarige leeftijd.

Er zijn wat mutaties geweest in de beeld- en geluid groep. In augustus 2024 namen Gijs
Post en Peter van de Geer afscheid. De groep is aangevuld met de heren Piet Smit,
Ruben Zandstra, Wouter Regelink en Mattie ter Velde. We zijn dankbaar dat de
vervanging is gerealiseerd.

De zoektocht naar een gemeentelijk werker voor de jeugd heeft een kandidaat
opgeleverd. Daartoe had de kerkenraad een extra ledenvergadering uitgeschreven voor
11 september 2024 om de gemeente te informeren en goedkeuring te vragen om deze
kandidaat een jaarcontract te mogen aanbieden. De gemeente is akkoord gegaan en dhr.
Peter van Wesel is een dienstverband aangegaan per 1 oktober 2024.

Op 15 september 2024 hadden we onze startzondag en in deze dienst hebben we
kennis kunnen maken met Peter van Wesel. Ook werd ons nieuwe gemeenteproject
‘Buurtanker aan zet’ gepresenteerd om via het sociale wijkteam iets voor de buurt te
kunnen betekenen.

In de dienst van 6 oktober 2024 hebben we bekend gemaakt dat zuster Ria Kee was
overleden op 22 september 2024. Hoewel zuster Kee sinds 18 april 2023 geen lid meer
was van onze gemeente heeft de kerkenraad gemeend haar na een lidmaatschap van 34
jaar toch te gedenken.

We hebben op 13 oktober een dienst gehad van verbintenis en zegening van Peter van
Wesel, vanwege zijn start in onze gemeente als gemeentewerker jeugd en jongeren. Ds.
Theo Hettema heeft de dienst geleid en diverse genodigden waren hierbij aanwezig.

Het sociale wijkteam had ons geinformeerd over een aantal klussen die wij bij mensen
thuis konden verrichten in het kader van ons gemeenteproject ‘Buurtanker aan zet'. Op
19 oktober 2024 heeft dat plaatsgevonden.

Op 4 november 2024 overleed broeder Koos Post op 87-jarige leeftijd.

In onze kerk organiseerde Christenen voor Israél op 6 november 2024 een avond met
ds. Kees van Velzen (‘De tijd waarin we leven is uitermate spannend, christenvervolging is
er als nooit tevoren. Antisemitisme is bezig aan een verschrikkelijke comeback. Profetieén
worden voor onze ogen vervuld. De tijd is vergevorderd.’). We hadden een fijne avond
met in totaal 45 aanwezigen.

Op 24 november 2024 herdachten we Jeanne Hulzebos, Lieda Draaisma, Gre van de
Geer, Simon Selier, Sietze Tiekstra, Ria Kee en Koos Post.

Op 1 december 2024 was het eerste advent en konden we de creatie van Lieke Regelink
weer bewonderen. Ze had weer een mooi advent-stuk gemaakt. Op alle
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adventszondagen en kerst mochten kinderen uit de kindernevendienst een versje
opzeggen en een kaars aansteken. Bij het vertrek naar de nevendienst besteedde de
leiding nog even wat tijd aan het kerstproject.

Op 15 december 2024 hadden we een Candlelightdienst met dhr. Harm Jager met
muzikale begeleiding van Dub de Vries op het orgel, en Jaap Andrea en Wouter Feenstra
op saxofoon. Het was een fijne avond.

In december 2024 hebben we voor ons gemeenteproject spullen ingezameld voor
kerstpakketten. Op 19 december 2024 werden de kerstpakketten (15) naar gezinnen
gebracht, waarvan wij de gegevens van het Sociaal Wijkteam hadden gekregen. De
blijdschap bij de ontvangers was groot en ook het Sociaal Wijkteam was erg dankbaar
dat wij deze actie deden.

Op 20 december 2024 organiseerde de Kindernevendienst de dienst met een musical
‘Bewonder het wonder’ die vooral op de schouders van de jongeren terecht kwam. We
hebben genoten. Traditioneel ontvingen de kinderen van de kindernevendienst en
kinderen die te gast waren een presentje.

Op 25 december vierden we het Kerstfeest met dhr. Harm Jager met Irene Groenendijk
op het orgel, Wouter Feenstra op saxofoon en Reflection. Het was een mooie dienst.

Op 29 december vierden we de oudjaarsdienst met dhr. Jan Beukhof.

In de aanloop naar het einde van het jaar hebben we een oliebollenactie gehad en met
de opbrengst steunen we het goede doel waar Sofie v.d. Geer zich voor inzet. Zij zal met
een groepje in het voorjaar naar Roemenié€ gaan waar ze een Tiny house gaan bouwen
voor de opvang van kinderen uit de zigeunerwijk. In totaal heeft deze actie €750,-
opgebracht. Merk en Mirjam van de Geer heel erg bedankt voor jullie inzet.

Op de valreep gaf dhr. Jan Beukhof te kennen zijn lidmaatschap op te zeggen per 1
januari 2025 en met attestatie te willen overstappen naar de Evangelisch-Lutherse
gemeente te Arnhem. Hij ging af en toe bij ons voor in de dienst en zo was 29 december
2024 de laatste keer. We hebben hem bedankt voor zijn inzet en Gods Zegen
meegegeven.

In totaal hebben we in 2024 6 maal het Avondmaal mogen vieren.
Werkgroepen/activiteiten

In onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd. Dat is heel fijn. We willen alle
mensen die meewerken hieraan heel hartelijk bedanken.

Dank

Namens de kerkenraad wil ik iedereen heel hartelijk danken voor zijn of haar inzet in
2024. Wij mogen God danken voor Zijn genade.

*Yerseke
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*Zwolle

Het jaar 2024 is net als het voorgaande jaar in vele opzichten een intensief jaar geweest,
voor de gehele gemeente en voor vele gemeenteleden, vrienden en dierbaren. Intensief
nog steeds vanwege de wereld om ons heen die in brand lijkt te staan, oorlogen zijn in
2024 niet afgenomen en geopolitieke ontwikkelingen gaan hard. Die kunnen zorgen
voor onzekerheid, maar wij mogen weten dat onze God altijd dezelfde is en dat Hij alles
in Zijn hand heeft.

In 2024 werden de diensten veel en goed bezocht door bekende leden en nieuwe
mensen. Nog steeds trekt de gemeenten nieuwe geinteresseerden en belangstellenden.
Centraal in de dienst staat de ontmoeting met God en met elkaar.

We zijn aan de slag gegaan met het jaarthema ‘Hier doen we het voor'. Dit jaarthema is
gekozen indachtig het traject ‘waarderend onderzoeken’ dat we als gemeente in het
seizoen 2022-2023 hebben doorlopen. Op de kringen alsook in de diensten is aan dit
thema aandacht gegeven. We hebben aansluitend bij dit thema vijf diensten gewijd aan
de ‘kroonjuwelen’ van de vrije evangelische gemeenten. Deze vijf kroonjuwelen zijn:

- Vrij en verbonden

- Gemeente van gelovigen

- Zendingsgemeente

- Actueel geloven

- Samen kerk

Rondom elke dienst waarin een kroonjuweel centraal stond is een brochure gemaakt en
uitgereikt. Alle brochures samen zijn gebundeld tot een boekje, dat in het
welkomstpakket voor nieuwe leden zit. Uiteraard zijn de brochures ook te vinden op de
website.

We hebben het seizoen afgesloten met een boottochtje door de Zwolse grachten met
aansluitend een maaltijd buiten op het veld. We hadden prachtig weer en het was
bijzonder gezellig. Opnieuw is duidelijk geworden dat we binnen de gemeente een groot
culinair talent hebben. In de slotdienst op 30 juni 2024 hebben we het seizoen af
kunnen sluiten zoals we dat graag wilden: in ontmoeting met elkaar. Als afsluiting van
het seizoen, het jaarthema en ook als kennismaking met het nieuwe thema ‘Groeien in
geloof'. Na de zoektocht wat we als gemeente belangrijk vinden om te doen en laten,
merken we ook het verlangen naar meer verdieping, toerusting en opbouw in ons geloof.

Het jaar 2024 is ook het jaar geweest waarin de sollicitatie een aanvang heeft genomen
met de zoektocht naar een nieuwe gemeentelijk werker/voorganger. Op moment van
schrijven van dit jaarverslag is de zoektocht in volle gang en is nog niet duidelijk wie de
nieuwe voorganger zal zijn. Vanwege de nieuwe fase die de gemeente met een andere
voorganger ingaat en vanwege het verstrijken van de termijn waarvoor het huidige
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beleidsplan geldt, is een werkgroep aan de slag gegaan met evaluatie van het
beleidsplan en het schrijven van een hernieuwd beleidsplan. Dat plan zal in het komend
seizoen 2024-2025 gereed zijn en worden voorgelegd aan de ledenvergadering. Het
beleid is erop gericht dat we een bloeiende gemeente zijn met de eigen unieke kleur, die
op eigen benen kan staan.

Er zijn dit jaar twee ledenvergaderingen gehouden op 11 maart en 4 november. De
ledenvergadering had eerder al aangegeven meer behoefte te hebben aan verdieping
tijdens deze ledenvergaderingen, naast het bespreken van de noodzakelijke praktische
zaken die onze gemeente aangaan. Op deze twee vergaderingen is er na de pauze
ruimte gemaakt voor de verdieping en dat wordt als erg positief ervaren. Er zijn dit jaar
geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de kerkenraad.

Ook in 2024 hebben verschillende gemeenteleden (nog steeds) te maken (gehad) met
langdurige en/of ernstige ziekte die in sterke mate hun leven van alledag bepaalt. Ook bij
verschillende gemeenteleden is er sprake van verdriet, (soms grote) zorg en overlijden.
Tegelijk is er bij anderen juist reden tot vreugde en dankbaarheid. In drie gezinnen was
er vreugde door het begroeten van nieuw leven in hun midden. En er zijn nieuwe leden
ingeschreven die in 2023 of al eerder de weg naar onze Kapel/onze gemeente hadden
gevonden.

In verbondenheid met elkaar en met onze levende Heer.
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