
Vrij &
Verbonden

Wij zijn vrij en  
verbonden
Door Sjaak Weststrate

We willen een begin maken met het aanbieden van een
jaarthema voor de gemeenten die zijn aangesloten bij de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Dit
jaarthema staat in verbinding met onze identiteit: wie zijn
we als Vrije Evangelische gemeente(n)? Deze identiteit
hebben we eerder kort samengevat in ‘de vijf vingers van de
Bond’:

Vrij & Verbonden                                                                                                                                       
Gemeente van gelovigen                                                                                                               
Zendingsgemeente!                                                                                                                                                  
Actueel geloven                                                                                                                                                 
Samen Kerk

Ieder jaar kiezen we één vinger uit om een jaar mee aan de
slag te gaan. We zullen dat jaarthema tegenkomen in
publicaties van de Bond en op onze
ontmoetingsdagen/vergaderingen.

Materiaal aanbod voor een feestelijke
startzondag!

Jaarthema 2024



Voor de start van het nieuwe seizoen bieden we jullie hierbij
materiaal aan voor de startzondag die in veel gemeenten in
september gehouden zal worden.
Even kort iets over dat thema Vrij & Verbonden:
In het logo van onze Bond wordt de Bijbeltekst Galaten 5
genoemd. Daar gaat het over de vrijheid van een christen en
van de gemeente. Een vrijheid, wel in verbondenheid met de
Heer en met elkaar. In de Beginselen van de Bond (1881)
worden daar mooie dingen over gezegd: ‘de gemeenten
moeten vrije zelfstandige ontwikkeling hebben’ en ‘onze
vrijheid is gebondenheid aan God en mitsdien aan Zijn Woord
en aan Zijn kinderen’. Een jaarthema biedt ook de mogelijk om
lokaal na te denken over wie we zijn als gemeente, in relatie tot
de andere kerken in ons dorp of onze stad en in relatie tot de
samenleving.
Uiteraard is er geen verplichting om dit jaarthema over te
nemen. Wel biedt het de verbonden gemeenten een helpende
hand en geeft het de mogelijkheid om onze onderlinge
verbondenheid te verdiepen en te intensiveren. Het kan zijn
dat u al plannen hebt gemaakt voor 2024-2025. Geen
probleem…. Het materiaal in deze folder kan ook voor een
andere zondag worden gebruikt en wellicht haken jullie
volgend jaar aan. Dan komen we met een nieuw thema
rondom ‘de 2e vinger van de Bond’.
Hoe dan ook wensen we jullie een hele feestelijke start van het
nieuwe seizoen toe waarin de  vrijheid en verbondenheid
onderling, als gemeente en met onze Heer in volle teugen
ervaren en gevierd mag worden!

 ‘de gemeenten moeten vrije zelfstandige ontwikkeling
hebben’ en ‘onze vrijheid is gebondenheid aan God en

mitsdien aan Zijn Woord en aan Zijn kinderen’. 



Schriftlezingen
Door Theo Hettema

We hebben twee teksten uitgekozen die mooi kunnen fungeren als schriftlezing tijdens de
zondagse dienst. Theo Hettema legt in een  paar woorden de verbinding met ons jaarthema.

Exodus 20,1-17.  
De tien geboden zijn leefregels die God aan zijn volk Israël aanreikt om met elkaar te leven
en in vrijheid. Ze zijn geen slavenvolk meer dat moet doen wat de farao beveelt. Ze zijn
bevrijd. Er zijn regels nodig om met elkaar te leven op zo'n manier dat je met elkaar
verbonden bent en elkaar de vrijheid geeft. Dat begint ermee dat je God de eer geeft die
God toekomt, en vervolgens dat je elkaar de ruimte geeft, elkaar niet het leven beneemt of
iets afpakt van iemand (recht op een vrije dag, een relatie, bezit).  

Geef je elkaar de vrijheid, dan kom je met elkaar uit in het beloofde land. Anders blijf je
steken in de woestijn en maak je voor elkaar het leven tot een woestijn.  

Galaten 5, 13-26.  
Het hoofdstuk staat in het logo van de Bond en dat is niet voor niets. De vijf gemeenten die
elkaar in 1881 opzochten om samen een Bond van Vrije Christelijke Gemeenten (later: Vrije
Evangelische Gemeenten) te vormen, hadden een kater van het 19e -eeuwse kerkelijke
leven, met veel van bovenaf opgelegde regels, vaak ook nog door de overheid bepaald. Ze
wilden vrij zijn maar zochten ook de verbinding.  

In de tekst van Galaten 5 herkenden ze dat. 'Vrijheid’ is geen synoniem voor zelf doen wat je
leuk vindt. Maar het betekent dat je met elkaar verbonden bent, en dan niet omdat dat moet
van wetten of regels of uit angst, maar omdat je vanuit de liefde van God je in vrijheid
daarvoor kiest. Daarom staat het hele gedeelte ook in het meervoud (wanneer er in Gal. 5 ‘u’
staat, is dat in het Grieks een meervoud, dus: ‘jullie’).  

Hoe kom je aan die vrijheid in verbondenheid? Door het leven in de Geest. Dat leven in de
Geest wordt gegeven aan de gemeente. Vergelijk die vrucht maar met een mandarijn: één
vrucht, maar verschillende partjes. De gemeente is één en verbonden, en kent allerlei
verschillende partjes, ieder met een eigen velletje.  



Lied voorstellen
Door ons alle drie

Een aantal liederen die mooi aansluiten bij het thema, de Bijbelteksten en het
kindermoment.

Eén grote familie - Trinity wereldwijs
Een mooi lied die ondanks al onze verschillen en soms ook onenigheden we toch

samen één familie vormen. Dit is een lied dat mooi aansluit bij het kindermoment.

Samen in de Naam van Jezus - JdH 96
Een echte gouwe ouwe die in veel gemeenten graag gezongen word. Ook dit lied

bezingt de eenheid die we samen in Christus mogen vinden!

Wij kiezen voor de vrijheid - Liedboek 2013 Lied 311
Dit lied sluit mooi aan bij de eerste Schriftlezing waar de 10 geboden naar voren
komen. Zo ook in dit lied. Het verwoord de vrijheid die we juist door de geboden

mogen ervaren.

Gebed om vrijheid - Sela
In een tijd en een wereld waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is, is het goed om

daar ook blijvend voor te bidden. Sela  heeft een gebed verwerkt in een lied. Mooi
om daar met elkaar naar te luisteren.

Breng ons samen - Opwekking 797
‘Breng ons samen, één in uw naam, Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen één door uw Geest, verbonden in liefde die U aan ons geeft.’



Kindermoment
Door Jonne Knevel
Hebben jullie altijd een kindermoment tijdens de dienst? Hierbij wat leuke werkvormen
die aansluiten bij het thema en die zowel de kinderen als volwassenen erbij betrekken.

Verbonden met elkaar!
Wat is het eigenlijk dat ons aan elkaar verbindt? Met deze oefening maak je dat
inzichtelijk! 

Benodigdheden:
Bol wol

Gebruik de bol wol om de onderlinge verbondenheid tussen gemeenteleden zichtbaar
te maken. We zijn allemaal individuen en toch is er veel wat ons bindt. Dat is mooi om
van elkaar te horen en elkaar daar ook mee te bemoedigen. Dit is voor de kinderen
misschien lastig te benoemen, maar het eindresultaat kun je wel uitleggen. Gooi de
bol wol naar een van de kinderen of een gemeentelid en benoem op welke wijze je
aan die ander verbonden bent. Laat degene vervolgens de bol wol weer naar iemand
anders gooien om vervolgens ook te benoemen hoe hij/zij met deze persoon
verbonden is. 

Als een mandarijn
Benodigdheden:
Één mandarijn

Wie weet wat ik in mijn hand heb? Een mandarijn! Hoeveel mandarijnen heb ik? 
Inderdaad, ik heb één mandarijn! En als ik de mandarijn openmaak. Wat zie je dan?
Allemaal partjes he? En als ik zo'n partje pak. Is dat dan hetzelfde als net? Heb ik dan
nog steeds één mandarijn in handen? Nee he? Dan heb ik een stukje van de
mandarijn, maar het is geen hele mandarijn meer.

Zo is het ook met elkaar. Samen vormen we met elkaar Gods kerk. Dat kunnen we niet
in ons eentje, we hebben elkaar daarvoor nodig. Dus zoals vandaag wanneer we met
z'n allen hier zijn, dan zijn we net als de mandarijn een geheel. 



Koffie vragen
Door Jonne Knevel

Mooie gesprekken
toegewenst!

Wat is volgens jou nodig om vrijheid te
waarborgen?

Kun je een moment delen waarin jij je
erg verbonden voelde met de

gemeente?

Welke kaders binnen de gemeente
dragen volgens jou bij aan vrijheid en

verbondenheid in de gemeente?

Wat neem jij mee uit de dienst van
vanmorgen?

Hoe zou jij je verbondenheid met God
omschrijven?

Voor welke vrijheden ben jij dankbaar?

Print en knip onderstaande vragen uit en leg op elke koffietafel een stapeltje. Dit is een
mooie manier om na afloop met elkaar door te praten over het thema!

Welke uitdagingen ervaar of zie jij in het
verlangen om onderling zowel verbonden

als vrij te zijn?

Wat zou een mooi voornemen van de
gemeente kunnen zijn om komend jaar in
verbondenheid met andere gemeenten

te groeien?


