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Bemoediging
Reisadvies voor onderweg
De vakantie breekt binnenkort aan en daarom leek het mij goed om deze bemoe-
diging te wijden aan een aantal tips voor onderweg! Ik zal vijf tips geven die je 
helpen om je bestemming veilig te bereiken. Niet alleen voor je vakantie of zomer 
plannen, maar voor je levensreis! Want ook in het leven zijn we onderweg. 
Zelf houd ik erg van vakanties met de auto, om lang onderweg te zijn. Soms is het 
ook even zoeken, je komt op onbekende plekken, bent soms even de weg kwijt of 
neemt de verkeerde afslag. Het fijne van een auto is dat je terug kunt gaan. Jezelf 
kunt corrigeren. In het echte leven kan dat ook, maar de impact van verkeerde 
afslagen kunnen ook blijvend zijn. We kunnen niet altijd zoals met de auto weer 
terug. Je kunt niet terug naar je 20e jaren, naar je eerste huwelijk, de geboorte 
van je eerste kind, naar die plek waar je regelmatig aan terugdenkt en waarvan je 
verlangt dat je het anders had gedaan. 
Dat besef kan soms best pittig zijn. We kunnen veel tijd spenderen in het terug-
kijken op ons leven. Leven in het verleden. Maar we kunnen niet terug. Gelukkig 
kunnen we wel vooruit. Waar verlang je naar? Hoe kom je daar?

1.	 Reis niet alleen
Tip nr. 1: is reis niet alleen. Heel belangrijk, wat we vanaf het begin in de Bijbel al 
lezen, is dat wij niet geschapen zijn om alleen te zijn, maar voor een leven in een 
gemeenschap, in relatie met een ander. Reis dus niet alleen!

2.	 Neem geen vreemden mee
Aanvullend op de eerste tip is het wel belangrijk bewust te zijn van ‘met wie je 
reist’. Want met ‘wie je reist’ is vaak ook bepalend voor de richting en het verloop 
ervan. Reis dus niet met vreemden! Met vreemden bedoel ik niet mensen die je 
niet kent, maar mensen die te ver af staan van wat je zelf belangrijk vindt. 
Vaak zoeken we mensen uit op basis van acceptatie of raakvlakken rondom smaak. 
Maar belangrijker is om je te omringen met mensen die dezelfde waarden hebben 
als jezelf. Want zij zullen je helpen om daaraan trouw te blijven. Ze zullen je helpen 
koers te houden.



3.	 Kies je bestemming en leen een kaart
In dit leven heeft iedereen een bestemming. Of je 
daar nu heel bewust voor kiest en naar toe leeft 
of helemaal niet. Tijd gaat voort, hoe je je leven 
ook inricht, hoe je ook reist. Iedereen komt op een 
bestemming. Het kiezen van een bestemming is 
richtinggevend en helpend in de verschillende fases 
die het leven ook met zich meebrengt. Ons leven 
bestaat uit een hoop eerste keren. Je bent maar één 
keer 20, 30, 40 etc.… Je eerste huwelijk, je eerste 
kind, je eerste kleinkind, allemaal eerste keren 
waarvan je er maar één eerste keer krijgt. Hoe wil 
je die leven? Het kiezen van een bestemming gaat 
gepaard met keuzes. Momenten waarop je ook even 
‘nee’ moet/kan zeggen tegen bepaalde dingen voor 
een bepaalde periode. Dit is noodzakelijk om recht 
te kunnen doen aan je verlangen.

Wat voor bestemming je ook kiest, of het voor het 
seizoen is of voor je leven. Leen een kaart. 
Wat ik daarmee bedoel is dat er om je heen mensen 
zijn die je zijn voorgegaan in het bereiken van dezelf-
de bestemming. Die de fases heeft doorlopen waar 
jij nu in zit. Die ervaringen hebben opgedaan of het 
nou goed is of slecht. Zij hebben kennis van hoe jij 
jouw bestemming veilig kunt bereiken.

4.	 Let op de verkeersborden
De borden zijn er om ons te beschermen. Soms heb-
ben we er lak aan of denken we dat ze niet voor ons 
gelden. Maar het negeren van de borden en signa-
len kan grote gevolgen hebben.
In Spreuken 27:12 staat: ‘wie verstandig is, ziet het 
gevaar en handelt ernaar…’ Maar hoe herken je 
borden en signalen in het dagelijks leven? 
Een bord kan zijn als meer dan één keer verschil-
lende mensen iets aangeven of teruggeven aan jou. 
Bijvoorbeeld iets waar je aan zou kunnen werken; 
wat ze fijn zouden vinden. Als het iets is dat bij 
jezelf schuurt. Dat is een bord, een signaal. Sommi-
ge mensen zijn niet zo mondig, maar proberen een 
signaal af te geven met hun gedrag, door bijv. meer 
afwezig te zijn, ja te knikken maar nee te doen, het 
tonen van afwijkend gedrag, enzovoort…
We groeien wanneer we deze signalen niet negeren, 
maar op z’n minst onderzoeken. Doen we dat niet 
dan brengen we niet alleen schade teweeg bij ons-
zelf maar ook aan degene die ons lief zijn, die met 
ons meereizen. Het beïnvloedt namelijk ook hen. 
We lopen het risico te verliezen wat ons dierbaar is. 

5.	 Neem geen onnodige bagage mee
Wanneer ik terugkijk op mijn leven kom ik dingen 
tegen die mij pijn hebben gedaan; mij nog steeds 
boos maken; bitter. Dingen waarvan ik spijt heb. Als 
ik dan eerlijk ben dan ontbrak er minstens één van 
de adviezen die we net bespraken: 
•	 Ik wilde anderen er niet bij betrekken;
•	 Ik had niet de juiste mensen om mij heen;
•	 Ik had nog geen bestemming gekozen;
•	 Ik luisterde niet naar de adviezen van mensen 

die mij waren voorgegaan;
•	 Ik heb de signalen genegeerd.

Misschien herken je dat ook wel als je terugkijkt op 
de momenten waar je spijt van hebt. 

In de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus over dat 
oud zeer: “Laat alle wrok en drift en boosheid varen, 
alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardig-
heid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; ver-
geef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.”

Het is door vergeving dat we onze boosheid en pijn 
los kunnen laten. Ook al is de ander schuldig, is 
het goed om hem/haar/of misschien zelfs jezelf te 
vergeven, om de gemeente te vergeven, als daar 
ook nog pijn zit. Alleen zo kunnen we het achter ons 
laten. Niet omdat ze het verdienen, maar omdat 
Christus ons ook ondanks onze schuld vergeven 
heeft. Vaak is dit ook een proces, iets waar we 
meerdere keren voor moeten kiezen en uitspreken. 
Dat we vergeven. Hoe vaker we dit doen, hoe lichter 
onze bagage zal worden. 

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe! Of je 
nu thuisblijft of weggaat, we zijn allemaal onderweg 
en ik hoop dat deze reistips je op die weg mogen 
bijstaan en inspireren. 

door Jonne Knevel 



Terugblik
Inspiratiedag – Ontmoetingsdag – Bondsdag

We moeten er nog steeds aan wennen, dat we in het 
voorjaar geen Bondsvergadering hebben met een bezin-
nend karakter en in het najaar geen Inspiratiedag van de 
SZD, maar een inspiratie/ontmoeting/Bondsdag!   
 
 Voor de 3e keer was er de combinatie van deze twee 
‘dagen uit het verleden’, dit keer op zaterdag 20 april en 
opnieuw in Bennekom. Je merkt dat kerkenraden en mis-
sionaire werkgroepen nog moeten wennen aan de naam 
van deze dag. Wat is het nou precies? Het is en blijft een 
dag die wil inspireren: kerkenraadsleden, bestuursleden 
van WZD’s, kinderen, jongeren en ouderen uit de ge-
meenten. Steeds meer jonge leden, kinderen en tieners 
zien we komen. Met recht dus een ontmoetingsdag.         
          
Er is voor jong en oud een leuk en boeiend (inspirerend!) 
programma. Voor de kinderen en jongeren: creatief en 
spel. De hoofdlezing was een fantastisch verhaal van pio-
niers uit de achterstandswijk Charlois in Rotterdam. Wie 
heeft uit dat verhaal Doen wat je niet durft geen hoop 
en moed geput. 
Corine Zonneberg, onze gastspreker, verzorgde ook een 

workshop, zoals er uit meer workshops te kiezen viel: 
Geloofsopvoeding, Getuigen, Toekomst van de kerk, 
Smalltalk, een Discussiepanel, Light in a box. Geluk-
kig waren er twee ronden en kon je dus twee plekken 
uitzoeken. Daaromheen was er volop gelegenheid voor 
ontmoeting met mensen uit andere gemeenten.                                       
Er kon gesproken worden over het thema van de dag, 
maar ook geïnformeerd worden: hoe gaat het bij jullie? 
We zongen veel….. aan het begin, tussendoor en aan 
het einde. Een muziekband uit Wormerveer gaf daarbij 
ondersteuning.      

Wil je de dag terugkijken? Dat kan! 
Ochtendprogramma: 
https://youtu.be/24aZl5FFplY
Middagprogramma: 
https://youtu.be/AT0MfyFxvw4
Deze Bondsdag moet iedere VEG op de jaarkalender 
zetten. Je hoeft zelf niks te organiseren, je mag de hele 
dag genieten en geïnspireerd worden. 
Volgend jaar: zaterdag 29 maart! Ben jij erbij?

https://youtu.be/24aZl5FFplY 
https://youtu.be/AT0MfyFxvw4 


Agenda

2 nov ’24
Najaarsvergadering

14 en 15 mei ‘25
Predikantenvergadering	

29 maart ‘25
Inspiratie- en Ontmoetingsdag 

Predikanten vergadering

Eén keer per jaar komen alle predikanten, voorgangers 
en gemeentelijk werkers bij elkaar om elkaar te ontmoe-
ten, te bemoedigen en na te denken over geestelijke on-
derwerpen. Dit jaar ging het over pastoraat en palliatieve 
zorg. Wat eerst theoretisch lijkt, blijkt diep in de ziel te 
trekken. Welke riten en symbolen gebruik je om binnen 
te komen bij mensen die soms onbereikbaar zijn. 
Het was een goede ontmoeting en we mochten elkaar 
beter leren kennen. Goed om zo samen te zijn. Het is ook 
een van de goede zaken die de Bond te bieden heeft. 
Het overleg van de voorgangers is van enorm groot be-
lang. Het zorgt ervoor dat ik niet op dat eilandje sta met 

alles wat ik hoor en zie maar gehoord en gezien wordt, 
net als bij de intervisies die ik mag bijwonen. Daarnaast 
was er onlangs de jaarlijkse inspiratiedag. Dat is voor alle 
gemeenteleden uit de bondsgemeentes. 
Het zijn boeiende dagen vol inspiratie en ontmoeting, 
een echte aanrader. Dit naast de zakelijke zaken die de 
Bond regelt en zo broodnodig zijn. De Bond probeert zo 
steeds dichter bij de gemeentes te staan en ook dienst-
baar te zijn voor de gemeentes. 
Voor mij betekent het dat ik blij ben dat wij een gemeen-
te zijn die onder de Bond participeert. 

Geschreven door Durk Muurling, voorganger VEG Elburg

NAJAARSVERGADERING

Na de Inspiratie- en Ontmoetingsdag 
gaan wij meteen aan de slag met de 
najaarsvergadering. De datum die wij 
eerder gecommuniceerd hebben kan 
helaas niet doorgaan en we gaan dit 
jaar weer terug naar de 1ste zaterdag 
in november. 
Het onderwerp voor het geloofsgesprek staat die dag 
in het teken van ons jaarthema ‘VRIJ EN VERBON-
DEN’ en zal gaan over onze verbondenheid met Israël.                                                                         
Hiervoor hebben we dr. Piet van Midden uitgenodigd, 
emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de univer-
siteit van Tilburg en voorzitter van het OJEC (Overlegor
gaan Joden en Christenen), omdat dr. Piet van Midden op 
9 november verhinderd is en wij hem graag als inleider 
wilden hebben is de najaarsvergadering verplaatst naar 
2 november.

 
Naast dit geloofsgesprek komen ook bondszaken aan de 
orde, zullen we samen de maaltijd van de Heer vieren, 
nemen afscheid van bestuursleden en we staan stil bij 
het beëindigen van het seminarium. 
We nodigen jullie van harte uit om deze dag erbij te zijn 
in Bennekom. 



Nummer 1, het thema van Kampus 2024. 

Een prachtig weekend met zon, gezelligheid, een lach 
en een traan. We hebben mogen leren over God op 
nummer 1 zetten en onze naasten te dienen. Sibbele 
Meindertsma kwam hierover vertellen. 

We konden daarbij ook het hele weekend genieten 
van de band uit Goes, zij speelde dit jaar het lied ‘Baas 
boven alles’ als thema lied. 

Op zaterdag hebben we 6 zeepkisten gebouwd en er 
ook een race mee gedaan, wat onwijs gaaf was dit! De 
jongeren hebben hun creativiteit en samenwerking hier 
uitgebreid laten zien! Hier en daar zakte er wat zeep-
kisten door hun wielen, maar dat mocht de pret niet 
drukken, dan gingen we gewoon te voet verder! 

Op zaterdagavond hebben we op de bonte avond prach-
tige talenten kunnen bewonderen, elke VEJO had een 
eigen talentenjacht. We zagen onder andere dans -, 
mime -, moppentapper - en goochel acts. Tot laat in 
de nacht aten we frikandellen in de gezamenlijke tent, 
maar toch moesten we weer vroeg op om sport en spel 
met elkaar te doen. Heerlijk Nederlands dit jaar, oud 
Hollandse spelletjes! Steen, papier, schaar, boter, kaas 
en eieren, spijker poepen, spijkerbroek hangen en nog 
veel meer. 

De beker is dit jaar welverdiend voor VEJO Goes! Ho-
pelijk zien we jouw VEJO volgend jaar ook en wie weet 
nemen jullie de beker dan wel mee naar huis!

Kampus 2024



EMERITI DAG 

Op 29 mei vond in het Zendingskerkje in Ermelo de 
ontmoetingsdag plaats voor emerituspredikanten en hun 
partners. Dit is een dag die om de 2 jaar door het comité 
wordt georganiseerd. Afhankelijk van de gezondheid en 
mobiliteit varieert het bezoek nogal. Dit jaar waren er 19 
deelnemers.

Het Zendingskerkje heeft een bijzondere plek in onze 
Vrije Evangelische geschiedenis. Het is een vriendelijke 
plek om te vertoeven. Een plaats waar mensen begraven 
zijn, die ons in de geschiedenis van de Bond zijn voorge-
gaan. In de lunchpauze hebben we de graven van Witte-
veen, Arend Mooij en Marinus Mooi bezocht. Leo Mietus 
heeft hier ’s morgens over verteld en ons kort meege-
nomen door deze geschiedenis. De bondfilm ‘Morgen 
praten we verder…’ hebben we gekeken, deze paste goed 
in het programma van deze dag!

De middag startten we met iemand van het Zendingskerkje 
die verteld over het boek ‘Geschiedenis van de Zendings- 
kerk’, geschreven door Luuk Buddingh. Het is een prachtig 
uitgegeven boek en is te koop bij de plaatselijke boek-
handels in Ermelo voor €15,-.

Vervolgens heeft Leo Mietus over zijn boek ‘Een Onbe-
taalbare Collectie’ verteld en had voorwerpen mee om 
sommige museumstukken te visualiseren. Een boek dat 
gaat over een zendingsmuseum. Meer informatie is te 
vinden op www.bondveg.nl en het boek is te koop bij het 
Bondsbureau voor €30,-.

Het was een interessante dag. Hoofdbestanddeel van 
de dag is natuurlijk: ontmoeting, bijpraten en elkaar 
informeren over collega’s en/of partners die verhinderd 
zijn. Daarvoor was gelukkig meer dan voldoende tijd en 
gelegenheid en daarvan werd goed gebruik gemaakt. Het 
was goed om weer zo samen te kunnen zijn!

75 jaar VEG Meppel

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei jl hebben we met de 
gemeente ons 75-jarig jubileum gevierd. Op zaterdag 
waren we te gast bij de VEG Kampen. Met een kleine 
40 leden/vrienden zijn we afgereisd naar Kampen. We 
werden verrast door koffie met gebak en Tim Kamp, de 
voorganger van de VEG  Kampen nam ons mee in de 
geschiedenis van de gemeente in Kampen en gaf ons een 
blik in de uitdagingen en dilemma’s van het heden en in 
de toekomstplannen van de gemeente.
 Met dank aan de VEG Kampen ging onze reis verder naar 
een restaurant net buiten Kampen waar we onder genot 
van een koud en warm buffet met elkaar samen konden 
zijn. Als herinnering aan dit feestelijke jubileum kreeg 
iedereen een pen met het logo van de VEG Meppel en 
met de tekst: ”75 jaar” Dit was een mooie afsluiting van 
een prachtige dag. 
Op zondag 12 mei was er speciale aandacht voor het 
jubileum. In een feestelijke kerkdienst met muzikale 

begeleiding op piano en orgel en met medewerking van 
onze eigen zangers heeft onze eigen voorganger Henk 
van Dam teruggekeken, maar ook vooral de pijlen gericht 
op de toekomst. In deze dienst is er een zegen gevraagd 
voor de 6 verkenners die onder begeleiding van Henk 
van Dam, Jonne Knevel en Sjaak Weststrate gaan onder-
zoeken welke perspectieven er zijn om te kunnen voort-
bestaan als VEG Meppel. Kortom een jubileumweekend 
waar we dankbaar op terugkijken.

Geschreven door Ria van Heerde, gemeentelid VEG 
Meppel

http://www.bondveg.nl 


Onder de aandacht
Jaarthema: Vrij & Verbonden
De komende jaren gaan we werken met jaarthema’s. Te 
beginnen met elke keer één van de vijf vingers. De vijf 
vingers vatten samen waar we als Bond van Vrije Evan-
gelische Gemeenten voor staan. Je hebt ze vast wel eens 
voorbij zien komen (zie flyer). Het komend seizoen willen 
we aan de slag gaan met de eerste vinger: 

Vrij en Verbonden
Als plaatselijke gemeenten zijn we zelfstandig, auto-
noom. Maar als gemeenten bij elkaar leren we van 
elkaar, we doen als gemeenten in de Bond VEG dingen 
samen: zaken als zending en diaconaat, scholing, toerus-
ting en de zorg voor voorgangers. Want we zijn wel op 
onszelf, maar we doen het niet in ons eentje.
Wat gaan we doen met zo’n jaarthema? 
Binnenkort ontvangt je gemeente materiaal om te ge-
bruiken tijdens de startzondag. 
Wat tekstvoorstellen voor de verkondiging, liederen om 
te zingen, ideeën voor het kindermoment, maar ook 
werkvormen en leuke koffievragen om te bespreken 
tijdens of na de dienst. Doe je mee?
Ook zal het jaarthema tijdens de inspiratiedag en de 
bondsvergadering terugkomen.

VIJF VINGERS!
Vijf Identiteitskenmerken van de Bond
van Vrije Evangelische Gemeenten in 

Nederland

vrij &
verbonden
gemeente 

van 
gelovigen
zendings

gemeente!
actueel

geloven!

samen
kerk

Eendaagse cursus veilige gemeente: Hoe geef je dat vorm?

Afgelopen jaren hebben we meer-
dere keren webinars georganiseerd 
en met vertrouwenspersonen online 
gesproken over het thema Veilig 
gemeente-zijn. 

Veilige gemeente zijn gaat verder 
dan seksueel misbruik, het gaat ook 
over machtsmisbruik, en grensover-
schrijdend gedrag op sociaal gebied.
De grenzen van sociale veiligheid 
liggen voor de een heel anders dan 
voor een ander. 
Hoe houden we rekening met elkaar? 

En hoe creëren we een cultuur waar-
in iedereen zich veilig weet?
Er is veel informatie over hoe je een 
veilige gemeente kunt zijn, maar hoe 
doe je dat praktisch? Waar begin je? 
Hoe neem je dit mee in je beleid? 
Hoe maak je het zichtbaar en con-
creet?

Tijdens de eendaagse cursus ‘veilige 
gemeente’ willen we met kerken-
raden en vertrouwenspersonen 
nadenken hoe we dit concreet vorm 
kunnen geven en kunnen inbedden 

in de gemeente. Een belangrijke 
bijeenkomst dus, ben je erbij?
 
Plaats en tijd: 

12 okt. VEG Gorinchem 10:00-15:00
8 febr.  VEG Zwolle 10:00-15:00

Kosten: € 10,00 p.p. (voor materiaal, 
koffie en thee).  

Wil jij nieuws vanuit jouw gemeenten delen met de rest van de Bondsgemeenschap? 

Mail het voor 10 augustus 2024 naar info@bondveg.nl 
BONDVEG, Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom

mailto:info%40bondveg.nl?subject=


WERKGROEP DIENST AAN ISRAEL 
Bert van den Burg, Ted Hoogers, Petra Smit

Yad Elie in oorlogstijd

Eén van de organisaties die ondersteund wordt vanuit de 
WEDI (Werkgroep Dienst aan Israël) is Yad Elie.

Bericht vanuit het werkveld in Jeruzalem:
 “Yad Elie is een organisatie uitgaande 

van één van de synagogen in  
Jeruzalem met als doel maaltijd 

verstrekking aan schoolkin-
deren die wegens gebrek aan 
geld dat niet kunnen betalen. 
Dit betreffen zowel Joodse 
als Arabische scholen uit 
geheel Jeruzalem. Yad Elie 
doet dit werk vanuit een stuk 

bewogenheid met de arme 
jongeren in hun omgeving. 

Zonder onderscheid van geloof of 
bevolkingsgroep. 

In de loop van de laatste 22 jaar heeft Yad Elie 
bijna 2 miljoen maaltijden verstrekt aan Joodse en Ara-
bische kinderen in Jeruzalem. In de afgelopen tien jaar 
verstrekte Yad Elie ook een dagelijkse maaltijd aan een 
steeds groter wordende groep kinderen van asielzoekers 
uit Afrika.

Naast het geven van voedsel probeert Yad Elie ook een 
dialoog te creëren tussen de diverse bevolkingsgroepen 
van Jeruzalem en een brug te slaan tussen het Joodse en 
het Arabische deel van Jeruzalem.

Het bloedbad dat is aangericht door de terreurbewe- 
ging Hamas in het Zuiden van Israël op 7 oktober en de 
daaropvolgende oorlog heeft de relatie van Yad Elie met 
de Arabische scholen in het Oosten van Jeruzalem onder 
spanning gezet.

In de eerste verwarrende dagen na de aanval waren 
de scholen gesloten en later toen de scholen weer 
open gingen was het Arabische gedeelte van Jeruzalem 
gedeeltelijk afgesloten. Daardoor kon de door Yad Elie 
ingehuurde koelauto die etenswaren bracht vanuit het 
Westelijk gedeelte van Jeruzalem de scholen in het Oosten 
van de stad niet bereiken. Samen met de schoolleidingen 
heeft Yad Elie gezocht naar passende oplossingen, die 
met een beetje goede wil makkelijk te vinden waren. 
Maar helaas werd duidelijk dat niet alle scholen bereid 
waren om verder te werken met een Joodse organisatie. 

Een van de scholen waarmee Yad Elie al jaren naar ieders 
tevredenheid werkte en waar bijna 100 leerlingen dage-
lijks een maaltijd kregen, besloot om de samenwerking 
stop te zetten omdat er gevreesd werd voor een gewel-
dadige actie van sommige ouders die absoluut geen 
contact meer wilden met Israëli’s. Het feit dat hun 
kinderen vervolgens zonder eten kwamen te zitten was 
blijkbaar voor deze ouders geen reden om van gedachten 
te veranderen.

 Voor Yad Elie was de houding van de school zeer 
teleurstellend. Na jaren van samenwerken om de kansen 
van deze economisch en sociaal zwakkere kinderen te 
verbeteren, werd Yad Elie bestempeld als een vijandelijke 
organisatie. 
Gelukkig bleek de houding van deze school niet toonaan-
gevend voor de andere Arabische scholen waarmee Yad 
Elie al jaren samenwerkt. De Afak school voor bijzonder 
onderwijs, gelegen naast de school die het contact met 
Yad Elie heeft verbroken, bleef actief communiceren met 
Yad Elie. Er werd, en wordt nog steeds, openlijk gespro-
ken over oude en nieuwe uitdagingen waarbij problemen 
die te maken hebben met het huidige conflict niet uit de 
weg worden gegaan. 

Tijdens de afgelopen Ramadan heeft de school het bestuur  
van Yad Elie uitgenodigd voor de traditionele Iftar 
maaltijd welke plaatsvond op het terrein van de school 
in aanwezigheid van de leerlingen en hun ouders. Yad 
Elie werd publiekelijk welkom geheten en bestuursleden 
met een keppeltje genoten van soep en dadels aan tafels 
met gesluierde moeders. Er werd gepraat en gelachen. 
En even leek het leed van allen die betrokken zijn bij de 
geweldadigheden, heel ver weg.

Ondanks de polarisatie aan beide kanten van het conflict, 
die blijkbaar inherent zijn aan een oorlog, hoopt Yad Elie 
door te gaan met het verstrekken van maaltijden, het 
verbeteren van de kansen voor de zwakkeren in heel 
Jeruzalem en het creëren van een platform waar Oost en 
West Jeruzalem elkaar kunnen vinden.
Juist in deze duistere en moeilijke tijden moet Yad Elie 
haar stem laten horen, ook al lijkt het soms dat er minder 
en minder luisterende oren zijn!” 

Leah Veerman. 

Vanuit de Werkgroep Dienst aan Israël willen we u vragen 
om een extra collecte in uw gemeente te houden en/of 
een bijdrage voor het werk van Yad Elie over te maken 
naar onze bankrekening: 

PENN COMMISSIE DIENST AAN ISRAEL 
NL33 INGB 0000 955 458 
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Puzzel
Het laatste woord

Vul het laatste woord onderaan het raster in.
1.	 De symbolen tonen hoeveel letters uit het woord ernaast al dan niet gebruikt worden in het laatste woord.

•	 één van de vijf letters staat op de juiste plaats

•	 één van de vijf letters staat niet op de juiste plaats

•	 één van de vijf letters wordt niet gebruikt

2.	 Onder de symbolen staan alle letters die minstens één keer in het raster gebruikt worden.

🌞

🌑

🌓

Een mens bepaalt in zijn hart wat hij wil doen, maar de 
HERE heeft het laatste woord.

Spreuken 16:9 HTB
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uit het veld
Wat is er gebeurd in de VEG?

Leuk om van elkaar te lezen 
wat er in de plaatselijke VEG 
gebeurd is het afgelopen jaar!

Klik hier om te lezen.  

Care for charity

Om te kunnen rijden naar de Oekraïne had Stichting 
Care for charity een nieuwe oplegger nodig. Veel 
van onze ingezamelde spullen liggen in de loods 
in Zeewolde. Het is belangrijk dat deze spullen in 
Oekraïne terecht komt. Mede dankzij de gehouden 
collecte, een gift van de voormalige VEG Veendam 
& de SZD, kan deze opleggen aangeschaft worden 
en kan Paul binnenkort weer gaan rijden. De reden 
om een eigen oplegger aan te schaffen is omdat dit 
het meest voordelig is. Er kan ook gehuurd worden, 
maar de kosten daarvan lopen al snel op wanneer je 
dagen, weken voor de grens van Oekraïne vast staat. 
Ook omdat je oorlogsgebied in gaat is het verzeke-
ren van de gehuurde vrachtwagen onbetaalbaar. 

Betrokken | nieuws
Sibbele Meindertsma - VEG Gouda

23 april jl. heeft ds. Sibbele Meindertsma het formulier 
ondertekend voor bondspredikant en hiermee is zijn 
studie afgerond! Sibbele is al werkzaam in VEG Gouda. 
Hij stelt zich voor in dit nummer.  

Jubileum voor ds. Simone van de Vrie

Ds. Simone vd Vrie 40-jarig jubileum als predikant  
Een bijzondere dag 29 april jl. voor Simone vd Vrie, een 
dag om even stil te staan bij een 40-jarig jubileum. 

Als herder mag zij tot vandaag toe het Woord laten 
horen en dat is iets om dankbaar voor te zijn. Wat extra 
bijzonder is dat mensen van de voormalige VEG Oude 
Pekela en van de voormalige VEG Veendam lid van de 
PKN zijn geworden, waar Simone emeritus predikant 
van is.

NIEUWS UIT OEGANDA
Kajjansi, mei 2024 

Beste allemaal, 

Wat een verschillen zijn er toch wat 
het weer betreft hè? Alleen al hier in 
Afrika lijkt alles zo in de war. Terwijl 
we hier in Oost Afrika te maken 
hebben met overstromingen, meren 
die over hun oevers gaan, modder-
stromen en dorpen afgesloten door 
dammen die doorbreken, is er in het 
Zuiden van Afrika bijna helemaal 
geen regen gevallen. Daar lijkt het 

droog te blijven tot eind van dit jaar, 
geen water, geen volle dammen voor 
elektriciteit en langdurige stroomuit-
val. Waar bidden we dan voor, best 
moeilijk he? Voor regen, meer regen, 
geen regen, regen die verplaatst zou 

moeten worden van het ene naar 
het andere gebied. 
Vorige keer schreef ik iets over… 
klik hier om verder te lezen 

https://www.bondveg.nl/wp-content/uploads/2024/04/2024-jaarverslagen-gemeenten-2023.pdf
https://www.bondveg.nl/2024/06/13/nieuws-uit-oeganda/


Voorstellen

Hoi! Mijn naam is Sibbele Meindertsma. Ik ben sinds 
februari 2023 gemeentelijk werker van de Vrije Evan-
gelische Gemeente in Gouda. Afgelopen april werd ik 
beroepbaar gesteld als predikant van de Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten. Eerder rondde ik al de studie-
opdracht aan het Seminarium af. Ik maak graag van deze 
gelegenheid gebruik om mezelf voor te stellen. 

Ik ben getrouwd met Minke en vader van drie kinderen: 
Marije (11), Benjamin (8) en David (5). We wonen met 
plezier in Rotterdam-Noord. Hier was ik tot eind 2022 
predikant van de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. 
Daarvóór werkte ik als wijkdominee voor een missionair 
project in onze eigen wijk. Voordat we naar Rotterdam 
kwamen, studeerde ik theologie aan de Theologische 
Universiteit Apeldoorn en het Baptistenseminarium. Ik 
mag graag lezen. Goede romans, maar ook oude en nieuwe 
theologie. Verder houd ik van tuinieren, ben ik trainer 
van het voetbalteam van mijn zoon en ben ik betrokken 
op de basisschool van onze kinderen (onder meer in de 
Medezeggenschapsraad). 

Ik kijk terug op een mooi eerste jaar in Gouda. Ik heb 
ruim de tijd genomen om kennis te maken met de ge-
meente en vooral de mensen. Ik heb veel kennismakings-
bezoeken gedaan. Het is een voorrecht om de levens- en 
geloofsverhalen van mensen te mogen horen. Ik geniet 
van het persoonlijk geloof dat ik zie bij mensen en van 
hun toewijding aan de gemeente. Een hoogtepunt 

afgelopen jaar was de be-
lijdeniscatechisatie-groep 
die we mochten houden. 
Met zeven deelnemers 
hebben we ons verdiept 
in de basis van het geloof. 
Met Pinksteren deden 
twee zusters belijdenis 
van hun geloof en werden 
ze lid van de gemeente. De komende periode gaan we 
aan de slag met een nieuwe visie voor de gemeente. Op 
grond van mijn observaties van de afgelopen periode 
heb ik hier een voorzet voor gedaan en daar gaan we als 
gemeente over in gesprek. Jonne Knevel van het Bonds-
bureau is bereid ons hierbij te ondersteunen.  

In de afgelopen periode heb ik ook de Bond mogen leren 
kennen, met name door de studie aan het Seminarium 
en de gesprekken met collega’s en docenten. Ik vind het 
mooi om te zien hoe we als klein ‘kerkverband’ op een 
frisse manier ons steentje bijdragen in kerkelijk Neder-
land en binnen het Koninkrijk van God. Afgelopen jaar 
heb ik op verschillende momenten ook de waarde ervan 
gezien dat we als lokale gemeenteonderdeel uitmaken 
van een groter verband, zoals rondom mijn eigen aan-
stelling in de gemeente. Ik zie ernaar uit verder op te 
trekken met collega’s en anderen binnen de Bond, tot 
eer van God en opbouw van zijn gemeente. 

Mijn naam is Alice Sijens, ik ben 53 jaar jong, 
getrouwd en in het rijke bezit van zes kinderen 
en drie kleinkinderen. Ik ben geboren en opge-
groeid in Dokkum en inmiddels alweer 20 jaar 
woonachtig in Feanwâlden.  
Ik ben christelijk opgevoed en opgegroeid bin-
nen de Gereformeerde kerk, wat later de PKN 
werd. Het geloof is voor mij een periode van tradities 
geweest. Van een levend geloof, een relatie met God was 
geen sprake. Wel ben ik er altijd van overtuigd geweest 
dat God bestond. Op de zondag was ik vaak actief betrok-
ken bij de diensten als organist. 

In mijn geloofsleven heeft een totale ommekeer plaats 
gevonden. Ik ben aangeraakt door Zijn liefde, Zijn Woord, 
Zijn trouw en grote genade. Ik ben dankbaar dat ik elke 
dag met Hem mag wandelen, kan vallen, maar ook weer 
kan opstaan, omdat ik weet, God is mijn Fundament. 
Ook al stormt het in mijn leven, op Hem kan ik 24/7 
bouwen.  

Aanbidding heeft mijn hart. Binnen de VBG 
Nehemia in Dokkum, waar wij nu lid van zijn, 
ben ik dan ook actief betrokken als aanbiddings-
leidster en pianist.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
verpleegkundige in de wijk. Regelmatig spreek 
ik tijdens de zorg met cliënten over het geloof.  

Hoe mooi is het om de lichamelijke en geestelijke zorg 
met elkaar te kunnen verbinden. Dit is dan ook één van 
de redenen waarom ik in 2020 met de opleiding ‘Pas-
torale Hulpverlening’ aan het Evangelisch College ben 
begonnen. Inmiddels heb ik deze opleiding in november 
2023 afgerond. Naast dit alles ben ik nog op vrijwillige 
basis betrokken binnen het pastoraat in de Ontmoetings-
kerk in Ureterp.
Tijdens mijn opleiding heb ik stage mogen lopen in de 
VEG-gemeente in Burgum, een fijne gemeente en bin-
nenkort dus naar de VEG Ouwe Syl. Ik ben dankbaar dat 
ik als pastoraal werker vanaf 1 mei daar betrokken mag 
zijn.  

Maak kennis met...



Ons bereikte het verdrietige bericht dat 9 mei jl. is overleden 
	

Ds. DIRK GERRIT DURIEUX
Dick Durieux werd op 5 april 1945 geboren en werd al op 
jonge leeftijd actief in de Vrije Evangelische Gemeente 
van Dordrecht. Daar zat hij in het jeugdwerk (was ooit de 
jongste jeugdouderling in de Bond), en was ook dirigent 
van het jeugdkoor Jong Nederland Voor Christus. 
Dick was professioneel werkzaam in het onderwijs, maar 
werd al gauw hier en daar uitgenodigd voor spreekbeur-
ten in verschillende gemeenten. Zo was hij een periode 
nauw betrokken bij de VEG Hendrik Ido Ambacht.  In 
1988 werd Dick benoemd als Pastoraal Werker in de VEG 
Oldebroek en na het afronden van zijn studie Theologie 
en Seminarium, vanaf 1992 Bondspredikant in diezelfde 
gemeente.                                                
In 1999 verwisselde hij Oldebroek voor Amsterdam-Z, 
met vanaf 2003 ook een parttime aanstelling in de VEG 
Bussum. Hij diende diverse gemeenten als consulent. 

In 2010 volgde het emeritaat. Ds. Dick Durieux was een 
betrokken bondspredikant. Hij preekte graag in de vele 
gemeenten waar hij werd uitgenodigd en had daarin een 
eigen stijl. Ds. Durieux zat twee periodes in het comité 
(1994-1998 en 2002-2008) en was jarenlang onze verte-
genwoordiger in het CIO, het overlegorgaan van de over-
heid en de kerken. De laatste jaren (tot vorig jaar) maak-
te ds. Durieux deel uit van de commissie Predikanten en 
Gemeentelijk Werkers. Zo maakten nieuwe voorgangers 
van binnen en buiten de Bond eerst kennis met de leden 
van deze commissie. Dick had – samen met zijn vrouw 
Wendeline – een bijzondere band met Israël. Hij maak-
te diverse reizen en sprak graag over de plek van dit 
land en volk in het plan van God. In de kleine gemeente 
Oostelijk Flevoland had hij een betrokken aandeel als 
gemeentelid.  Dick Durieux was al jaren ziek en maakte 
daar geen geheim van. De hem gegeven ‘blessuretijd’ 
heeft hij optimaal ingevuld. Hij preekte tot het niet meer 
lukte. Eerste Paasdag was zijn laatste dienst. Hij had kort 
daarvoor nog in de Matthäus-Passion meegezongen. Het 
was zijn grote wens om dat nog mee te kunnen maken. 

Op de dag waarop we denken aan de Hemelvaart van 
Jezus (dit jaar: 9 mei) mocht ds. Dick Durieux zijn taak 
teruggeven aan zijn Opdrachtgever en het aardse huis 
verwisselen voor een Eeuwige woning.

Over dat afscheid schrijft Dick in de laatste brief van de 
VEG O-Flevoland het volgende:

Ik ben nu ook bezig met mijn afscheid. Mijn eindbestem-
ming is niet Canada, maar de hemel. Er zijn mensen die 
daar dikke boeken over hebben geschreven. En ik heb 
ook mensen ontmoet die een ‘bijna dood ervaring’ heb-
ben gehad. Zij konden alleen maar in superlatieven over 
de hemel schrijven. Het is er mooier en beter dan wij ons 
op onze beste momenten hier op aarde kunnen voorstel-
len. Ik hoop dat zij gelijk hebben. 
Maar het allermeest zie ik uit naar de ontmoeting met 
Jezus. Hem heb ik (een beetje) hier op aarde leren 
kennen. En hoe meer ik Hem leerde kennen hoe meer ik 
begreep dat Hij genadig en liefdevol was. Daarom zie 
ik er naar uit om oog in oog met Hem te staan. In mijn 
lange leven heb ik steeds de boodschap van Gods genade 
gepreekt. Toen ik mij als 15-jarige aan Hem gewonnen gaf 
wilde ik die boodschap delen met ieder die het horen wilde. 
Nee, de hemel is niet onbereikbaar. Je kunt er heen. De 
weg is open. 
Mijn laatste preek was op de Paasmorgen. De boodschap 
was: God kiest het zwakke en onaanzienlijke uit om Zijn 
verhaal aan de mensen te vertellen. Ik hoop dat die blijde 
boodschap is overgekomen. 

Nu ben ik aan het laatste traject bezig. Iedere dag lever 
ik in. Ik kan al lang geen stukjes meer wandelen in het 
bos. Dagelijks vlamt de pijn op. Maar gelukkig is daar de 
pijnstilling en de liefdevolle zorg van Wendeline. Er zijn 
hele goede slaapmiddelen en daar maak ik dankbaar ge-
bruik van. Dagelijks ontvang ik kaarten vanuit de verste 
uithoeken van ons land. Dat doet mij goed. Mijn kinde-
ren en kleinkinderen zijn als een liefdevolle deken om mij 
heen. Daarom ben ik – ondanks alles – toch bovenal een 
dankbaar mens. Want als ik ga dan zeg ik: à Dieu!  
Dick Durieux.

We danken de Heer voor wat Hij ons in deze dienst-
knecht heeft gegeven. Dick was een gedreven, vriende-
lijk, hartelijk, blijmoedig kind van God. We zullen hem 
missen. Maar het meest wordt hij gemist door Wendeli-
ne, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Laten we aan hen 
denken in onze gebeden.

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!                                                                              
Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. 

								        1 Johannes 3:1


