Israélzondag ‘VRIJ & VERBONDEN’

De eerste zondag van oktober markeert traditioneel de Israélzondag. Sinds de
jaren tachtig wordt deze dag ook binnen onze Vrije Evangelische Gemeenten
gevierd. Israélzondag werd na de Tweede Wereldoorlog ingesteld om onze
verbondenheid met Israél te benadrukken en antisemitisme tegen te gaan.

Onder het thema ‘VRIJ & VERBONDEN'’ willen we dit jaar nadenken over hoe we
als christenen vrij zijn in ons geloof, terwijl we tegelijkertijd diep verbonden blijven
met Israél. Op deze bijzondere zondag staan we stil bij wat we aan Israél te
danken hebben en wat ons bindt met het Joodse volk: het geloof in de God van
Abraham, Isaak en Jacob, de verwachting van Gods Koninkrijk, en de schriften
van het Oude Testament, of zoals de Joden zeggen, de Tenach. Het christendom
heeft de boeken van het Oude Testament aan Israél te danken en vrijwel iedere
zondag lezen we eruit, vaak zonder erbij stil te staan. Ook het Nieuwe Testament,
geschreven door Joodse volgelingen van Jezus, krijgt meer diepgang wanneer
we de Joodse wortels ervan erkennen.

Daarom staan we één zondag per jaar bewust stil bij onze Joodse wortels. We
reflecteren op de manier waarop we de Bijbel lezen vanuit een Joods perspectief,
en worden ons opnieuw bewust dat de vrijheid in onze interpretatie van de
Schriften hand in hand gaat met verbondenheid en respect voor de Joodse
traditie. Op Israélzondag proberen we Bijbelteksten te benaderen vanuit zowel
Joodse als christelijke tradities, in de hoop dat deze gecombineerde inzichten
ons geloof verrijken. Het is een moment om vrij te zijn in dialoog, maar altijd
verbonden te blijven in onze gedeelde missie voor vrede en begrip.

Voor de komende Israélzondag op 6 oktober biedt de werkgroep Dienst aan
Israél u graag enkele suggesties ter voorbereiding. We nodigen u uit om
inspiratie op te doen met de Handreiking voor Israélzondag 2024: “Voor wie is
het koninkrijk” van de Protestantse Kerk en het Centrum voor Israél Studies van
de Christelijke Gereformeerde Kerken. Deze handreiking vindt u in de bijlage bij
deze e-mail.

Daarnaast hebben we in het kader van de aanstaande Bondsvergadering op 2
november, waar het thema ‘VRIJ & VERBONDEN’ ook op de agenda staat, onze
gastspreker dr. Piet van Midden gevraagd om een tekst aan te leveren. Deze
tekst kan dienen als opmaat en voorbereiding voor de vergadering en kan ook
gebruikt worden voor de Israélzondag. Zodra deze beschikbaar is, zullen we
deze aan u doorsturen.

Bezoek voor meer informatie de volgende links:

Protestantse Kerk

Klaas van der Kamp (Classispredikant Overijssel-Flevoland)
Christenen voor Israél

Messiasbelijdende Joden



https://protestantsekerk.nl/israelzondag/
file:///C:/Users/jmwes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/materiaal-kerk-israel/voorbereiding-israelzondag
file:///C:/Users/jmwes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/www.christenenvoorisrael.nl/israelzondag
https://messiasbelijdendejoden.nl/israelzondag/

Ook vragen we uw steun voor de collecte, waarbij de opbrengst ten goede komt
aan diverse projecten die de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
ondersteunt.

In Israél:

-Nes Ammim

Het bekende christelijke dorp/leefgemeenschap Nes Ammim in Israél ,
oorspronkelijk bedoeld om na de Holocaust de relatie tussen christenen en
Joden te herstellen, maar die daar nu laten zien dat het Joodse volk in harmonie
kan leven met zijn naaste buren. Het vormt een platform voor gesprek en
ontmoeting tussen Joden, Moslims en Christenen. Begroot bedrag aan steun:
€2000,-

-Oz Ve Shalom

Een vredesbeweging die vanuit de bijbel pleit voor vreedzaam samenleven
tussen Joden en Arabieren, en verzetten zich tegen de vaak eenzijdige lezingen
van de geschiedenis na het ontstaan van de staat Israél. Begroot bedrag aan
steun: €850,-

-Stichting Dugit

Een Messiaans Evangelisch Centrum die in Tel-Aviv een open deur heeft voor
Joden die belangstelling hebben voor Jezus Christus als dé Messias, zonder dat
er sprake is van zendingswerk.

Begroot bedrag aan steun: €600,-

-Yad Elie

Deze Israélische vrijwilligersorganisatie trekt zich het lot aan van zowel Joodse
als Arabische kwetsbare kinderen in Jerusalem door bijvoorbeeld maaltijden te
verstrekken op Arabische en Joodse scholen. Begroot bedrag aan steun: €500,-

-Yad Lami

Yad L’Ami biedt gepaste hulp aan groepen in Israel die zorg nodig hebben. Yad
L’Ami biedt een helpende en troostende hand aan die worstelen met een
traumatisch oorlogsverleden (holocaust overlevenden) en voor hen die moeten
knokken om hun hoofd boven water te houden. Ze zetten zich in voor ouderen,
jongeren en nieuwe immigranten die onder uitdagende omstandigheden hun
leven op de rit moeten zien te krijgen. Begroot bedrag aan steun: €500,-

In Nederland:

-OJEC (Overlegorgaan tussen Joden en Christenen in Nederland)
Verschillende kerken zijn aangesloten, waaronder de onze.

In dit orgaan mogen we als lid en dus als Bond van Vrije Evangelische
gemeenten meepraten.

Begroot bedrag aan steun: €1000,-

-CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israél)

Zij komen op voor recht, vrede en veiligheid voor het Joodse volk, waar ook ter
wereld en bestrijden in het bijzonder antisemitisme en Israél-haat.

Begroot bedrag aan steun: €250,-



-Stichting Amcha

De Stichting verleent de nog steeds nodige psychosociale hulp aan overlevenden
en nabestaanden van de Holocaustslachtoffers in Israél.

Begroot bedrag aan steun: €300,-

-Stichting Pardes
Deze stichting houdt zich bezig met het blijvend mogelijk maken van de
verspreiding van het Joodse gedachtegoed. Begroot bedrag aan steun: €250,-

-Stichting Zorg Cheider

De enige Joods orthodoxe school in Nederland staat in Amsterdam die een
moeizaam bestaan leidt.

Begroot bedrag aan steun: €250,-

Met vriendelijke groet en een gebed om zegen,

Werkgroep Dienst aan Israél,
Ted Hoogers, Bert van den Burg en Petra Smit




