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Bemoediging
Het is binnenkort weer zover de klok wordt verzet. 
We krijgen er een uurtje bij. Dat bonusuurtje voelt  
altijd lekker. Voordeel is dat het in de ochtend weer 
net wat eerder licht wordt. Dat zal ik zeker merken 
want ik wandel in de ochtend. Ik ben half juni gestart 
met die gewoonte. Mijn slaappatroon is al een poosje 
ontregeld -door de overgang- en ik word vroeg wak-
ker. In plaats van te blijven rondwoelen heb ik besloten 
om er dan maar uit te gaan. Meestal start ik tussen 
6:00 en 7:00 en ik heb inmiddels een vaste route van 
zes kilometer. Ik loop nu inmiddels in het donker met 
hesje en verlichting. 

Tijdens die wandelingen ben ik gaan bidden. Ik bid voor mijn man, ons huwelijk, onze 
kinderen en de partners die nog niet eens in beeld zijn. Ik bid voor de gemeente in 
Bennekom, de kerkenraad, de Bond, collega’s. U kent die gebedslast ook. Ik heb er 
inmiddels heel wat kilometers op zitten en dus ook heel wat gebedsuren. Ik ben ook 
bewust Gods woord gaan uitspreken tijdens mijn gebeden. Ik ben daardoor aangezet 
door een aantal bijbelgedeelten, maar twee wil ik er noemen. Jeremia 1:11 waar de 
HEERE spreekt tot Jeremia en zegt dat Hij waakzaam zal zijn over zijn woord, om dat 
te doen. En in Jesaja 55:11 spreekt Hij dat zijn woord, dat uit zijn mond uitgaat, niet 
ledig zal wederkeren tot Hem, maar het zal doen wat Hem behaagt en dat volbrengen, 
waartoe Hij het zend.

Gods spreken is nooit tevergeefs. Wij spreken soms te snel, zeggen domme, ondoor-
dachte dingen en moeten soms onze woorden terug nemen. Tenminste ik wel. Maar 
Hij niet, Gods woord is eeuwig en Hij waakt erover en maakt zijn woorden waar. Met 
die wetenschap ben ik wandelend gaan bidden. Want dat geeft vaste grond onder de 
voeten, dat is rots waarop je kan bouwen.

Ik was van plan om in een papieren agenda bij te houden waarvoor ik gebeden had, 
wat voor indrukken ik tijdens mijn wandelingen met God op deed en natuurlijk ook 
wat voor gebedsverhoring ik zien zou. Ik heb het niet gedaan. Past niet helemaal bij 
me- dat nauwkeurige. Maar hàd ik het maar gedaan! 
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Van grote dingen- mijn dochter volgt nu door Gods spre-
ken in Antwerpen de opleiding van haar dromen: verlos-
kunde tot de kleine- ik verliet vandaag het ziekenhuis na 
een bezoek aan een vriend en kon ondanks de ellende 
lofprijzend door de parkeergarage wandelen. Want God 
is trouw en wat een heerlijke echo heb je in zo’n garage. 
Wanneer je steeds weer de woorden die God spreekt be-
lijdt dan verandert er iets met je.

De woorden uit Jeremia en Jesaja en talloze andere 
gedeelten waar God zelf spreekt over Zijn plannen en 

Zijn wil voor de gemeente en voor ons zijn ons dagelijks 
brood, maar als je er meer van gaat eten dan wordt je ook 
wat voller! Een extra portie hier en daar helpt mij om mijn 
gedachten te vernieuwen en op Hem gericht te houden. 
Een gezond christelijk dieet. Dat is in deze donkere dagen 
meer dan nodig daar kan geen klok verzetten tegen op. 
Maar voor als we het op 27 oktober dan toch doen: ge-
niet van uw bonusuurtje!

door Jamila de Jong

Onder de aandacht
Bondsvergadering 

Voor de bondsvergadering, zaterdag 2 november 2024, 
bent u/jij van harte uitgenodigd! We zijn welkom in het 
gebouw van VEG Bennekom. Vanaf 10.00 uur staat de 
koffie/thee klaar, waarna we om 10.30 uur beginnen.

Deze dag zullen we in het kader van ons jaarthema ‘VRIJ 
& VERBONDEN’ nadenken over onze verbondenheid met 
Israël. 

Daarbij worden we geholpen door een man die Israël kent 
door zijn vele reizen en contacten in dat land dr. Piet van 
Midden. 

Piet van Midden is universitair docent Hebreeuws in 
Tilburg, predikant in de PKN en voorzitter van het OJEC 
(Overlegorgaan Joden En Christenen).  

De lezing van dr. Piet van Midden zal aan het begin van de 
middag zijn. 

Deze dag zullen we ook de maaltijd van de Heer vieren, 
bondszaken bespreken, nieuws uit de gemeenten, deelor-
ganisatie en aandachtsvelden doorgeven, afscheid nemen 
van het Seminarium en van Gosse Ytsma (penningmeester 
comité).

We nodigen jullie van harte uit om deze dag erbij te zijn 
en kom gerust met een brede delegatie naar de Bondsver-
gadering in de Bennekom! 

Inspiratie & ontmoetingsdag 2025

SAVE THE DATE! 

Dit zijn wij!

Op 29 maart 2025 vindt alweer de vierde Inspiratie- en Ontmoe-
tingsdag plaats! Wat een feest!

Komend jaar is het thema ’Dit zijn wij!’ We zullen stil staan bij onze 
identiteit als Vrije Evangelische Gemeenten. 

Waar komen we vandaan? Wat is het dat ons vormt? Hoe geven we 
daar uiting aan? En op welke wijze kunnen we onze identiteit nog 
meer uitdragen en laten stralen? 

De workshops zijn bijna allemaal al ingevuld met ook komend jaar 
weer inspirerende sprekers! Daar binnenkort meer over, voor nu; 
zet je 29 maart 2025 alvast dik in je agenda?

Tot dan!



3
Symposium: Jan de Liefde, dominee van de straat. 

Evangelisatie en volksemancipatie in negentiende-eeuws Amsterdam

Jan de Liefde was “schrijver, redenaar, dichter, componist, humorist en theoloog, bij afwisseling of tegelijk” (Allard Pierson). 
Hij trok zich het lot aan van de armen in Amsterdam en daarbuiten. Tijdens dit symposium staat hij centraal als vertegen-
woordiger van geloof en sociale daadkracht.

Foto: W. Hekking jr., Goudsbloemgracht, (ca. 1850), Stadsarchief Amsterdam. Hier begon Jan de Liefde met zijn evangelisatiewerk

Over het thema

Dit symposium is georganiseerd vanwege het verschijnen 
van het boek van Cees Houtman, Een dominee die geen 
dominee wilde heten. Jan de Liefde. Belicht vanuit zijn ge-
schriften (Amsterdam, Seminarium Bond VEG, 2024).  
Tijdens het symposium gaan we in op het geloof en de 
sociale daadkracht van Jan de Liefde. Hoe verhouden zich 
deze twee bij hem? En hoe is hij binnen de evangelische 
beweging te plaatsen? Deze beweging richtte zich op be-
kering, maar ook op het doorbreken van muren tussen 
standen en kerkgenootschappen. Ook raakvlakken met 
tijdgenoten als Abraham Kuyper en Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis komen aan de orde. En de vraag hoe evange-
lisatie en volksemancipatie in de huidige tijd vorm krijgen. 

Het symposium wordt geleid door Theo Hettema, docent 
aan het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten in Nederland. De organisatie is in handen 
van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten in Nederland, Stichting Réveil-Archief en de 
PThU.

Het boek van Cees Houtman is voor € 25 tijdens het sym-
posium te koop.  

Aanmelden

Graag van tevoren aanmelden via info@reveilarchief.nl. Dit 
kan tot uiterlijk 12 november 2024.

 

Bonus: Deelnemers ontvangen na afloop van het symposi-
um een speciale uitgave van een niet eerder gepubliceerde 
brief van Jan de Liefde aan Isaac da Costa van 26 juni 1855. 
Ook is er een verrassingsgeschenk van Cees Houtman. 

mailto:info%40reveilarchief.nl?subject=
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Programma

• 13.00 – 14.00 uur stadswandeling onder leiding van 
Gert van Klinken (PThU) 

• 14.00 – 14.10 uur entree, opening  

• 4.10 – 14.20 uur Fred van Lieburg (VU): ‘Liefde voor 
het Réveil (onderzoek)’ 

• 14.20 – 14.40 uur lezing Mirjam Hofman (promoven-
da RuG): ‘Jan de Liefde als evangelical’ 

• 14.40 – 15.00 uur lezing Gert van Klinken: ‘Volksver-
beteraars in Amsterdam, van evangelischen tot soci-
alisten’ 

• 15.00 – 15.20 uur lezing Dick Wolters (Noorderkerk): 
‘Pionieren in de Jordaan: hoe de stad mij bekeerde’ 

• 15.20 – 15.40 uur pauze 

• 15.40 – 16.10 uur panelgesprek met de sprekers, 
Cees Houtman en Joël Voordewind van Tot Heil des 
Volks  

• 16.10 – 16.15 uur sluiting 

• 16.15 – 17.00 uur borrel 

Praktische informatie

• Datum: 15 november 2024

• Locatie: Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, 1017 
AW Amsterdam

• Aanvang: 14.00 uur (voorafgaand een stadswande-
ling vanaf 13.00 uur)

• Kosten voor deelname bedragen € 10 per persoon. 
Dit bedrag kan ter plaatse contant of per QR-code/
Ideal worden voldaan

Stichting Het Passion 

In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het 
Passion. In de boerderij bieden zij een tijdelijke opvangplek 
aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest 
van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving ko-
men hun gasten bij Het Passion op adem. De begeleiders 
en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen 
hen de draad van het leven weer op te pakken. 

Vrijwilligers gezocht!

Dit initiatief staat centraal tijdens de  
SZD collecte van oktober.

Graag brengen we het hier nog eens onder de aandacht, 
want naast financiële steun is de hulp van vrijwilligers 
noodzakelijk. Zo is het mogelijk om op projectmatige ba-
sis (bijv. tijdens een week vakantie), daar een handje te 
komen helpen. Ook staan ze open om jeugdgroepen te 
ontvangen en mee te laten draaien in de werkzaamheden 
daar. Wat een bijzondere ervaring zou dat kunnen zijn! 

Wil je hier meer over weten? Stuur dan een mail naar 
info@hetpassion.nl t.a.v. Luuk Krol of bel naar  
tel. 0314 382462 

Agenda

02 nov ’24 
Bondsvergadering

 

15 nov ‘24
Symposium Jan de Liefde

08 februari ’25
Cursusdag Veilige Kerk Zwolle

29 maart ‘25
Inspiratie- en Ontmoetingsdag

14 en 15 mei ‘25
Predikantenvergadering

mailto:info%40hetpassion.nl?subject=
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Als SZD willen we acties en projecten die voortkomen 
vanuit jonge mensen aanmoedigen en ondersteunen. 
Als SZD vinden we het belangrijk dat er omgezien wordt 
naar de nood in de wereld en dat er blijvend gezocht 
wordt naar manieren om een licht te kunnen zijn voor 
de mensen om ons heen. Met dit fonds hopen we ge-
meenten te stimuleren om met hun jongeren in bewe-
ging te komen voor zending of diaconaat (door middel 
van bijv. een reis naar het buitenland, een project in 
eigen land of een inzamelingsactie voor een goed doel), 
maar ook individuele jongeren aan te moedigen en te 
ondersteunen wanneer ze mogelijkheden zien om voor 
een ander iets te betekenen of te doen. 

Wanneer kun je aanspraak doen op de fonds?

1. Je bent verbonden aan een gemeente die is aange-
sloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten;

2. De gemeente is betrokken bij het project of actie; dit 
kan zowel financieel of op praktisch vlak.       

3. Er is een heldere omschrijving van wat het project of 
actie inhoudt;

4. Er is een datum en/of tijdspad waarin de actie of pro-
ject plaats zal vinden;

5. Je kunt een begroting aanleveren die zichtbaar maakt 
wat de geschatte kosten zijn, welke kosten al gedekt 
zijn en welke kosten nog gedekt moeten worden; 

6. Het is wenselijk dat het project verbonden is aan een 
overkoepelende organisatie/ stichting.

Op basis hiervan zal het bestuur van de SZD jouw aan-
vraag bespreken en een besluit nemen. Je aanvraag kun 
je indienen door te mailen naar: szd@bondveg.nl

De SZD opent een stimuleringsfonds!

Update goederenactie Oekraïne

In de vorige Oogsten lieten we weten dat we komende 
bondsvergadering geen kleding zullen inzamelen. Dit heeft 
te maken met de loods in Zeewolde die op dit moment vol 
zit! We hebben dus nog geen plek om de spullen op te  
bergen. Gelukkig is Paul, onze chauffeur van St. Care for 
Charity wel weer aan het rijden. Al wordt het steeds moei-
zamer om de grens over te komen, lukt hem het tot nu toe 
elke keer toch weer. Wat een wonder! 

Hoe moet dat dan met de kleding die al wel is ingezameld? 
Deze mag je op de bondsvergadering in Bennekom alsnog 
inleveren. Wij zullen deze afgeven in Zeewolde of des-
noods er een andere bestemming voor vinden. 

Verzamelen we komende najaarsvergadering dan niets? 
Het is belangrijk dat de kleding die op dit moment in de 
loods ligt eerst in Oekraïne komt voordat er weer nieuwe 
kleding bij komt. Kleding is nog steeds hard nodig dus we 
zullen dat ook in de toekomst blijven inzamelen voor de 
Oekraïne. Maar omdat we daar op dit moment nog een 

aardige voorraad van hebben, willen we vooral vragen om 
de volgende producten in te zamelen: 

• Houdbaar voedsel (pasta, rijst, voedsel in blik, ect...) 

• Hygiëne producten (doucheproducten, maandver-
band/tampons, tandenborstel, tandpasta, luiers en 
luierdoekjes, ect...) 

Financieel bijdragen

De bondsvergadering staat bijna voor de deur. Alle begrip 
als het niet meer mogelijk is om op zo korte termijn nog 
allerlei spullen in te zamelen. Een financiële bijdrage is dan 
ook mogelijk! Naast de goederen zijn er financiën nodig 
om de spullen ook naar de Oekraïne te kunnen vervoeren. 
Uw bijdrage is dan ook van harte welkom. Dit kunt u doen 
door: 

Uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de  
SZD-rekeningnummer NL89 INGB 0000 5138 76 o.v.v. 
transportkosten Oekraïne en de VEG waar u lid bent.

Uit het veld

mailto:SZD%40bondveg.nl?subject=
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Sofie uit VEG Wormerveer zet zich in voor een huis van vreugde in Roemenië

Mijn naam is Sofie van de Geer, ik 
ben 21 jaar oud en afgestudeerd als 
ruimtelijk ontwerper aan de Kunst 
Academie in Utrecht. Voor mijn 
afstudeerproject ben ik in oktober 
2023 naar de stichting Phoneo in 
Roemenië afgereisd om te kijken 
hoe ik mij in kan zetten als ontwer-
per voor de Zigeunerwijk Petelea. 

Uit deze bijzondere en heftige reis 
is een ontwerp gekomen, de stich-
ting Phoneo was zo enthousiast 
over het ontwerp dat ik heb beslo-
ten om dit te gaan realiseren. In 

Mei 2025 vertrek ik samen met een team vrijwilligers naar 
Roemenië om mijn ontwerp (een tiny house genaamd 
Casa Vesela, wat huis van vreugde betekent) te bouwen op 
het schoolplein van de kinderopvang “Selah” in Casa Vese-
la - een huis van vreugde

Casa Vesela wordt een plek waar kinderen praktische vaar-
digheden leren, zoals houtbewerking en fietsreparatie. 
Deze vaardigheden bieden hen de mogelijkheid om snel-
ler door te stromen naar het beroepsonderwijs en meer 

kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Selah heeft nu een 
tekort aan ruimte om deze kinderen de skills aan te leren 
die ze in hun toekomst hard nodig hebben. Voor veel kin-
deren uit de zigeunerwijk Petelea is dit cruciaal. Deze wijk 
kampt met extreme armoede, en de leefomstandigheden 
zijn verschrikkelijk. Veel kinderen groeien op in gezinnen 
met nauwelijks middelen om in hun basisbehoeften te 
voorzien, laat staan om onderwijs te volgen. 

Met het Casa Vesela project hopen we de toekomst van 
deze kinderen te verbeteren door hun vaardigheden te 
leren die hen vooruithelpen in het leven. Uw steun kan 
daarbij helpen! Donaties zijn hard nodig om de benodigde 
materialen te bekostigen. U kunt een bijdrage leveren via 
de volgende link: https://gofund.me/d5905738

Meer weten over dit project of de bouw ervan volgen?  
Stuur een mail naar: sgtvdg@gmail.com  
of bekijk de Instagram-pagina : @casa.vesela_roemenie.

Samen kunnen we deze kinderen een betere toekomst 
bieden!

https://gofund.me/d5905738
mailto:sgtvdg%40gmail.com?subject=
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Betrokken | nieuws

Peter van Wesel 
is aangesteld als jeugd- en jongerenwerker 
in VEG Wormerveer. De verbintenisdienst 
en zegening van Peter was zondag 13 okto-
ber 2024.

ds. H. vd Bij 60-jarig jubileum. 

Een bijzondere dag 1 november as. voor 
ds. Hero vd Bij, een dag om even stil te 
staan bij een 60-jarig jubileum. Als herder 
Zijn woord te mogen laten horen is iets om 
dankbaar voor te zijn.

GEZOCHT nieuwe bestuursleden

RICHTLIJNEN BESTUURSLEDEN SZD

STICHTING ZENDING EN DIAKONAAT

Wat wordt er van een bestuurslid verwacht?

• je hebt een hart voor het bereiken van mensen met het Goede Nieuws en wil vanuit die passie dienend bezig zijn in 
het SZD bestuur

• je denkt mee over de verdeling van de middelen die de SZD ter beschikking komen, over randvoorwaarden en  
projectcriteria

• je denkt mee over de werkzaamheden die de Missionair Toeruster uitvoert vanuit de SZD

• je vindt het leuk om namens het SZD bestuur contact te onderhouden met een of meer van de uitgezonden  
personen of contacten in het buitenland

• je kunt (nieuw(e) contact(en) leggen als dat nodig is

• je hebt vaardigheden op het gebied van financieel beheer of secretariaat

• je denkt mee in de uitvoering van het beleidsplan 

Heb je belangstelling? Leuk! Dan kun je contact opnemen met Anja Smits.

T: 06 2161 1851  
E: szd@bondveg.nl

mailto:szd%40bondveg.nl?subject=
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De Doopsgezinde gemeente en de Vrije Evangelische gemeente te Dordrecht 

zijn samen op zoek naar een nieuwe predikant voor 0.7  fte met ingang van 1 januari 2025.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn twee kleine gemeentes die onlangs  een intentieverklaring hebben ondertekend om onze bestaande samenwer-
king te intensiveren.  De samenwerking is in 2018 tot stand gekomen, met respect voor elkaars geloof belijden, geloofs-
beleving en autonomie 

In de praktijk betekent dit dat de leden van beide gemeentes afwisselend Doopsgezinde vieringen en Vrije Evangelische 
vieringen bijwonen in één kerkgebouw.  Ook ontmoeten leden van beide gemeentes elkaar bij de cantorij, tijdens geza-
menlijke maaltijden, geloofsgesprekken etc.

We hebben de afgelopen vier jaar positieve ervaringen opgedaan met een gezamenlijke predikant en zouden dit graag 
voortzetten met een nieuwe predikant. 

De aanstelling is opgebouwd uit een dienstverband van 40 procent vanuit de Vrije Evangelische gemeente en voor 30 
procent vanuit de Doopsgezinde gemeente.

Natuurlijk zijn wij ten allen tijde bereid om meer uitleg te geven over deze constructie. 

De aanstelling is in eerste instantie voor vijf jaar. 

MEER INFO OVER DEZE VACATURE 

VACATURE PREDIKANT DORDRECHT – Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (bondveg.nl)

 Wil jij nieuws vanuit jouw gemeente delen met de rest van de Bondsgemeenschap?  
Mail het voor 6 december naar info@bondveg.nl

BONDVEG 
Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom

https://www.bondveg.nl/2024/09/18/vacature-voorganger-dodrecht/
mailto:info@bondveg.nl

