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Bemoediging
“Nu komt het erop aan - momenten”

Nynke Dijkstra ging onlangs voor in de dienst bij ons in de kerk en sprak over de onrus-
tige tijd waarin we vandaag de dag leven. We leven in een tijd van crisis en hoe gaan 
we daarmee om?  
Ze deelde over haar vader die inmiddels al is overleden. Hij was geboren in 1896 en 
had in zijn leven al meer crisissen meegemaakt dan dat Nynke tot nu toe in haar leven 
heeft ervaren en waarschijnlijk nog zal meemaken. Zo had haar vader allebei de  
wereldoorlogen meegemaakt, de koude oorlog en ga zo maar door. Nynke herinnert 
zich de houding en reactie van haar vader als er dan weer wat op het punt stond te  
gebeuren. Als er paniek dreigde uit te breken ver weg of dichtbij, dan rechte hij zijn 
rug, bleef hij kalm en verkondigde hij: “Nu komt het erop aan!”

Met andere woorden: het zijn deze momenten van onrust, crisis en paniek die jou en 
mij de kans geven om te laten zien en te handelen naar wat wij ten diepste geloven. 
Om niet mee te gaan in chaos die er ontstaat, maar om juist dan rustig te blijven en  
terug te vallen op wat we elke zondagmorgen ontvangen en belijden: “Onze hulp is 
in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en niet 
loslaat het werk dat zijn hand begon.” En daar ook uiting aan te geven, daarnaar te 
reageren. 

De kleine onrust van ons leven 
De weken na de dienst is dat zinnetje van Nynkes vader bij mij blijven resoneren. Het is 
ook relevant voor de onrust en de chaos in het kleine en persoonlijke van ons leven. 
 
Zo mag ik zelf binnenkort met zwangerschapsverlof gaan, wat tegelijkertijd ook bete-
kent dat de bevalling van ons tweede kindje dichtbij is. De geboorte van ons eerste 
kindje Thom, verliep allesbehalve soepel. Dat maakt dat ik, ondanks het uitzien naar 
ons kindje, ook veel spanning ervaar over de bevalling. Na het horen van de verkondi-
ging van Nynke is die angst niet direct weg, maar is dit voor mij een: ‘Nu komt het erop 
aan-moment’.  
 
Hoe ga ik hiermee om? Wil ik dat zo? 
Wil ik blijven rennen en vluchten voor wat er staat te komen?  
Wat getuig ik daarmee over God (in de eerste plaats naar mezelf)? 
Is dat wat ik ten diepste geloof en wil geloven? 
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Agenda
08 februari ’25
Cursusdag Veilige Kerk Zwolle

29 maart ‘25
Inspiratie- en Ontmoetingsdag

14 en 15 mei ‘25
Predikantenvergadering

Ik heb daar even op moeten kauwen.  
Om tot de keuze te komen dat ik mij in deze tijd niet 
vast wil houden aan angst of ‘wat als scenario’s’. Maar in 
plaats daarvan mij veel liever vastklamp aan Gods hand 
en mijzelf eraan herinner dat hoe het straks ook mag  
verlopen; Hij is erbij en Hij draagt mij. Op Hem mag ik  
vertrouwen. Dit is ook wat ik wil uitdragen en uit wil  
stralen. Dat haalt de spanning er niet direct vanaf, sterker 
nog het vraagt oefening. Oefening in: 

• Gebed:  
Het benoemen aan God dat ik het spannend vind;

• Het herhalen van woorden van Waarheid; 
Door Zijn woord te lezen maar ook door deze te 
herhalen. Zo herinner ik mezelf regelmatig aan de 
beginnende woorden van psalm 23 “De Heer is mijn 
Herder, het ontbreekt mij aan niets.” 

• Of door even helemaal stil te worden: 
Door heel bewust in tijden van onrust de rust op te 
zoeken en te luisteren naar wat er van binnen alle-
maal in mij omgaat. 

Een andere vrucht 
Ik merk dat dit soort (Bijbelse) handelingen en gewoonten, 
(en er zijn er nog veel meer die je kunt toepassen) een  
andere vrucht voortbrengen. Een ander gedrag in mij naar 
boven halen.  
Daar waar ik eerst veel onrustiger en gehaast werd, om-
dat ik mij probeerde af te leiden op sociaal media of an-
dere werkzaamheden, voel ik mij door deze oefeningen 
rustiger en ook minder alleen. Het lukt mij om mijn zorgen 
te delen en benoemen, in plaats van ze te verbloemen 
met afwezig of chagrijnig gedrag. Nogmaals, de spanning 
is niet weg, maar het is wel draaglijker geworden. 

Jouw “Nu komt het erop aan-momenten” 
Net als ik, heb jij vast ook van die “Nu komt het erop 
aan-momenten”. Dat er dingen in je leven spelen, zorgen 
in je hart leven, waar je bewust of onbewust op een  
bepaalde manier mee omgaat. Zo richting Kerst is het 
mooi om daarbij stil te staan:  
 
- Hoe ga ik hiermee om? Wil ik dat zo?  
- Wat getuig ik daarmee over God (in de eerste plaats 
naar mezelf)? 
- Is dat wat ik ten diepste geloof en wil geloven?

Welke Bijbelse handelingen kan ik oefenen, om anders 
met deze zorgen om te gaan?  
In de bijlage vind je een overzicht van Bijbelse handelingen 
en ook welke vruchten daardoor in je leven kunnen gaan 
groeien.  
 
Mega nieuws! 
Deze oefening zou ook heel mooi zijn om als gemeente te 
doen. Want we leven in een tijd waarin er voldoende “Nu 
komt het erop aan-momenten” plaatsvinden of zich nog 
zullen gaan aandienen.  
In de verkondiging van Nynke verwees zij naar de bood-
schap die wij door alle tijden heen in handen hebben. We 
bezitten ‘Groot Nieuws’ of letterlijk vanuit het Grieks  
vertaald eigenlijk ‘Mega 
Nieuws!’  
Beseffen we dat? De vreug-
de en de vrede waarvan wij 
mogen leven & uitdelen?

door Jonne Knevel

https://www.bondveg.nl/wp-content/uploads/2024/12/Overzicht-Bijbelse-handelingen-en-effecten.pdf
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Terugblik
Bondsvergadering 2 november

door Henk van Dam

Op zaterdag 2 november beleefden we met ruim 60 
mensen een afwisselende en bemoedigende Bondsver-
gadering. Om precies half elf opende ds. Sjoerd v.d. Velde 
de Bondsvergadering die als thema had: ”Velden vol aan-
dacht”. Hij schetste belangrijke ontwikkelingen vanuit het 
beleidsplan: ”Tot bloei komen”

De viering van de maaltijd van de Heer, rondom het the-
ma: ”Bewogen Beweging“ werd verzorgd vanuit de Vrije 
Evangelische Gemeenten van Meppel en Zwolle en geleid 
door Henk van Dam, voorganger van beide gemeenten. 

Daarna volgde het organisatorische gedeelte en kwamen 
allerlei Bondszaken aan de orde aan de hand van het do-
cument: “Velden vol aandacht”. Verslagen verwoorden 
helder en kernachtig wat er is gebeurd. Markante initiatie-
ven als de Bondfilm, het nieuwe aandachtsveld: “Jeugd”, 
diverse cursussen (Straal, Pastoraat, Veilige kerk) en de 
restauratie van de grafsteen van Arend en Marinus Mooi 
bij de Zendingskerk in Ermelo laten de gevarieerdheid zien 
van wat er gebeurt.

Ook diverse financiële stukken passeerden de revue. De 
aandacht daarvoor leidde tot decharge verlenen voor 
het gevoerde beleid. Kampus vroeg door middel van een 
sprekend sfeerfilmpje en een enthousiaste bijdrage van 
twee Kampus-leiders aandacht voor hun activiteiten en de 
diverse aandachtsvelden vertelden waarmee zij bezig zijn. 
Verhalen die de passie en inzet tonen van heel veel vrijwil-
ligers. Iets waarvoor we heel dankbaar zijn. Dankbaarheid 
was er ook voor de ruim 9 jaar durende inzet van Gosse 
Ytsma (VEG Burgum) als comitélid/penningmeester en 
voor de beschikbaarheid Gerda Smit-Brokkenkamp (VEG 
Heerde) als nieuw comitélid/penningmeester.  

 

Positieve en bemoedigende berichten waren er vanuit 
Yerseke (groeiende gemeente, uitnodigende sfeer) Meppel 
(creatieve zoektocht naar nieuwe perspectieven voor de 
kleinschalige en vergrijzende gemeente) en Elburg (vor-
ming van een nieuwe snelgroeiende wijkgemeente in ’t 
Harde).   

Bijzonder onderdeel van deze Bondsvergadering was de 
aandacht voor de beëindiging van het Seminarium.  
Ds. Sjaak Weststrate schetste aan de hand van ontwikke-
lingen in het Seminarium de betekenis van hun werk in de 
afgelopen 100 jaar. Delen van dit werk (oriëntatiecursus, 
studieopdracht op maat, mentoraat, nascholing) worden 
voortgezet vanuit de werkgroep Theologische Scholing, 
die functioneert rondom staftheoloog Theo Hettema. 
Om dit moment te markeren kregen alle gemeenten een 
hedera (klimopplant) mee. De symboliek van de hedera 
(groenblijvend, doorgroeiend, toekomstgericht en omar-
mend) onderstreept de dankbaarheid voor het werk van 
het Seminarium en markeert het doorgaan daarvan in een 
andere vorm. Het bestuur van het Seminarium bood het 
naambord aan wat door studenten in de 70-er jaren aan 
het Seminarium geschonken is met daarop de tekst:  
”Seminarie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten).

Ds. Piet van Midden nam ons tijdens het middagprogramma 
mee in het geloofsgesprek. Naar aanleiding van zijn bijdrage 
waarin hij het ontstaan van Israël als volk, de stammencul-
tuur en de geschiedenis schetste, ontstond een boeiend 
geloofsgesprek. De zegen die we elkaar in het laatste lied 
(Zegen ons algoede) toezongen wensen we elkaar toe. Als 
verbonden gemeenten gaan we onder die zegen op Weg.  

Afscheid Seminarium na bijna een eeuw onderwijs.

In 1927 startte de eigen theologische opleiding van  
gemeenten die aangesloten waren bij de Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten in Nederland. Een eigen opleiding 
was, samen met het hebben van eigen zendelingen, een 
belangrijke reden om een Bond van gemeenten op te richten. 

Op 31 december 2024 stopt deze opleiding officieel. Ter 
gelegenheid van dit historische- en ingrijpende moment  
van afscheid, organiseerde het bestuur van het Seminarium 
een symposium onder de titel ‘Is geloven zonder weten-
schap mogelijk?’ 

Dit symposium werd gehouden op 18 oktober aan de 
Boothstraat 7 in Utrecht, in het voormalige kerkgebouw 
van de VEG Utrecht-Centrum. 

Sinds de kerstdagen van 1927 heeft onze theologische  
opleiding in allerlei vormen en onder diverse namen  
gefunctioneerd. Sinds de jaren ‘70 was het een plek van 
academisch onderwijs en onderzoek en van dienstver-
lening aan de Bond van VEG. De samenwerking met de 
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) startte in 
de jaren ’70 in Utrecht en werd vanaf 2007 zeer intensief 
voortgezet, eerst nog in Utrecht, later in Amsterdam.  
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Het einde van het Seminarium en daarmee van deze  
samenwerking vroeg om een gezamenlijke afsluiting, die 
de vorm kreeg van een symposium. Verschillende factoren 
droegen bij aan de beëindiging.  
In de kern raken die factoren steeds aan een spanning 
tussen geloven, wetenschap en theologiebeoefening. Een 
spanning die in het symposium ook wordt gethematiseerd. 

Er waren bijdragen van ds. Eduard van den Berg-Strijker, 
dr. Leo Mietus, Prof. Dr. Benno van den Toren en dr. Theo 
Hettema. Elk benaderde dit onderwerp van een andere 
kant om een gevarieerde kijk te geven op het onderwerp. 
Er was ook de mogelijkheid om in een panelgesprek vra-
gen te stellen aan de inleiders. Aan het einde van het  
programma begon een gast spontaan ‘dankt, dankt, nu 
allen God’ te zingen en deze zang werd door anderen 
overgenomen. 

Misschien wel een bijzonder mooi en veelzeggen moment.

De groep van ± 50 deelnemers aan dit symposium bestond 
voornamelijk uit oud-studenten oud-docenten en mensen 
uit de kring van het seminarium en de universiteit. De 
gemeenten waren niet uitgenodigd. Op de Bondsver-
gadering van 2 november jl. hebben we in de kring van 
onze gemeenten stilgestaan bij dit bijzondere moment 
van afscheid. Ter gelegenheid daarvan verscheen ook een 
bondsbrochure die aan alle gemeenten is toegezonden en 
op verzoek ook voor privépersonen beschikbaar is. Ook is 
daar aangegeven hoe het theologisch onderwijs in onze 
Bond op een andere manier verder gaat.

Symposium over ds. Jan de Liefde

Op 16 november jl. vond er in de Doopsgezinde kerk te 
Amsterdam een symposium plaats t.g.v. van het verschijnen 
van een boek over ds. Jan de Liefde: “Een dominee, die 
geen dominee wilde heten”, geschreven door prof. Cees 
Houtman. 

Dit symposium werd gezamenlijk georganiseerd door het 
Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, 
de Stichting Reveil en de Protestantse Theologische Uni-
versiteit. 

Tijdens deze middag  stonden centraal het geloof en de 
sociale daadkracht van Jan de Liefde. Hoe verhouden zich 
deze twee bij hem? En hoe is hij binnen de evangelische 
beweging te plaatsen? Een boeiend thema rondom deze 
predikant die ook gerekend wordt tot de wortels van de 
Vrije Evangelische Gemeenten. 

Er waren meerdere inleiders deze middag. Prof. Cees 
Houtman (wat heeft hij al veel geschreven) belichtte de 
achtergrond en proces rondom het ontstaan dit boek. Hij 
heeft veel onderzoek gedaan, ook met materiaal uit het 
archief van de Bond. 

Zo hield ook Mirjam Hofma M.A. (bezig met een proef-
schrift over de evangelische beweging) een boeiend  
referaat.  Ze noemde hem een zeer veelzijdig getalenteerd 
mens, met een grote werkkracht. Maar hij was nogal  
individueel bezig, en kon anderen heel stevig raken met 
harde woorden. Hij had veelvuldig meningsverschillen met 

collega’s en kerken en wisselde zo nogal eens van kerk- 
genootschap. Maar hij had ook een heel groot sociaal 
hart. Hij stond zo ook mede aan de wieg van Tot Heil des 
Volks in de Jordaan: verkondiging met onder de ene arm 
de Bijbel en onder de andere arm brood. 

Ds. Dick Wolters, pionier-predikant Noorderkerk, in de  
Jordaan in Amsterdam, vertelde over zijn eigen bediening. 
Als pionier in de Jordaan zoekt hij naar „een nieuwe taal” 
om over God en mensen te spreken. „Er is veel leegte en 
verlatenheid en rusteloos zoeken naar geluk. Christenen 
kunnen dan komen met waarden als vervulling en roeping.” 

Een panelgesprek o.l.v. dr. Theo Hettema (hij had ook de 
algehele leiding) sloot deze middag af.  Joël Voordewind, 
directeur van Tot Heil des Volks en één van de panelleden, 
vertelde hierin dat er nog steeds een portret van Jan de 
Liefde hangt op het kantoor in Amsterdam. ”Het werk voor 
Bijbel en brood ging hem aan het hart. Er kwamen naai- 
ateliers en zondagsscholen, ook armenwerk”.

Deze boeiende en veelkleurige middag werd omlijst met 
zang van sopraan Elena van Slogteren, muzikaal begeleid 
door Leonard Seeleman (orgel en piano). Zij brachten lie-
deren van Jan de Liefde ten gehore, o.a. het bekend.  ”Van 
U zijn alle dingen”. 

Het boek is verkrijgbaar via het Bondsbureau.
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Onder de aandacht
Als nieuw – 40 dagentijd

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen: de dood 
en opstanding van Jezus. Hierdoor mogen we leven in 
Gods licht. Het materiaal van de Veertigdagentijd & Pasen 
2025 sluit aan bij het jaarthema ‘Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods Koninkrijk’.

Materiaal en ideeën:  
Via onderstaande link vind je een overzicht van diverse 
materialen en ideeën om toe te leven naar het wonder 
van Pasen: Materialen en ideeën

Veertigdagentijdkalender bestellen: 
Ook zijn er weer veertigdagentijdkalenders beschikbaar. 
Hoe leuk om dat in de gemeente uit te delen of voor jezelf 
of een ander te bestellen? Het kan allemaal. Zowel een 
fysiek als een digitaal exemplaar is te bestellen via onder-
staande knop: Veertigdagentijdkalender Petrus

Veertigdagentijdkalender TEAR

Stil staan bij Pasen met kinderen en jongeren 
Elk jaar wordt er door de Protestantse Kerk een 

Paaschallenge georganiseerd. Hier kun je met je eigen 
jeugdgroep en op eigen locatie aan deelnemen. Op spelen-
derwijze ontdekken jongeren wat Pasen inhoudt en voor hen 
vandaag betekent! Via onderstaande link vind je extra infor-
matie en ook materiaal en ideeën voor kinderen in de kerk: 

Pasen voor kinderen en jongeren

Paasgroeten actie 
Wil je praktisch vormgeven aan Pasen? Stuur dan een 
kaartje naar een gedetineerde. Een paasgroet doet goed. 
Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt 
en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het 
is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door 
te geven.

Meer informatie hierover vind je hier: Paasgroet versturen

Meer inspiratie?  
Wil je meer verdieping? Bijv. wat vasten eigenlijk betekent 
of hoe je dat de komende 40-dagen vorm kunt geven? Of 
zoek je mooie gebeden, gedichten of liederen voor de ko-
mende dagen? Kijk dan hier.

Boekrecensie: Aangewakkerd vuur

Door Theo Hettema

Op 26 november 2024 vierde de Charismatische Werk-
gemeenschap Nederland (CWN) haar vijftigjarig jubileum 
met een symposium. Onze emeritus-predikant ds. Jan Karelse 
was een van de oprichters van de CWN en jarenlang haar 
secretaris. 

Op het symposium werd het boek Aangewakkerd vuur ge-
presenteerd, waarin hij verslag doet van de beginjaren van 
de CWN. Dat start in de jaren vijftig, wanneer Nederlandse 
predikanten zich laten raken door pinksterpredikers als 
David du Plessis en Thomas Osborn. Het leidt tot het blad 
Vuur  waarin het werk van de Heilige Geest en de gaven 
van de Geest worden ontvouwd, vooral gericht op voor-
gangers en gemeenteleden van de traditionele kerken. 
Later wordt dat een werkgemeenschap en een Stichting 
CWN, met voormannen als ds. Karel Kraan en ds. Wim Verhoef. 

Allerlei thema’s die nu in de evangelische wereld opspe-
len, doen al in de jaren vijftig tot tachtig, waarover Karelse 
vertelt, de gemoederen hoog oplopen: tongentaal, gene-
zing, profetie, charismatische leiders, etc. Wat opvalt is 
de enorme oecumenische openheid van die tijd: het blad 
Vuur wordt naar alle Hervormde predikanten gestuurd, bij 
de eerste charismatische conventie bestaat bijna de 

helft van de deelnemers uit rooms-katholieken. Er is ook 
een grote uitwisseling met ‘mainstream’ theologen als J.P. 
Versteeg (CGK) en H. Berkhof (Hervormd). 
Tegenwoordig heeft iedereen zich  
teruggetrokken in eigen bastions  
van stichtingen en  bijeenkomsten. 

Als toefje slagroom op de taart van 
dit rijke boek presenteert Jan Karelse 
een kleine theologie van de Heilige 
Geest, waarin hij zich persoonlijk laat 
kennen. Een mooie zinsnede uit dat 
gedeelte: ‘Alle genadegaven zijn bui-
tengewoon gewoon’ (201). 

Met een personenregister zou dit 
boek áf zijn geweest. Maar ook nu 
getuigt het van de gave van een lief-
devol tevoorschijn halen van nieuwe en oude dingen (Mt. 
13,52) uit de schatkamer van het werk van de Geest in 
kerkelijk Nederland. 

Jan H. Karelse, Aangewakkerd vuur. Historische achter-
grond en theologische bedding van de Charismatische 
Werkgemeenschap Nederland (Houten: Ekklesia, 2024), 
ISBN 978 94 93369 04 7, € 19,99.  
Te bestellen bij uitgeverij Ekklesia. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/
https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
https://www.tearfund.nl/veertigdagenkalender
https://protestantsekerk.nl/onderwerp/pasen/
https://protestantsekerk.nl/diaken/paasgroetenactie/
https://petrus.protestantsekerk.nl/series/veertigdagentijd/?_gl=1*37fjtd*_ga*Mzk4MDI0OTEwLjE2MzQyMTY0NzA.*_ga_7XYMNZEFME*MTczMzY4OTQwOC42Ni4wLjE3MzM2ODk0MDguMC4wLjA.
https://www.ekklesia.nl/webshop/product/33208/358381. 
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Eendaagse cursus veilige gemeente: Hoe geef je dat vorm?
Afgelopen jaren hebben we meerdere keren Webinars georganiseerd en met 
vertrouwenspersonen online gesproken over het thema Veilig gemeente-zijn.

Veilige gemeente zijn gaat verder dan seksueel misbruik, het gaat ook over 
machtsmisbruik, en grensoverschrijdend gedrag op sociaal gebied. 

De grenzen van sociale veiligheid liggen voor de een heel anders dan voor een 
ander. Hoe houden we rekening met elkaar? En hoe creëren we een cultuur 
waarin iedereen zich veilig weet? 

Er is veel informatie over hoe je een veilige gemeente kunt zijn, maar hoe doe 
je dat praktisch? Waar begin je? Hoe neem je dit mee in je beleid? Hoe maak 
je het zichtbaar en concreet?

Tijdens de eendaagse cursus ‘Veilige gemeente’ willen we met kerkenraden 
en vertrouwenspersonen nadenken hoe we dit concreet vorm kunnen geven 
& kunnen inbedden in de gemeente. Een belangrijke bijeenkomst dus, ben je 
erbij?

Plaats en tijd: 
8 februari 2025 VEG Zwolle 10.00 – 15.00 uur

Kosten:  
€ 10,00 p.p. (voor materiaal, koffie en thee)

SAVE THE DATE!

Dit zijn wij!
Op 29 maart 2025 vindt alweer de vierde Inspiratie- en Ontmoetings-
dag plaats! Wat een feest!

Komend jaar is het thema ’Dit zijn wij!’ 
We zullen die dag stil staan bij onze identiteit als Vrije Evangelische 
Gemeenten. 

Waar komen we vandaan? Wat is het dat ons vormt? Hoe geven we 
daar uiting aan? En op welke wijze kunnen we onze identiteit nog meer 
uitdragen en laten stralen? 

De workshops zijn bijna allemaal al ingevuld met ook komend jaar weer 
inspirerende sprekers! Daar binnenkort meer over, voor nu: zet je 29 
maart 2025 alvast dik in je agenda?

Tot dan!
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 Wil jij nieuws vanuit jouw gemeente delen met de rest van de Bondsgemeenschap?  
Mail het voor 10 februari 2025 naar info@bondveg.nl

BONDVEG 
Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom

Ja, ik geloof 

Dat is het thema dit jaar voor de week van gebed.  
Deze week vindt plaats van 19 t/m 26 januari a.d.h.v. Johannes 11:17-27. 

Materiaal 
Via de website van week voor gebed is er materiaal om invulling te geven 
aan deze week.  
Ga hiervoor naar: www.weekvangebed.nl

Zo kun je er een gebedenboekje bestellen, maar is er ook materiaal voor de 
invulling van de zondagse dienst en de kindernevendienst.

OPROEP!   
 
Welke bevlogen universitair  
geschoolde theoloog wil in de Vrije 
Evangelische Gemeente (VEG) én de 
Doopsgezinde gemeente Dordrecht 
(DGD) aan de slag, om de samen-
werking tussen beide gemeentes te 
intensiveren?

WAT KENMERKT ONS?

• We zijn twee warme en actieve gemeentes met een 
eigen autonomie. Wat ons bindt is dat wij  zoekend op 
weg zijn om te geloven in navolging van Jezus, de zoon 
van God,  waarbij de bijbel onze leidraad is.

• We vinden het belangrijk dat ieder gemeentelid  tot zijn 
recht komt binnen de gemeente in  de taken die men 
vervult.

• We zijn blijmoedige gemeentes, waarin veel gezongen 
wordt

WAT ZOEKEN WIJ? 

• Een voorganger die open staat voor de verschillen en 
overeenkomsten in beide kerkgenootschappen en 
deze ten positieve weet in te zetten

• Over pastorale kwaliteiten beschikt ten behoeve van  
met name de oudere gemeenteleden

• Een open visie heeft op het geloofsleven

• De intentie tot samenwerking van beide   
 gemeentes tot bloei helpt brengen

DE KANDIDAAT:

• Wordt aangesteld voor 0.7 fte

• Bij een kandidaat die van een andere dan  
 de genoemde denominaties afkomstig   
 is,  wordt bekeken of er een aanvullende  

  opdracht  gedaan kan worden om kennis  
  te vergaren over  beide geloofsrichtingen.

MEER INFORMATIE OVER BEIDE GEMEENTES:

Raadpleeg hiervoor de website van de VEG:  
https://vegdordrecht.nl en voor de doopsgezinde gemeente 
https://dgdordrecht.doopsgezind.nl

MEER INFORMATIE OVER DE VACATURE:

Bellen kan met Olga Leenheer: 06-29556039 (VEG) of  
Annemarie van Veen: 06-53460322 (DGD)

Kandidaten waarbij de nieuwsgierigheid gewekt is wordt 
van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen 
via bovenstaande telefoonnummers.

Solliciteren naar de functie kan door het sturen van een 
email naar: 
beroepingscieVEG-Do@dgdordrecht.doopsgezind.nl

mailto:info@bondveg.nl
http://www.weekvangebed.nl
https://vegdordrecht.nl
https://dgdordrecht.doopsgezind.nl
mailto:beroepingscieVEG-Do%40dgdordrecht.doopsgezindberoepingscieVEG-Do%40dgdordrecht.doopsgezind.nl?subject=
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Uit het veld
Enthousiasme beloond 
In onze gemeente wordt het woord enthousiasme nogal 
eens uitgelegd als ‘En Theous’, wat betekent: in God zijnde. 
Dat gevoel van in God zijn ontstond zeker toen wij als VEG 
Elburg te maken kregen met een tekort aan zitplaatsen in 
de kerk. Regelmatig moesten mensen in de hal zitten.  
Bovendien groeiden we zó snel, dat we ontdekten elkaar 
niet meer echt te kennen.

Toen daarom de vraag werd gesteld of er mensen wilden 
nadenken over een kerkdienst in ’t Harde, werd er direct 
zeer enthousiast gereageerd. Een kernteam ging voortva-
rend aan de slag, en inmiddels is het al een voldongen feit: 
vanaf september vinden de diensten in ’t Harde plaats.

Uitdagingen en doorbraken 
De grootste uitdaging was het vinden van een geschikte 
locatie. Na lang wikken en wegen werd een schoolgebouw 
gekozen. Aanvankelijk werden er 100 zitplaatsen ingete-
kend, maar door creatief te denken zijn er uiteindelijk 140 
zitplaatsen gerealiseerd. Dat leek voldoende voor een star-
tende dienst op ’t Harde, maar niets bleek minder waar: 
regelmatig zit de ruimte bomvol.

En niet alleen mensen uit Elburg vullen de zaal. Het kern-
team had vanaf het begin het verlangen om een plek te 
creëren waar meer mensen zich thuis voelen. Zo is de 
dienst een toevluchtsoord geworden voor gezinnen die al 
jaren niet meer in de kerk kwamen, mensen die buiten  
’t Harde een kerk bezochten, en anderen die op zoek wa-
ren naar een thuis. Jong en oud vinden in de school ‘De 
Parel’ een plek, en iedere zondag is het een feest van ont-
moeting en geloof.

Steun en structuur 
Door de snelle groei was er behoefte aan hulp bij het op-
zetten van een goede structuur. Jonne Knevel, verbonden 
aan de Bond, sloot zich aan en ondersteunt ons in het 
organiseren van een toekomstbestendig beleid. Daarnaast 
helpt Joost Klok, adviseur van Alpha Nederland, het kern-
team om missionair te blijven denken en werken.  
Inmiddels heeft de gemeente ingestemd met het ver-
lengen van deze pilot, en is er een heuse wijkgemeente 
ontstaan. De komende maanden staan in het teken van 
verkenning: kan deze wijkgemeente in de toekomst zelf-
standig worden?

Een patroon op de Veluwe 
Het is bijzonder om te zien hoe dit werk zich op de Veluwe 
herhaalt. VEG Elburg is ooit zelf ontstaan vanuit VEG Olde-
broek. Jaren geleden besloot een groep vanuit Elburg een 
zelfstandige gemeente in Nunspeet te starten, die inmid-
dels bloeit, dit is de VEG Nunspeet. En nu is daar ’t Harde! 

Wat betekent dit voor VEG Elburg? 
Allereerst is er het wederzijdse gemis, maar er ontstaan 
ook nieuwe kansen. Nieuwe mensen nemen taken over 
die vrijkomen, zoals bij de techniek. De kerk in Elburg loopt 
niet leeg; hooguit blijven er soms enkele rijen stoelen on-
bezet. Maar nog steeds ervaren we een ‘genadebubbel’ 
waarin nieuwe leden zich aansluiten en mee willen wer-
ken, zowel in Elburg als in ’t Harde.

Een les in geloof en nederigheid 
Persoonlijk zie ik hierin een les: het vraagt geloof om en-
thousiast uit te stappen. Mensen die geloven in mogelijkhe-
den en met verlangen ergens aan de slag gaan, zien vrucht. 
Zoals een oude gospeltekst zegt: “We’ll pray for the city we 
live in.” Laten we biddend blijven uitzien naar meer, geloven 
dat de kerk van Christus niet kan en mag stoppen.

Toch moeten wij als moederkerk leren loslaten en accep-
teren dat dingen soms anders gaan dan vroeger. Misschien 
spreken nieuwe vormen van liturgie en taal wel meer aan. 
Ik geef dat ter overweging mee. Wat echter blijft, is dat we 
mogen uitstappen in vertrouwen dat God zegent.

Uw gebed gevraagd 
De groei zit erin, en hoewel ik dit eerst met een beetje 
schaamte durfde te vertellen, besef ik nu dat dat God geen 
eer geeft. We geven Hem alle eer, en mogen dankbaar ge-
bruik maken van Zijn genade.

Daarom vraag ik u om een afspraak: als wij bidden voor 
de kerk in Nederland en de VEG-gemeenten in ons land, 
wilt u dan ook bidden voor onze gemeente? Bid dat deze 
pilot door goed beleid mag uitgroeien tot een bloeiende 
gemeente van Christus in ’t Harde.

Een blije voorganger,  
Durk Muurling
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Betrokken | nieuws

 
BEDANKT!

Zo aan het eind van het jaar 
hartelijk dank aan allen die zich 

inzetten en hebben ingezet in en 
voor de Bond van Vrije Evangeli-
sche Gemeenten! Hierdoor kun-

nen wij een enthousiaste en 
levendige Bond zijn!

Han Cuperus neemt  
zondag 29 december afscheid in 

Dordrecht. Ds. Han Cuperus is vanaf 
2015 verbonden aan de Doopsgezinde  

gemeente en sinds 2020 ook verbonden aan 
de Vrije Evangelische Gemeente. 

Wij kijken met dankbaarheid terug naar deze 
afgelopen jaren waarin wij met elkaar  

verbonden waren.

VEG Winschoten had 
zondag 8 december een 
dankdienst om te vieren 
dat zij 150-jaar een Vrije 
Evangelische Gemeen-

te zijn.

Gooitzen Riemersma 
heeft zondag 15 december 
afscheid genomen van VEG  

Leeuwarden en wordt gemeentelijk 
werker in Zoutkamp. We wensen 

hem een gezegende tijd in zijn 
nieuwe gemeente.

Jonne is met zwanger-
schaps – en bevallingsverlof van  

4 december t/m 20 maart. 

We wensen haar, samen met Peter en 
Thom, een fijne tijd en hopen met haar op 

een goede bevalling en een gezond kindje. We 
zijn benieuwd of het jongetje of een meisje 
wordt… Jonne heeft het goed geheim ge-

houden
NIEUWE MEDEWERKER  

een Staftheoloog

Vanaf 1 januari 2025 heeft de Bond van Vrije 
Evangelische gemeenten een nieuwe mede-

werker erbij, dr. Theo Hettema gaat dan deeltijd 
aan de slag als staftheoloog! Tijdens de einde-
jaarslunch hebben we dit bevestigd door het  

arbeidscontract te ondertekenen. 

Welkom Theo! We zien uit naar een goede 
en fijne samenwerking en we wensen 

je een gezegende tijd bij de 
Bond!
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Zij stelt zich voor:

Ik ben Gerda Smit- Brokkelkamp en 58 jaar 
geleden geboren en opgegroeid op het 
Noordeinde (tussen Elburg en Kampen). 
De middelbare school heb ik in Kampen 
gevolgd en daar heb ik ook mijn man 
Henk ontmoet.

We hebben een aantal jaren in Kampen 
gewoond (hier zijn 2 kinderen geboren, 
een dochter en een zoon) en zijn in 1995 naar Assen ver-
huisd, omdat Henk een baan in Groningen kreeg. In Assen is 
ons 3e kind geboren (een zoon) en inmiddels ben ik oma van 
3 kleinkinderen.

We hebben ruim 25 jaar in Assen gewoond en zijn in  
coronatijd (deels) verhuisd naar Heerde, zodat we wat 
centraler wonen voor de kinderen die over het land ver-
spreid wonen en weer iets dichter bij de overige familie.

Ik heb als financieel administratief medewer-
ker gewerkt bij een onderwijsadviesbureau in 
Assen, een jachtschilderbedrijf in Drachten en 
momenteel ben ik werkzaam bij het Medisch 
Specialisten Bureau Isala in Zwolle.

Kerkelijk ben ik opgegroeid in de VEG Olde-
broek en na mijn huwelijk ben ik overgegaan 
naar de Hervormde kerk in Kampen en in Assen 

hebben we een aantal jaren de PKN bezocht en zijn later 
overgestapt naar de NGK. In Heerde zijn we weer bij de 
VEG terechtgekomen.

Ik ben gevraagd om penningmeester te worden van de 
bond van de VEG.  Ik heb in de diverse gemeenten al ver-
schillende functies gehad en het lijkt me een mooie uitda-
ging om mij nu op deze manier in te zetten voor de VEG.

NIEUWE BESTUURSLID, AFSCHEID VAN EEN BESTUURSLID en BESTUURSLEDEN DIE DOORGAAN

Nieuw bestuurslid comité 

Gerda Smit-Brokkelkamp, is actief voor de Bond namens VEG Heerde en nu stelt zij zich verkiesbaar voor een eerste termijn.

En wie stopt er? 
Gosse Ytsma, eerst secretaris en penningmeester en later alleen penningmeester van het comité, heeft zijn 2 termijnen 
erop zitten. We zijn zeer dankbaar dat Gosse zich al die jaren heeft ingezet! 

En wie gaan voor een 2de termijn? 
Ben vd Vrie (SRP), ds. Sjaak Weststrate en ds. Sjoerd vd Velde (beide comité) gaan alle drie voor een 2de termijn.  
Heel fijn en dankbaar dat zij dit willen doen!

VEG Beverwijk - SZD

We hebben goed nieuws vanuit Kameroen. Eric Ngah heeft zijn 
masterstudie Pallitive Care afgerond. In april van dit jaar had hij 
zijn dissertatie af. Vorige week heeft hij hem mogen verdedigen 
en dat is goed beoordeeld. Hij moet een paar kleine dingen aan-
passen, maar dat is alleen nog een formaliteit.

Ook leuk om te vermelden dat hij al druk bezig is zijn kennis te 
delen met verpleegkundigen in zijn eigen ziekenhuis. Daar getui-
gen de foto’s van.

Eric is ontzettend dankbaar voor de financiële ondersteuning van 
onder ander de SZD, die dit mogelijk heeft gemaakt. Mooi dat 
we daar met elkaar onderdeel van mochten uitmaken
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Woordzoeker kerstevangelie (Lucas 2: 1-17 NBV)
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In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze 
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over  
Syrië Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de 
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich 
te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van 
haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in 
een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er 
een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De 
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken 
zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich 
bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘EER AAN GOD IN DE HOOGSTE HEMEL
EN VREDE OP AARDE VOOR ALLE MENSEN DIE HIJ LIEFHEEFT.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om 
met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en trof-
fen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 

Streep alle rode woorden weg in 
deze woordzoeker. De overgebleven 
letters vormen de oplossing.
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Eer aan God 

 in de hoogste hemel 
en vrede op aarde 

voor alle mensen  

die Hij liefheeft 

Goede kerstdagen en een  
gezegend 2025 toegewenst! 

Een warme groet van het comité  
van de Bond van Vrije Evangelische 

Gemeenten in Nederland 

Gosse, Henk, Jamila, Mirjam, 
Sjaak, Sjoerd, Tim 


