Wij zijn gemeente van
gelovigen
Door Sjaak Weststrate

secretaris van het comité van de Bond en
verantwoordelijk voor het taakveld Identiteit.

Vrije Evangelische Gemeenten leggen de
nadruk op het persoonlijk geloof van haar
leden. In de Beginselverklaring van de Bond
(1881-1885) staat het als volgt omschreven:

‘om als lid tot een der gemeenten te kunnen
toetreden, is het onmisbaar tot persoonlijk geloof
in de Heiland te zijn gekomen en het voornemen
te hebben, bij Hem te blijven, en zich daartoe aan
de leiding en de tucht van de Heilige Geest te
onderwerpen.’

Dat zijn oude woorden die ons misschien wel
een beetje ouderwets in de oren klinken, maar
wat ze bedoelen te zeggen is dit: geloven is een
persoonlijke zaak en daar mogen we elkaar in
de gemeente naar vragen of zo nu en dan ook
op aanspreken. Niet oordelend, maar vragend
en nieuwsgierig naar het geloof van elkaar.
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Dat maakt in de gemeente het geloofsgesprek zo mooi en uitdagend.
Kinderen die geboren werden, werden niet ‘als vanzelfsprekend’
gedoopt. Daar ging een verlangen en een geloofskeuze van de ouders
aan vooraf. Daarin was de praktijk van de kinderdoop in de 19e eeuw
afwijkend in vergelijking met diverse andere kerken. Je deed ook geen
belijdenis, omdat je ‘de leeftijd had’, maar omdat jouw persoonlijk geloof
de aanleiding vormde tot die stap. Heel mooi hoe onze
Beginselverklaring de gemeente omschrijft:

‘verenigd uit gelovigen in Christus Jezus en samengekomen door
belijdenis van de levende Heiland’

Het nieuwe jaarthema (2025-2026) daagt uit om hierover en over
meerdere zaken het geloofsgesprek te voeren. Wat zeiden onze vaders
en moeders erover in 1881/1885 en hoe leeft dat nu. Er zijn uiteraard
diverse andere thema’s te verzinnen waar de vraag van ‘persoonlijk
geloof’ een rol bij speelt. Denk aan het milieu, oorlog en vrede, leven en
dood, seksualiteit etc. etc. Daarbij is de Bijbel uiteraard de leidraad bij
dat gesprek.

We wensen elkaar een mooi en vruchtbaar themajaar met mooie
geloofsgesprekken.



Schriftlezingen

Door Theo Hettema

We hebben drie teksten uitgekozen die mooi kunnen fungeren als
schriftlezing tijdens de zondagse dienst. Theo Hettema legt in een paar
woorden de verbinding met ons jaarthema.

1 Petrus 2:1-10 Levende stenen en een koninkrijk van priesters

In de antieke cultuur koos je niet voor een religie, daar maakte je
gewoon deel van uit, bepaald door waar je geboren was. leder volk had
zijn eigen godsdienst en favoriete goden.

Maar dan gaan de apostelen de wereld over om te verkondigen dat je je
moet bekeren. Je kunt zelf kiezen voor een leven met Jezus, om deel te
worden van de muur waarvan Hij de grondleggende steen is. Wie je bent
wordt dan niet meer bepaald door je afkomst. In Jezus worden we
priesters van Gods Koninkrijk. En daar zijn we allemaal voor nodig. Er
kan geen steen ontbreken uit de muur, dan stort die in.

1 Kor. 14: 26-33 ledereen draagt iets bij

Het geloof van de gemeente staat bij ons centraal. Niet: geloof voor de
gemeente, alsof je als gemeentelid iets voorgeschoteld krijgt. Lid van de
gemeente zijn en naar de kerk gaan is wat anders dan naar de bioscoop
gaan of een popconcert. Een gelovige is geen consument van religieus
amusement. Met elkaar vorm je de gemeente en ieders geloof doet
ertoe.

Paulus vertelt hoe dat kan uitwerken in een kerkdienst. Daar gaat het er
niet om dat je jezelf lekker kan uiten. Het gaat erom dat jéuw geloof
bijdraagt aan het gelovig leven van een ander. Daar geeft God zijn
Geestesgaven voor. Hoe geven wij dat vorm in onze kerkdiensten en
daarbuiten?




Schriftlezingen

Door Theo Hettema

Numeri 11: 24-30 Heel het volk!
Mozes is door God aangewezen om Gods woorden en handreikingen

voor het leven over te brengen. Gods Geest rust op hem. Maar God deelt
ruim. Zeventig vertegenwoordigers van het hele volk ontvangen ook d
Geest en gaan profeteren, vanuit Gods Geest woorden spreken di
bieden voor het leven. En zelfs twee extra mensen ontvangen di
ook al zijn ze niet op het juiste moment op de juiste plek.
God is gul, sluit niet uit, maar sluit in, omarmt. Er kan nog
wat is het moeilijk om God niet te willen beheersen, om
voor een woord van God van mensen van wie je het nie
heb je nodig om te aanvaarden dat God kan spreken i
elkaar? En hoe geven we dat vorm in ons gemeente-zi

Notities




Zo zijn onze manieren - Trinity
Als gemeente hebben we net als een gezin, onze manieren. Dat vraagt iets van elk
gezins- en gemeentelid. Alleen samen kunnen we vormen wie we met elkaar
willen zijn.

Gij die gelooft verheugt u samen - JdH 505
'Tis God die trouw zijn kerk bewaart.’

Vlammen zijn er velen - Liedboek 2013 gezang 970
Een lied dat heel mooi verwoord hoe we allemaal deel uit maken van de
eenheid die in Christus is: "Vlammen zijn er velen, Eén is het licht.”

Leer ons geven - Sela
Samen gemeente zijn is niet altijd gemakkelijk, zeker ook in de tijd waarin we
vandaag leven. Gelukkig is Jezus ons voorgegaan en mogen we van Hem leren hoe
we dat wat we ontvangen ook weer door mogen geven.

Wij zijn Gods kinderen - Opw. 486
Een lied dat mooi aansluit bij de schriftlezing 1 Petrus 2:1-10 .




Kindermoment

Door Jonne Knevel

Hebben jullie altijd een kindermoment tijdens de dienst? Hierbij een
leuke werkvorm die aansluiten bij het thema en die zowel de
kinderen als volwassenen erbij betrekken.

Vele handen maken licht werk
Benodigdheden:

Flipover vel

Dikke stiften met diverse kleuren of vinger verf

Wat is er denk je nodig om samen gemeente te kunnen zijn? Heb je
daar een idee van?

Vaak zijn we ons niet bewust van hoeveel handen zich inzetten, om
samen gemeente te kunnen zijn. Laten we het eens in beeld
brengen!

Nodig de handen in de gemeente uit om naar voren te komen en
hun hand over te trekken op de flipovervel. Denk hierbij aan de
mensen met bepaalde taken: koster, ouderling, penningmeester,
predikant of gemeentelijk werker. Denk aan degene die koken voor
bepaalde activiteiten, of vrijwillig gemeenteleden bezoeken, de
kindernevendienst verzorgen en ga zo maar door.

Maar gemeente vormt zich vooral ook door in aanwezigheid te zijn
met elkaar. Dat we als jong en oud, arm en rijk, zo divers als we zijn
elkaar ontmoeten en samen willen zijn.

Laat een ieder zijn hand overtrekken op het grote vel en zie wat voor
een prachtig pallet er ontstaat!
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