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Bemoediging
Licht uit Licht
Op 29 maart was er in Bennekom een Inspiratie- en Ontmoetingsdag voor de 
gemeenten van de Bond VEG en op 8 november is daar de jaarlijkse Bondsvergade-
ring. Het is allemaal zo gewoon en vertrouwd dat je er niet bij stilstaat. Maar stel je 
voor hoe dit is voor vervolgde christenen in een land waar je opgepakt kunt wor-
den wanneer je bij elkaar probeert te komen. 

Zo is het voor de eerste christenen bijna driehonderd jaar geweest. Ze waren af-
hankelijk van de goedkeuring van een plaatselijke gouverneur of vazalkoning om te 
mogen samenkomen op zondag. Regelmatig was er weer eens een nieuwe keizer 
die een zondebok nodig had en nooit was je zeker van je vrijheid of je leven. Dat 
veranderde pas bij keizer Constantijn, die in 321 na Christus van het christendom 
een officieel toegestane religie maakte. 

Zijn besluit grepen de christenen niet alleen aan om plaatselijk bij elkaar te komen 
en daarvoor kerkgebouwen te bouwen. Het werd voor het eerst ook mogelijk om 
bij elkaar te komen met vertegenwoordigers van alle kerken. Sterker nog, de keizer 
faciliteerde dat. Er moesten over allerlei kerkelijke zaken en twistpunten besluiten 
worden genomen, en daar had hij baat bij: een koning of keizer wil altijd rust in de 
tent. 

En zo kwamen in 325 na Christus meer dan driehonderd bisschoppen (kerkelijke 
voorgangers van een stad of regio) bij elkaar in het Turkse plaatsje Nicea, waar de 
keizer een buitenverblijf had. Waar ging het vooral over? Over Jezus! Is Hij God, is 
Hij mens? Hoe vier je zijn opstanding? Hoe ga je om met gelovigen die Hem hadden 
moeten verloochenen in een tijd van verdrukking? Vragen te over. De antwoorden 
die toen werden geformuleerd bepalen nog steeds voor een groot deel hoe wij 
geloven. 



Een van de vruchten van dat concilie was een tekst voor 
een geloofsbelijdenis, die, met een latere aanvulling, be-
kend is geworden als de geloofsbelijdenis van Nicea-Con-
stantinopel. Ik citeer een stukje daaruit: 

We geloven in één Here Jezus Christus, de enigge-
boren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle 
eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig 
God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van 
hetzelfde Wezen met de Vader; door Wie alle dingen 
gemaakt zijn.
Die, om ons mensen en om onze zaligheid, is neer-
gekomen uit de hemel en vlees geworden door 
de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens 
geworden is; ook voor ons gekruisigd is onder Pon-
tius Pilatus, geleden heeft, en begraven is, en op de 
derde dag opgestaan is overeenkomstig de Schriften, 
opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand 
van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid 
om te oordelen de levenden en de doden; wiens rijk 
geen einde zal hebben.

Wat was de kracht van deze geloofsbelijdenis? Dat hij 
gebaseerd was op teksten die in de kerkdienst al gebruikt 
werden om het geloof te uiten, bij een doop bijvoor-
beeld. Alle beeldspraken, de herhalingen: het wijst alle-
maal op gereciteerde en gezongen teksten die de eerste 
christenen gebruikten. 

Kunt u zich voorstellen wat het is om Jezus Christus te 
belijden als licht uit licht, wanneer je in catacomben bij 
elkaar moest komen? Te zingen van het lijden van Jezus, 
wanneer iedere gemeente martelaren kende die om hun 
geloof waren vermoord? Of uit te zien naar Gods Rijk dat 
geen einde zal hebben in een tijd dat een keizer met één 
vingerknip van Spanje tot aan Iran een bevel kon laten 
uitvoeren? 

Deze geloofsbelijdenis was geen vergaderdocument 
maar een tekst waar de wonden van de eerste christenen 
in te voelen waren. Heel wat van de aanwezige bisschop-
pen droegen de sporen van martelingen in hun lijf. Nynke 
Dijkstra vertelde op de Inspiratiedag dat de keizer de 
wonden van de aanwezige bisschoppen kuste uit bewon-
dering voor hun lijden. Zó te leven, zó te geloven en dat 
dan ook op te schrijven zodat het gedeeld kan worden: 
dat heeft waarde. 

Later zijn daar veel geloofsbelijdenissen aan toegevoegd. 
Die hebben nogal eens wonden veroorzaakt in plaats 
van in hun wonden getuigd van Christus. In onze Bond 
hebben we slechte herinneringen aan het jaar 1912. Het 
vaststellen van een geloofsbelijdenis op de bondsver-
gadering dreef toen mensen meer uiteen dan dat het 
mensen samenbracht om het lichaam van Christus te 
vormen. Leo Mietus heeft daar een paar jaar geleden 
over verteld in zijn boek In Christus één? 

We moeten maar voorzichtig zijn met het pretenderen 
aan een ander te willen opleggen hoe je het geloof moet 
verwoorden en belijden. Maar dat broeders en zusters 
met hun hele leven en met hun innigste woorden heb-
ben willen getuigen van hun band met de levende Heer, 
dat is iets waar je niet genoeg bij stil kan staan. Elders in 
dit nummer van Oogsten kunt u lezen hoe we dat rond 
de geloofsbelijdenis van Nicea gaan doen. En dat nog 
wel in een kerkgebouw waar het zonlicht op zijn fraaist 
door de gebrandschilderde ramen 
schijnt: Licht uit Licht, wiens rijk 
geen einde zal hebben!

Door Theo Hettema

Terugblik
IFFEC-conferentie

Theo Hettema, Durk Muurling en Leonard van de Wetering waren aanwezig 
bij de jaarlijkse Europese kerkplantingsbijeenkomst van de IFFEC, de wereld-
wijde federatie van Vrije Evangelische Gemeenten. Dit jaar was de bijeen-
komst in Sofia, Bulgarije. Durk en Leonard waren er om inspiratie op te doen 
voor de jonge kerkplanting van de VEG in ’t Harde, Theo luisterde voor het 
geheel van de Bond. 

Er is veel inspiratie opgedaan voor het begeleiden en opzetten van pioniers-
plekken en kerkplantingen. Gemeenten die moedergemeente willen worden 
van een kerkplant of pioniersplek kunnen daarvoor ondersteuning krijgen 
van de landelijke Bond. De SZD heeft de reis mogelijk gemaakt. 



ZONDAG 9 MAART  Tweede gezamenlijke dienst Friese VEG’s in Harkema

Op zondag 9 maart 2025  werd een dag gehouden van 
alle Friese Vrije Evangelische Gemeenten in het kader 
van het jaarthema van de Bond: Vrij en verbonden.
We zijn allemaal zelfstandige gemeenten én we hebben 
elkaar nodig om het evangelie uit te dragen. 
In totaal waren 106 personen in het kerkgebouw van de 
VEG Harkema bij elkaar gekomen. 

Na kennismaking en bijpraten was er een themaspel. 
Iedereen werd ingedeeld in een groepje om verschillen-
de dingen te gaan doen: een liedtekst schrijven, liederen 
oefenen voor de middagdienst, spreken over een stelling, 
een stiltewandeling door Harkema, een geloofsgesprek 
of helpen in de keuken. Toen iedereen ging staan om het 
opgegeven groepje te zoeken, lieten we weten dat het 
een grap was! Want bij ‘Vrij en verbonden’ hoort dat je 
juist zelf in verbondenheid mag kiezen welke activiteit je 

met een ander wilt doen. Dat maakt het heel anders! 
Voor de kinderen was er een speciaal programma. 

Tussen de middag kwamen we allemaal samen voor de 
lunch en om 13.00 uur begon de slotviering. De organist 
was Jaap Sake Heeringa uit Dokkum en er was mede-
werking van het kinderkoor ‘Kom aan boord’ van de VEG 
Harkema. Het liturgisch bloemstuk voor de preekstoel 
was gemaakt door een gemeentelid uit Burgum.

Het werd een heel afwisselende dienst met verschillende 
onderdelen, waarin Gooitzen Riemersa, Alice Sijens en 
Froukje Wesseling voor gingen. 
Het kinderkoor zong maar liefst vier maal drie liederen. 
Eén groepje had een nieuwe liedtekst geschreven op de 
melodie van “Welk een vriend is onze Jezus”.

1. Wat een vreugde zal het wezen,
hier te zijn op deze dag.
Vrij te zijn en toch verbonden,
in ons aller ene Heer.
Alle VEG gemeenten,
hier aanwezig met elkaar
Samen werken aan Gods toekomst,
Maranatha Jezus kom!

2. Samenwerken is de opdracht,
om te dienen onze Heer.
Dier’bre Heiland onze toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Uit te dragen uwer boodschap,
geven wij u allen mee.
Samen werken aan Gods toekomst,
Maranatha Jezus kom!

3. Alle delen werken samen,
niemand kan die taak alleen.
Onze hulp die komt van boven,
Vader, Zoon en Heil'ge Geest.
Door uw Woord aan ons gegeven,
brengen wij U lof en eer.
Samen werken aan Gods toekomst,
Maranatha Jezus kom!

In de dienst stond het verhaal van David en Goliath cen-
traal. Er was een vier meter grote reus opgeblazen. 

Wat heb je nodig om die reus te overwinnen? De kinde-
ren mochten er op schieten met pingpongballen. David 
wierp een steen in de naam van God en daarmee werd 
hij overwinnaar. In de Naam van Jezus zijn ook wij meer 
dan overwinnaars.

Het gelegenheidskoor zong op indrukwekkende wijze ‘De 
Lichtstad met uw paar’len poorten’ en ‘Tel uw zegenin-
gen’. Ook was er een moment, waarop men vrijmoedig 
kon getuigen hoe je met de reuzen op je pad om kan 
gaan en hoe die door de kracht van God worden over-
wonnen. Het werd een lange maar fijne dienst. Wat een 
warme verbondenheid met elkaar! Op naar de volgende 
keer!

Werkgroep Friese VEG-dag



Inspiratiedag 29 maart 2025
Vrij en Verbonden

Wanneer ik 's morgens in Bennekom aankom voor de 
Inspiratie- en Ontmoetingsdag is het bijzonder te merken 
dat ik mij meer dan welkom en thuis voel. Nadat ik de
spulletjes voor de workshop heb klaargezet ga ik lekker 
aan de koffie/thee. De zaal druppelt vol en het contact is 
makkelijk gelegd. Ik zit naast twee dames uit Amsterdam. 
We maken een gezellig praatje dat snel verbindt en
daarna zingen we er heerlijk met elkaar.

De inleiding van kerkelijk toeruster Nynke Dijkstra geeft 
inzicht in haar hart maar ook van het hart de vele Vrije 
Evangelische Gemeenten die er vertegenwoordigd zijn. 
…vol geloof, zicht op Jezus en onderlinge verbondenheid, 
samen met een praktische inslag. Zou dat het niet zijn 
wat ons steeds weer herkenning geeft? 

Er is een gevarieerd aanbod aan workshops. Ik ben 
gevraagd om samen met Koen een wandelworkshop te 
verzorgen met de Bijbel onder je arm over het thema 
‘Samen kerk’.  Tot mijn verbazing zaten we twee maal 
helemaal vol met mensen die aan de wandel wilden. We 
zoeken een passende landschapskaart bij Psalm 1 maar 
gaan ook naar buiten. 

Daar laten we ons verrassen door de natuur, die ons een 
passend beeld bij onze gemeente geeft. Er ontstaan 
mooie gesprekken en mensen worden ook bemoedigd 
door wat God hun door het beeld laat zien. Zo waren 
er dames die hun gemeente herkenden in een stevige 
oudere boom. ‘Ja’ zo zeiden ze.  ‘We hebben overwegend 
oudere gemeenteleden, maar wanneer we goed keken 
naar die boom werd deze omringd door klimop: dat sym-
bool staat voor Gods trouw.’

We werden in de middag verwend met een heerlijke 
lunch en daarmee werd het gevoel van een ‘dagje uit’ 
onderstreept. Ontmoetingen tijdens de lunch ontstaan 
vanzelf en ik hoor wat verhalen van andere workshops. 
In de middag was het heerlijk zingen en genieten met het 
prachtige koor By Grace uit Bennekom. 

Peter vertelde dat hij Gods aanwezigheid opgemerkt had 
tijdens de transporten naar Oekraïne. Het bemoedigt mij 
om deel te zijn van een groter geheel 
Tot slot krijgen we de zegen mee.
Het was een heerlijk dagje uit en met hart en handen vol 
gingen we weer naar huis. En dan mag je volgende dag 
weer naar de kerk. Wat een rijkdom! 

Kri-Janda van der Loo

Uw Koninkrijk Kome

Het mooiste dat je voor iemand kunt doen is voor die 
persoon bidden. De IZB is daarom een 
van de initiatiefnemers in Nederland 
van de gebedsbeweging Uw Konink-
rijk Kome: tien dagen bidden voor vijf 
mensen om je heen. Het zwaartepunt 
daarvan ligt in de periode tussen He-
melvaart en Pinksteren, maar ook de 
rest van het jaar kun je meebidden!

Ook dit jaar brengt de IZB weer mate-
riaal uit om je te helpen bidden in de 
dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren.  
Dit jaar is het thema: ‘Onze Vader’.

Het materiaal is gratis te downloaden via: 
https://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome

Daarnaast is er zowel materiaal voor kinderen en jonge-
ren gratis beschikbaar! De moeite waard 
om te bekijken. 

Verdere ideeën voor deze periode en daarna? 

• Zet een Whatsapp gebedsgroep op voor 
deze periode.

• Houd dagelijks een bidstond in de kerk.
• Activeer je vriendengroep voor gebed.
• Bid voor vijf problemen in jouw wijk 

(bekijk dit filmpje voor inspiratie).
• Zet een interkerkelijk gebedsavond op 

en nodig andere kerken uit om mee te 
doen.

Onder de aandacht

https://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome
https://www.youtube.com/watch?v=XuZcfIMrnH8&ab_channel=IZBpassievoormissie


Kampus 2025

Het begint steeds dichterbij 
te komen. Het thema van dit 
jaar is ‘Dankbaar als David’. 
Ondanks dat David veel din-
gen heeft meegemaakt, bleef 
hij God toch danken in zijn 
psalmen. 

We hebben dit jaar weer een 
heel gevarieerd programma 
met sport, spel, gezelligheid, 
aanbidding en meer leren 
over God. Het mooie is dat 
we ook dit jaar elkaar weer 
kunnen ontmoeten. Door 
Kampus blijven we binnen de 
Bond verbonden met elkaar. 
Wees welkom met je plaatse-
lijke tienergroep of individu-
eel! 

Het kamp vindt plaats van  
20-22 juni 2025 

Aanmelden kan door te  
mailen naar:  

vejokampus@hotmail.com

Startzondag materiaal: Gemeenten van gelovigen

Sinds vorig jaar werken we binnen de Bond met een jaarthema. Vorig jaar 
was dat ‘Vrij & Verbonden’ (één van de vijf identiteitskenmerken van de Vrije 
Evangelische Gemeenten). Dit jaar zullen we aan de slag gaan met het tweede 
identiteitskenmerk ‘Gemeenten van gelovigen’. We besteden hier o.a. aandacht 
aan door middel van het startzondag materiaal, de najaarsvergadering en op de 
Inspiratie en ontmoetingsdag. 

Binnenkort wordt het startzondag materiaal naar jullie gemeente toegestuurd. 
Hierin staat informatie over het thema, bieden we schriftlezingen aan met uitleg, 
liederen en ideeën voor het kindermoment. Tot slot zijn er ook kaartjes met 
gespreksvragen aan toegevoegd om na afloop bij de koffie nog eens over het 
onderwerp door te praten. Tof toch?!
Zijn de voorbereidingen voor de startzondag al in volle gang? Dan is het materiaal 
ook goed te gebruiken in een andere dienst!

Nu al een kijkje nemen? Kijk op onze website www.bondveg.nl Of wil je meer  
weten? Dan kun je terecht bij het secretariaat en/of de predikant van je gemeen-
te of je kunt mailen naar info@bondveg.nl

mailto:vejokampus%40hotmail.com%20?subject=aanmelding%20kampus
http://www.bondveg.nl 
mailto:%20info%40bondveg.nl%20?subject=


Jubileum concilie van Nicea

Op 14 juni vindt in de Sint-Janskerk in Gouda een bijzon-
dere oecumenische viering plaats, met als thema: ‘Ja, ik 
geloof’. De Raad van Kerken organiseert deze viering om 
te herdenken en te vieren dat 1700 jaar geleden in Nicea 
het eerste oecumenische concilie plaatsvond. De Bond 
VEG heeft actief meegewerkt aan de voorbereiding en 
uitvoering van deze viering. 
Het muziekkorps van het Leger des Heils en de Goudse 
koorschool Ars Musica verlenen hun medewerking. Ook 

is speciaal voor deze gelegenheid de geloofsbelijdenis 
van Nicea opnieuw op muziek gezet. Er zal veel gezongen 
worden en er is inbreng van oud en jong. Een compilatie 
van de viering zal door de Evangelische Omroep worden 
uitgezonden. Maar dat weegt niet op tegen het samen 
zingen en vieren in de kerk! Iedereen is van harte wel-
kom.
Meer informatie: https://www.raadvankerken.nl/agen-
da/event/kerkelijke-viering-van-nicea-2025/ 

Uit het veld

Care for charity

Zaterdag 29 maart was Paul (oprichter van St. Care for charity 
en chauffeur) op de inspiratiedag om te delen over zijn vracht-
wagentrips naar o.a. onze werkers in Oekraïne. Nog geen drie 
dagen later is hij daar alweer! 

Wat een zegen dat hij op ons pad is gekomen en dat zo onze 
ingezamelde spullen gebracht kunnen worden, daar waar het 
zo hard nodig is.  
Laten we volharden door te blijven bidden voor Oekraïne, onze 
werkers en vooral ook voor Paul, die elke keer weer die uitda-
gende reis aan gaat. 

Links: Bogdan (werker), Paul (chauffeur), Marianna

Ideetje en prikkel - plaatselijke evangelisatie VEG Wemeldinge

https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/kerkelijke-viering-van-nicea-2025/  
https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/kerkelijke-viering-van-nicea-2025/  


Wil jij nieuws vanuit jouw gemeente delen met de rest van de Bondsgemeenschap? 
Mail het voor 10 juni 2025 naar info@bondveg.nl

BONDVEG
Edeseweg 147

6721 JV Bennekom

Uit het veld
VEG opent deur voor benefietdiner

Het is zaterdag 1 februari een drukte van belang in het 
kerkgebouw van de VEG in Kampen. Er wordt met stoe-
len en tafels gesjouwd, gekookt, tafels gedekt, van alles 
wordt er gedaan om de kerkzaal in een heus restaurant 
in te richten. Wat is er aan de hand?
Daarvoor gaan we even terug naar zondag 27 oktober 2024. 
Er is dan een jeugddienst in de VEG Kampen en namens 
Open Doors komt Jordi Voort bij ons spreken. Hij deelt in-
drukwekkende getuigenissen van broeders en zusters die 
vanwege hun geloof in de Here Jezus vervolgd worden.
In de week erna is het herfstvakantie. Samen met een 
aantal jongeren uit de VEG Kampen bezoeken we dan 
het centrum van Open Doors in Ermelo. We worden er 
gastvrij ontvangen en horen uit eerste hand verhalen van 
mensen die in de tijd van ‘het ijzeren gordijn’ bijbels heb-
ben gesmokkeld naar Oost-Europa. Uitgebreid bekijken 
we de tentoonstelling met audiotour in het bezoekers-
centrum. 
Na het zien en horen van zoveel indrukwekkende verha-
len, willen we ook graag in actie komen en geld ophalen 
voor het werk van Open Doors. We organiseren daarom 
een benefietdiner op zaterdag 1 februari: samen eten 
voor het goede doel en samen gemeente zijn.
Zodoende is het dus een drukte van belang die zaterdag 
1 februari.
Rond 18 uur zitten er zo’n 55 gasten aan tafel. We  
 
 
 

 
 
genieten van heerlijk eten, luisteren met elkaar naar een 
presentatie over het werk van Open Doors door Bennie 
Kooistra, we spreken elkaar, doen samen een quiz, zingen 
en bidden en uiteraard collecteren we voor het werk van 
Open Doors.
De jongeren hebben hierin een eigen taak: ze staan 
aan de deur om gasten welkom te heten, jassen aan te 
nemen, gasten te bedienen met heerlijk eten en drinken. 
En ja, ook zijn het experts in het in- en uitpakken van de 
vaatwasser. Zijn ze eerst nog wat onwennig, gedurende 
de avond groeien ze in hun rol als obers en wordt er flink 
de handen uit de mouwen gestoken. Mooi om zo samen 
gemeente te zijn.

We zijn dankbaar voor de financiële bijdrage van de SZD 
voor deze mooie, verbindende en inspirerende avond! 
Met deze bijdrage hebben we al veel van de kosten kun-
nen dekken en hebben we de totale collecteopbrengst 
kunnen overmaken naar Open Doors: een mooi bedrag 
van ruim 1000 euro!
We zijn dankbaar voor de getuigenissen van onze broe-
ders en zusters van hun geloof in de Here Jezus, ondanks 
vervolging. In gebeden, geven en geloof weten we ons 
met hen en met elkaar verbonden.

Een hartelijke groet vanuit Kampen!
Martiene van den Berg
Jeugdwerker VEG Kampen



14 en 15 mei ’25 
Predikantenvergadering 

20 tot 22 juni '25
Kampusweekend

1 juli '25
ANBI-publicatiedatum

8 nov ’25
Bondsvergadering 

18 april 2026
Inspiratiedag

In herinnering

Agenda

Op 22 maart j.l. overleed op 85-jarige leeftijd 

ds. Peter Claus Tönjes (geb.22.08.1939).  
Peter Tönjes heeft na zijn studie aan de Theologische 
School gewerkt in de Vrije Evangelische Gemeente 
Burgum (1962-1966) en de Vrije Evangelische Gemeente 
Zwolle (1966-1969), waarna hij in Zwolle aan de slag ging 
als leraar godsdienst/maatschappelijk werk.                                                                                         
In 1986 werd ds. Tönjes pastor/hoofd dienst geestelijke 
verzorging bij 's Heerenloo-Lozenoord in Ermelo. In 1999 
werd hij eervol ontheven van deze taak. In 2004 volgde 
het pensioen.  In de Bond was ds. Peter Tönjes voor veel 
mensen minder in beeld en dus minder bekend. Met 
enige regelmaat leverde hij een artikel voor Ons Orgaan 
en een tijdje was hij lid van het curatorium van de 

Theologische School. In de Vrije Evangelische gemeenten 
Amersfoort en Leeuwarden heeft hij als betrokken 
gemeentelid een bijdrage geleverd, waar men nog altijd 
met dank aan terugdenkt. Zo nu en dan ging hij voor 
in diensten van gemeenten, maar zijn werkzaamheden 
lieten het niet toe om lang tevoren ingepland te worden. 
Het afscheid heeft op vrijdag 28 maart in besloten kring 
plaatsgevonden. We danken de Heer voor wat Hij ons 
in ds. Peter Tönjes heeft gegeven. Hij was een man met 
humor. De ‘verhalenverteller’, zoals zijn kinderen hem 
omschrijven, zal in de kring van het gezin en de familie 
gemist worden.                                                                                                                                 

Veilig in Jezus’ armen

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 
27 februari 2025 is overleden op 62-jarige leeftijd 

ds. FREEK JAN DAANE
Freek Jan was voor een korte tijd predikant binnen de Bond 
VEG (Nijverdal en Leeuwarden).

Zijn broer en schoonzus wensen we veel sterkte en Gods 
troost nu ze Freek Jan moeten missen.

Betrokken | Nieuws
VEG NIJVERDAL – ds. Laura van Weijen

Op zondag 27 april 2025 neemt ds. Laura van Weijen af-
scheid als voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente 
Nijverdal vanwege haar emeritaat, dat officieel  
in oktober 2025 ingaat.

De dienst vindt plaats in het kerkgebouw aan de  
Grotestraat 68 te Nijverdal en begint om 14.30 uur. De 
dienst is ook te volgen via  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10467

Jonne weer aan het 
werk

Sinds halverwege maart is missi-
onair toeruster en gemeentetoe-
ruster Jonne van Wesel-Knevel 
weer begonnen met werken. 
Zoals je kunt zien op de foto is 
het nog een beetje zoeken met 
de kleine man. Maar we zijn blij 
dat ze weer in ons midden is!

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10467

