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Bemoediging
De rode lijn

Op een zondag in oktober stroomde het Museumplein in Amsterdam vol. Een lange 
rode draad verbond duizenden mensen die meeliepen rondom het Vondelpark – in 
stilte, in solidariteit, in verzet tegen onrecht. De rode lijn stond symbool voor een 
grens: tot hier en niet verder. Een lijn van medemenselijkheid, van protest tegen haat, 
geweld en polarisatie.

Ikzelf liep die dag niet mee. Niet omdat ik het niet wilde – maar omdat ik mijn verjaardag 
vierde. Mijn bezoek had moeite om bij me te komen door de afzettingen en drukte in 
de stad. Een makkelijke keuze om thuis te blijven: ik ben jarig. En toch knaagde het. 
Want onrecht raakt me wél. Oorlog en verdeeldheid ook.

Ik was net terug uit Praag, waar ik in een van de synagogen de namen zag van duizenden 
omgekomen Joden uit Theresienstadt. Namen, levens, verhalen – weg. In mijn stad, 
Mokum, gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog ook zo veel. Zo veel werd stilgehou-
den, weggewuifd, of achteraf pas onder ogen gezien. En dan vraag ik me af: WWJD? 
What Would Jesus Do?

Wat zou Jezus doen als Hij vandaag in onze straten liep? Zou Hij meelopen in de stoet, 
een arm slaan om de bedroefden, of in stilte bidden langs de kant? Zou Hij spreken, 
zwijgen, confronteren, genezen?

In de evangeliën tekent Jezus keer op keer een lijn. Geen lijn van uitsluiting, maar een 
lijn van liefde en gerechtigheid. Toen een vrouw werd aangeklaagd wegens overspel, 
boog Hij zich neer en schreef op de grond – misschien wel zijn eigen rode lijn: geen 
veroordeling zonder genade. Jezus koos niet voor gemak of veiligheid. Hij koos voor 
waarheid, voor de kwetsbaren, voor de kant waar de minste mensen stonden. En Hij 
riep Zijn volgelingen op hetzelfde te doen.

Als gemeenten van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten mogen wij in die lijn 
staan. Niet uit plicht, maar uit liefde. We zijn met elkaar verbonden – door geloof, door 
geschiedenis, en vooral door Christus. Ook wij dragen een rode lijn met ons mee: een 
lijn van hoop, van verzet tegen onrecht, van solidariteit met wie lijdt. Een lijn naar el-
kaar, en naar God.
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Onder de aandacht

Laten we elkaar daarin blijven aanmoedigen. Niet alleen als er een grote demonstratie is, maar ook in het dagelijks 
leven. In gesprekken, keuzes, gebeden, en daden. Want de vraag blijft: Wat zou Jezus doen?

En als wij Hem volgen, dan zullen ook wij lijnen van licht trekken in een wereld die vaak donker is. Niet altijd luid, 
soms heel stil. Maar altijd met moed, verbondenheid, en genade.

Tot slot...

Dit is mijn laatste bemoediging voor Oogsten.  
Na acht jaar neem ik afscheid als lid van het comité. Het was een voorrecht om vanuit 
deze rol te mogen bijdragen. Ik heb het met veel plezier gedaan. De Bond, zijn geschie-
denis en zijn toekomst zijn mij dierbaar.

We blijven verbonden. In geloof, in hoop en in de liefde van Christus –  
de rode lijn die nooit breekt.

Mirjam Pronk

GELOOFSGESPREK OP DE BONDSVERGADERING

Op de Bondsvergadering van zaterdag 8 november voeren 
we om 13.30 uur een geloofsgesprek over het thema: ‘GE-
MEENTEN VAN GELOVIGEN’, één van de vijf vingers, waar-
mee we onze identiteit definiëren.

We zijn blij dat Arjen Stellingwerf dit onderwerp komt toe-
lichten. Arjen is predikant binnen de Baptistengemeenten, 
gastdocent aan het Evangelisch College en het Baptisten  
Seminarium en bezig met een promotie- 
onderzoek naar het congregationalisme 

in de19e eeuw. Daarbij kijkt hij vooral naar de Vrije Evan-
gelischen, Baptisten en Vergadering van gelovigen. Een 
panel zal in eerste instantie op het verhaal van Arjen rea-
geren en daarna kunnen we allemaal aan het gesprek deel-
nemen. 

Het zou fijn zijn als jullie deze dag, waarbij we ’s morgens 
de maaltijd van de Heer vieren en bondszaken bespreken, 

erbij willen zijn en daarmee ook de on-
derlinge verbinding kunnen versterken. 

We zijn van harte welkom bij de VEG 
Bennekom, Edeseweg 147, 6721 JV Ben-
nekom. 
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VEILIGE GEMEENTE
Werken aan een gemeente waarin iedereen zich veilig 
voelt onder elkaar: dat is een mooie taak om aan te wer-
ken. Veel informatie over het werken aan een veilige ge-
meente is te vinden op de website veiligekerk.nl.  
Vanuit het aandachtsveld Toerusting en vorming van de 
Bond wordt er graag met u meegedacht. 

Twee vragen die regelmatig gesteld worden noemen we hier.

1.	 ‘Het is zo lastig om interne vertrouwenspersonen te 
vinden in de gemeente. Wat moeten we nu?’.  
Een interne vertrouwenspersoon moet een zekere  
onafhankelijkheid hebben. De persoon kan daarom 
geen lid zijn van de kerkenraad. Soms zijn er gemeente- 
leden die ervaring hebben met het zijn van vertrouwens-
persoon in het onderwijs, in de zorg of op een andere 
wijze binnen een bedrijf of organisatie. Het is ook mo-
gelijk om samen te werken met een andere VEG in de 
regio: dan levert de een een vertrouwenspersoon voor 
de andere gemeente en omgekeerd.  
Ook is het mogelijk om aan een plaatselijke protestantse 
gemeente te vragen of zij willen samenwerken. We 
hebben immers een associatieovereenkomst met deze 
kerk en werken ook binnen het meldpunt SMPR met 
hen samen. 

2.	 Een VOG aanvragen voor alle vrijwilligers: is dat nou 
nodig?’ 

	 Nee, dat hoeft niet, maar de vuistregel is wel: voor 
kerkenraadsleden en voor mensen die regelmatig om-
gaan met kwetsbare mensen. Een koffieschenker na 
de kerkdienst is niet zo iemand, maar wel een bezoek- 
medewerker of vrijwilliger bij een buurtinloop. Een 
VOG is geen garantie, maar het geeft wel als gemeente 
een bepaalde uitstraling: wij nemen onze verantwoor-
delijkheid op het gebied van sociale veiligheid serieus. 
En die boodschap is belangrijk voor mensen die een 
wond hebben overgehouden aan sociale onveiligheid 
of misbruik. Kijkt u eens met de ogen van een buiten-
staander naar de gemeente. Hoe komt het over op een 
nieuwkomer of iemand die zich oriënteert op een kerk 
en je noemt dat de gemeente wel of geen VOG’s heeft? 
Het is administratief een klusje, met als lichtpuntje: de 
overheid vergoedt de aanvraagkosten van vrijwilligers 
die omgaan met kwetsbare mensen.

Gemeente van gelovigen!

Ik kan mij voorstellen dat je bij het lezen van deze titel 
denkt: “Duhhh! Het is toch logisch dat een gemeente  
bestaat uit gelovigen?!’ Maar het thema reikt verder en 
dieper dan dat. Als gemeente vorm je een eenheid en 
tegelijkertijd een hele diverse. Dat brengt de nodige uitda-
gingen met zich mee: ‘Hoe waarborg je die eenheid? Hoe 
draag je gezamenlijke verantwoordelijkheid ondanks de 
diversiteit? Welke rol speelt ons geloof daarin?’

 
Naast dat het dus ergens heel vanzelfsprekend lijkt, is het 
in de praktijk vooral ook uitdagend! Vandaar dat dit ons 
jaarthema is voor 2025-2026. Straks bij de najaarsverga-
dering kun je al een beetje proeven van dit thema tijdens 
het geloofsgesprek. En op 18 april 2026 gedurende de 
Inspiratie en Ontmoetingsdag (I&O) gaan we er verder op 
door, met een discussiepanel dat prikkelt, workshops die 
verdiepen en activiteiten die je helpen om het in de praktijk 
te brengen. Kortom; zet deze dag alvast met koeienletters 
in je agenda! 
		

Zaterdag 18 april 2026  
	   	         10:00 – 16:00
Pssst!  
Wist je dat we tijdens de I&O ook een leuk kinderprogram-
ma hebben en dat er ook voor de tieners van alles te doen 
is? Je kunt dus gerust met het hele gezin komen!!☺

http://www.veiligekerk.nl
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Vacature pastoraal werker

De Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer zoekt een pastoraal werker (8u/w)
Ben je een enthousiaste en actieve christen met een le-
vend geloof en met hart voor mensen? Ben jij een verbin-
der en heb jij het talent om in gesprekken mensen dicht bij 
de Here God te brengen? Kun je je verdiepen in de iden-
titeit van de Vrije Evangelische Gemeenten? Dan zijn we 
ontzettend benieuwd naar jou!!!

Wij zijn: 
Een kleinschalig christelijke streekgemeente met een kerk-
gebouw in Wormerveer en aangesloten bij de Bond van 
Vrije Evangelische gemeenten in Nederland.

Iedere zondag verzorgen we een dienst met een gevari-
eerd aanbod van sprekers. De gemeente zet zich ervoor 
in dat iedereen zich snel vertrouwd en thuis voelt. Ieder 
individu telt en mag er zijn. Wij zijn een liefdevolle ge-
meenschap, die getuigt van Jezus Christus en de komst 
van het Koninkrijk van God wil verkondigen. We hebben 
als gemeente “Hart voor de Heer”, “Hart voor elkaar” en 
“Hart voor de wereld”.

 Wat vragen wij van jou?

•	 Pastoraat verzorgen aan de volwassenen en ouderen 
van de gemeente;

•	 Zelfstandig ontwikkelen van nieuwe initiatieven en 
activiteiten rondom pastorale gespreksonderwerpen;

•	 Toerusten en coachen van onze bezoekvrijwilligers;	

•	 Een afgeronde Hbo-opleiding of academische oplei-
ding theologie, pastoraal werk of vergelijkbaar;

•	 Je kunt mensen op inspirerende manier opbouwen 
vanuit eigen geloof en de Bijbel;

•	 Je bent een teamplayer die het fijn vindt om samen te 
werken met vrijwilligers, onze jeugdwerker en kerken-
raad;

•	 Ervaring met pastoraat en pastorale begeleiding is een pré.

Wil je meer weten over onze missie en visie? Neem een 
kijkje op onze website: veg-wormerveer.org/wie-zijn-wij

Naast een mooie, enthousiaste en betrokken gemeente, 
bieden wij jou:

•	 Een vrije rol om te laten zien dat jij een pastoraal wer-
ker bent binnen en buiten onze VEG-gemeente;

•	 Professionele begeleiding;

•	 Mogelijkheid om tegen sprekersvergoeding een dienst 
te leiden, zoals een rouw- en trouwdienst;

Een dienstverband van 8 uur per week voor 12 maanden, 
met een proeftijd van een maand en met uitzicht op een 
vast dienstverband;

•	 Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de richtlijnen 
van de Bond van de Vrije Evangelische Gemeenten;

•	 Startdatum in overleg.

Interesse? 
Is dit de functie die bij jou past? Twijfel dan niet en stuur 
dan jouw motivatiebrief en cv naar: 
voorzitter@veg-wormerveer.org. Heb je nog vragen dan 
kun je contact opnemen met Monique Post, 06-39777883 
en/of Harm Jager, 06-51178969.

Agenda
08 nov ’25 
Bondsvergadering	

18 april ‘26
Inspiratie- en Ontmoetingsdag

http://veg-wormerveer.org/wie-zijn-wij
mailto:voorzitter%40veg-wormerveer.org?subject=
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Terugblik
VEG Zwolle – Henk van Dam
Henk van Dam heeft zondag 7 september afscheid genomen als voorganger 
van VEG Zwolle. Het was een hartverwarmend afscheid. Met dankbaarheid 
en mooie herinneringen wordt er teruggekeken op de afscheidsdienst met 
veel gemeenteleden en tal van gasten die op welke manier dan ook verbon-
den zijn met Henk. Het was een feestelijke dienst waarin de trouw van God, 
die zo duidelijk zichtbaar is geworden in de afgelopen periode van onze ge-
meente, centraal stond. 

We blijven in onze Heer en Heiland met elkaar verbonden.

Intrededienst ds. Linda van der Plaat

Op zondag 7 september werd ds. 
Linda van der Plaat bevestigd als 
predikant van de Doopsgezinde 
Gemeente Dordrecht en de Vrije 
Evangelische gemeente Dordrecht.  

Het was een mooie, inspireren-
de dienst, waarin een volle kerk 
hoorde hoe Linda en de beide 
gemeenten volmondig “ja, dat 
wil ik en beloof ik” zeiden. Bij de 

knielbank werd ds. Linda van der Plaat gezegend door ds. Ed 
van den Berg-Strijker namens de VEG, ds. Marijn Vermet 
namens de Doopsgezinden, en door de voorzitters van de 
kerkenraden van de Doopsgezinde en Vrije Evangelische 
gemeenten Dordrecht. Ds. Van der Plaat hield zelf de over-
weging, waarin het thema was ‘Mijn God, wat vraag je van 

me?’ Zij koos het gedicht ‘Als Mozes had doorgevraagd’ 
van Marjolijn van Heemstra om de tekst van Mozes’ roe-
ping in het hier en nu te plaatsen. 
 
De dienst werd omlijst door feestelijke muziek. Na de 
dienst werd ds. Linda van der Plaat toegesproken door 
Mirjam Pronk als vertegenwoordigster van de Bond van 
Vrije Evangelische gemeenten, door Kees Koomen in zijn 
rol als secretaris van het Klein Beraad en als secretaris van 
de Ring ZuidWest Nederland van de Doopsgezinden en 
door Olga Leenheer als secretaris van de kerkenraad van 
de VEG.

Tenslotte werd ds. Ed van den Berg door Ineke Hageman 
bedankt voor zijn werk als consulent in de periode dat de 
gemeente zonder predikant was. Hij blijft betrokken als 
mentor voor onze nieuwe predikant. Na afloop was er de 
mogelijkheid om ds. Van der Plaat te feliciteren.

Intrede dienst ds. Frederikus G. aan het Rot.

Zondag 7 september is ds. F.G. aan het Rot bevestigd als 
Bondspredikant en ingezegend als voorganger van de Vrije 
Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. Het was een zeer 
warme dag voor de tijd van het jaar in “het landje van 
Cadzand”. In de dienst was de levende Heer zelf aanwezig 
en wilde iedereen aanraken, in 
het bijzonder ds. aan het Rot 
en dat was merkbaar. Onze 
consulent ds. P. Broere beves-
tigde ds. aan het Rot. 

De inzegening werd verricht 
door ds. P. Broere, ds. T. Schakel 
namens de Bond VEG, ds. P. 
Lauwaert als voorganger en 
Sandra le Grand namens de 
gemeente, als voorzitter van 
de kerkenraad. We zongen  

ds. aan het Rot en elkaar “Vrede zij u, gelijk Mij de Vader 
zond zend ik ook U” toe. Ds. aan het Rot nam ons mee in 
zijn overdenking n.a.v. Mat.11: 29. “Neem Mijn juk op u en 
leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; 
en u zult rust vinden voor uw ziel.”

We leerden dat Jezus zelf helpt om 
ons juk te dragen, waardoor onze 
last licht wordt, want Hij is zacht-
moedig. Het werd een onvergetelij-
ke dag, mede door het mooie weer 
en de vele gasten en gemeenteleden 
die aanwezig waren. U kunt de 
dienst terugkijken:

https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1309/events/recor-
ding/175723140001309

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1309/events/recording/175723140001309
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1309/events/recording/175723140001309
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1309/events/recording/175723140001309
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Uit het veld

Betrokken | nieuws

Meer dan een weggeefkast

Bij het openen van het nieuwe seizoen had VEG Wormerveer een leuke verrassing in petto. Zowel voor de gemeenteleden 
als voor de buren (die ook uitgenodigd waren). De jongeren van VEG Wormerveer waren de laatste tijd druk bezig  
geweest met het bouwen en schilderen van een weggeefkast, die tijdens de bbq werd onthuld. Maar het is meer dan 
een weggeefkast alleen! Aan de zijkant is namelijk een gleufje waar men ook gebedspunten in kunnen leveren. Tijdens 
de kerkdienst zal dan voor deze punten gebeden worden. Wat een mooi initiatief!

FEESTIN OUDEBILDTZIJL

VEG Zwolle – Pim Durieux

Pim Durieux is per september 2025 de gemeentelijk werker (niet 
erkend) in VEG Zwolle. Op zondagmorgen 12 oktober 2025 zal hij de 
zegen meekrijgen voor zijn werk als voorganger in de gemeente. 

In maart 2026 bestaat de VEG Oudebildtzijl 150 jaar. Dat 
willen we met elkaar vieren op zondag 22 maart 2026. 

Daarvoor willen we graag alle mensen uitnodigen die bij 
de VEG Oudebildtzijl betrokken geweest zijn of nog zijn, 
maar die niet op de adreslijst van de gemeente staan.  
Bent u zelf op welke manier dan ook betrokken (geweest)  
 

of oud-lid, wilt u dan uw adres (liefst e-mail, maar ook ge-
wone postadressen) doorgeven aan  
fam.steendam@hetnet.nl of aan VEG Oudebildtzijl, Fo-
gelsang 7, 9076 KA St. Annaparochie? Dan krijgt u t.z.t. 
een uitnodiging! En als u mensen kent die betrokken ge-
weest zijn, wilt u aan hen dan dit bericht doorgeven, zodat 
zij ook hun adres kunnen doorgeven?

mailto:fam.steendam%40hetnet.nl?subject=
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In de laatste uitgave van Kerkbeheer staat een interview 
met Dirk van den Hoven, hij is kerkrentmeester van De Ark 
in Amsterdam Noord. Een kerkgebouw is voor hem niet 
gewoon ‘een gebouw’ maar een manier om een verschil 
te maken in je buurt. Verderop in het blad staan vijf tips 
waarmee de Fonteinkerk uitgegroeid is naar een ‘kloppend 
hart’ voor haar wijk in Krimpen aan den IJssel. 

De plek waar je als gemeente samenkomt is belangrijk en 
in iedere gemeente zijn er leden die zich voor die plek, het 
gebouw met alles erop, eraan en eromheen inspannen. 
Niet vanwege het gebouw zelf maar vanwege de rol en 
de bestemming van het gebouw: de kerk. Het behoud en 
goed beheer van onze gebouwen is cruciaal- zeker wan-
neer meer mensen het geloof (her)ontdekken. 

Het comité is op zoek naar een of meer leden die in de 
eigen gemeente actief zijn voor het gebouw en die met 
enige regelmaat hun ontdekkingen en tips wil delen met 
andere gemeenten. Mogelijk heb je veel geleerd over een 
verduurzamings traject of zijn jullie aan de slag om meer in 
verbinding te komen met de wijk waarin je kerk bent en 

speelt je kerkgebouw daarbij een belangrijke (nieuwe) 
rol. Misschien heb je je verdiept in verzekeringen, subsi-
dies, aantrekkelijke inrichting, renovatie van kerkorgels of 
warmtepompen? 

Om je nog verder te inspireren stellen we voor deze 
‘Bondskerkrentmeester’ het blad Kerkbeheer ter beschikking. 

Het blad komt zes keer per jaar uit en staat boordevol 
bemoedigingen, tips, en interviews over de rol, het belang 
en het beheer van het kerkgebouw. Het wordt uitgegeven 
door de vereniging van kerkrentmeesters. 

Heb je interesse? Stuur een berichtje naar het Bondsbureau 
email: info@bondveg.nl

 Wil jij nieuws vanuit jouw gemeente delen met de rest van de Bondsgemeenschap?  
Mail het voor 6 december naar info@bondveg.nl

BONDVEG 
Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom

Ons bereikte het bericht, dat op 8 oktober op 89-jarige leeftijd is overleden

Hilly Polstra-Siderius

We kennen haar in de Bond vanuit het landelijk Vrouwenwerk. Van 1988 tot 
1996 was ze commissielid, waarvan 6 jaar vicepresidente. Daarnaast was ze ook 
een trouw en betrokken gemeentelid van de gemeente Oudebildtzijl. In 2018 
overleed haar man Teake. We danken de Heer voor haar leven en inzet voor de 
Bond. De kinderen en kleinkinderen zullen hun mem en bep missen.

In herinnering

“Een plek voor hoopvolle ontmoetingen”

In de laatste uitgave van Kerkbeheer staat een interview met  
Dirk van den Hoven, hij is kerkrentmeester van De Ark  
in Amsterdam Noord. 

mailto:info%40bondveg.nl%20?subject=
mailto:info@bondveg.nl
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BETSY DE BOER-VAN BRUGGEN 1939-2025

Betsy werd in 1939 geboren in de pastorie van 
Veendam en verhuisde met haar ouders naar 
Heerde en Utrecht.  
Ze werd door sommige mensen wel ‘moeder van 
de Bond’ genoemd. Dat was vooral in de periode 
waarin ze presidente was van het Landelijk Vrou-
wenwerk (1983-1993) en ook deel uitmaakte van 
het comité van onze Bond: van 1986-1993 als 
vertegenwoordigster van het Vrouwenwerk, van 
1993- 1999 als vicevoorzitter en van 1999-2007 
als voorzitter van het comité.

Ook vertegenwoordigde ze de Bond bij de Raad 
van Kerken van 1993-2007. Een enorme staat van dienst. Daarnaast was ze natuur-
lijk ook betrokken gemeentelid van de VEG Utrecht.

Betsy was bescheiden, betrokken en verbindend en had gevoel voor humor. Samen 
met haar man Ben, met wie ze 65 jaar getrouwd was, kregen ze kinderen en kleinkin-
deren.  
Ben overleed op 26 juli, Betsy mocht in vertrouwen op God op 22 augustus heen-
gaan.

Bij het heengaan van Betsy de Boer-van Bruggen

‘Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open 
oren - om al uw tekens te verstaan’… 

Regels uit één van de lievelingsliederen van Betsy de Boer-van Bruggen, die mij in gedachten 
schoten bij het bericht dat zij was overleden. We kennen Betsy niet anders dan zingend. Zingen 
was haar lust en haar leven, en dit lied lag haar na aan het hart. Het zegt ook iets over haar 
leven dat zich afspeelde te midden van de gelovige Vrije Evangelische Gemeenten en van de 
wereld om haar heen. Ze voelde zich met allebei voluit verbonden. Aan de jaren bij het Vrou-
wenwerk bewaarde ze de beste en liefste herinneringen.  

In 1990 trokken Betsy en ik samen door de Bond om bij regionale Vrouwenontmoetingsdagen 
een themadag te verzorgen rondom ‘De vrouw bij de bron’. Het verhaal staat in Johannes 4. 
We probeerden het met nieuwe ogen te lezen: wat zegt het ons vandaag de dag, wat zegt het 
over Jezus, wat zegt het over de rol die vrouwen spelen? Wanneer is de tekst geschreven en 
hoe is de tekst de eeuwen door (door mannen!) becommentarieerd?  
In de bijzondere ontmoetingen met al die vrouwen uit de bondsgemeenten leerden we veel 
over de Bijbel en over onszelf. 

Betsy groeide op in een gelovig gezin. Dat is een voorrecht, maar het betekent ook dat het ge-
loof van je kinderjaren moet meegroeien als je ouder wordt. De laatste jaren herkende zij zich 
in het bekende beeld van de schepping door Michelangelo uit de Sixtijnse kapel, de naar elkaar 
reikende handen van God en mens. Ze zei: ‘God laat je los, maar steekt zijn hand naar je uit – 
zijn hand blijft altijd open.’

Betsy was een vrouw naar Gods hart: vrolijk, hartelijk, zorgzaam, stijlvol, zoekend, struikelend, 
ruimdenkend, verbindend.

Het was een zegen haar te mogen kennen.  
Dineke Spee


