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Bemoediging
Kortgeleden bezocht ik in het kader van mijn werk een landelijke conferentie. 
Meer dan 150 collega’s uit het onderwijs kwamen daar samen om van elkaar te 
leren en elkaar te inspireren. Het is tegenwoordig een hele uitdaging om voldoende 
onderwijzend personeel in de klas te krijgen. Een belangrijke drijfveer van docenten  
is om jonge mensen niet alleen veel kennis bij te brengen, lezen, rekenen, schrijven, 
maar ook om tijdens hun (persoons)vormende jaren een positieve rol te spelen. 

Bijna alle deelnemers van de conferentie waren belijdende christenen werkend op 
christelijke scholen. Om die reden startten we de conferentie ook met een stukje 
uit Mattheüs 25:14-30, de gelijkenis van de talenten. U kent de gelijkenis vast wel: 
het loopt niet goed af met de knecht die zijn ene talent begroef en er niets mee 
deed. Het is kijkend op die afloop een serieuze aanmoediging aan ons allen om 
dat wat je toevertrouwd wordt ook in te zetten, om ermee aan de slag te gaan. De 
docenten op de conferentie moedigden elkaar aan om dat te doen, maar ook om 
hun leerlingen daarin voor te gaan.

Nu hebben we de eerste maand van het jaar 2026 al achter de rug. Dat betekent 
dat de eerste goede voornemens alweer gesneuveld zijn. Ik heb zelf geen jaarwis-
seling nodig om mijzelf allerlei zaken voor te nemen die ik voortaan beter ga doen. 
Maar aan een jaarwisseling doet de hele wereld mee dat voelt als een nieuwe 
start met nieuwe kansen, een nieuw perspectief. En dan gaan we er toch allemaal 
weer voor!

Misschien zijn uw voornemens alweer gesneuveld, misschien doet u er al lang niet 
meer aan. Misschien kijkt u naar uw omstandigheden of de nieuwsberichten en 
denkt u: ik moet wel erg mijn best doen om perspectief te zien. Laat mij u aan-
moedigen, zoals ik laatst samen met al die docenten werd aangemoedigd om aan 
de slag te gaan met mijn talenten.

Ik moedig u aan om er de komende tijd eens bij stil te staan wat u heeft om te 
geven van uw talent aan de ander. Met uw talenten kunt u iets wat de ander niet 
kan, maar waar de ander wel behoefte aan heeft.  



Onder de aandacht

De Bijbel schrijft op een aantal plaatsen over talenten of 
gaven. Bekende Schriftgedeelten daarover zijn 1 Korinti-
ërs 12:7-10 of Romeinen 12:5-8. De talenten die u heeft 
zijn door God zelf bedacht, ze vertellen ons ook iets over 
Hem. Door uw talent in te zetten voor anderen bent u 
anderen tot dienst, God zelf, maar u geeft ook uitdruk-
king aan iets wat God zelf heeft bedacht. De docenten 
die zich lieten aanmoedigen op de landelijke conferentie 
dienen niet alleen hun leerlingen maar ook God zelf. 

En dan nog iets over perspectief. Als VEG’en kennen we 
de Maranathaboodschap.  

De hoopvolle, Bijbelse verkondiging die inhoudt dat Jezus 
Christus spoedig zal terugkomen. Het is Aramees en  
betekent "Kom, Heer” of “Onze Heer komt". Het biedt 
een eeuwig perspectief! Het is een gebed 
en aanmoediging tegelijk. Laten we in 
2026 met Maranatha op de lippen 
leven en ons blijvend inspannen 
om elkaar en Hem te dienen tot-
dat Hij komt! 

door Jamila de Jong,  
voorzitter comité

Al jaren een vertrouwd begrip binnen de Bond. 
Een plek waar ontmoeting, geloof en gezelligheid 
samenkomen. En het mooie nieuws? Er zit weer 
beweging in. Vanuit steeds meer gemeenten 
groeit het enthousiasme en dat merken we: 
Kampus is duidelijk weer in trek. Gesprekken  
komen op gang, mensen haken aan en de ener-
gie is voelbaar. Dat maakt ons als Kampus- 
commissie blij en dankbaar.

Dit jaar vindt Kampus plaats van 1 t/m 3 mei, op 
een andere locatie dan we gewend waren. Dat 
vroeg om schakelen en vertrouwen. We hebben 
hier samen veel voor gebeden, het in vertrouwen 
los mogen laten en mogen nu zien dat het goed 
is gekomen. Het is mooi om te ervaren hoe alles 
uiteindelijk op zijn plek is gevallen en hoeveel 
betrokkenheid er was vanuit de Bond. Dank 
daarvoor.

Met zo’n 100 deelnemers kijken we vol verwach-
ting vooruit. Dat brengt natuurlijk uitdagingen 
met zich mee, maar vooral ook veel zin en 
enthousiasme. We zijn dankbaar voor iedereen 
die meewerkt en meedenkt in de voorbereidin-
gen, voor de muziek en voor alles wat nog mag 
groeien richting mei. Bovenal danken we dat 
Kampus dit jaar weer door mag gaan. Wij hebben 
er ontzettend veel zin in.

De Kampuscommissie
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Into the Into the 
Kampus 1-3 mei 2026

Scouting Cay-Noya
Heiligenbergerweg 177-183
3816 AJ Amersfoort

In samenwerking met:
Jaap van den Hoek

De Bethelband



Workshop - De weg naar de zending 
door  Kees en Ilonka Barendse

Hoe herken je een roeping? Hoe vind je vervolgens de 
weg naar de zending/zendingsorganisatie? Welke rol 
speelt een gemeente daarin of zou zij daarin kunnen 
spelen? 

Tijdens deze workshop delen Kees 
en Ilonka hun persoonlijke verhaal 
en geven handige tips en tools voor 
hoe jij de volgende stap kunt zetten 
in het navolgen van jouw roeping.

Workshop - Online gemeenschappen  
 Donkey Mobile

Steeds meer communities vormen zich ook online, zo 
ook kerken. Wat hebben digitalisering en de online we-
reld de kerk te bieden? Hoe kunnen zij gemeenschap-
pen versterken?

Workshop - Kerkcodicil  
door Sjaak Weststrate

ALLES IS GEREGELD! MAAR... IS ALLES OOK GOED  
GEREGELD?
Wie van ons heeft alles goed geregeld, voor het geval 
er afscheid genomen moet worden 
van het leven. 
Ervan uitgaan dat nabestaanden 
(kinderen) wel weten ‘hoe’ we dat 
zouden wensen, en dat vervolgens 
ook in praktijk brengen… Steeds 
vaker gebeurt dat niet, helaas. 

Workshop - Pizza’s bakken  
met Paul & Micha van der Loo 

Met zijn auto volgeladen met pizzaovens en ingrediën-
ten, zal Micha samen met zijn vader Paul ons tijdens de  
inspiratiedag ons inspireren met zijn passie voor verse 
pizza’s en ons leren hoe je dat op 
Italiaanse wijze moet bereiden. 

PAS OP! Grote kans dat je na de 
workshop met een pizzaoven in je 
online winkelmandje naar huis gaat

 & nog veeeeeeel meer!

Dat wil je toch niet missen? 
Meld je daarom aan via de QR-code of door te mailen 
naar: info@bondveg.nl
De dag duurt van 10:00 tot 16:00.

Aanstaande zaterdag 18 april is het alweer de vijfde 
editie van de Inspiratie- en Ontmoetingsdag! Dit jaar met 
als thema: “Gemeente van gelovigen”. Het thema komt 
voort uit een van onze vijf identiteitskenmerken. 

We hebben weer een aantal boeiende workshops  
samengesteld die ingaan op en verdieping geven aan dit 
thema. Want wat betekent het om gemeente van  
gelovigen te zijn, zeker ook in de tijden van vandaag? 

Hoe blijf je overeind, als gelovigen en als kerk, in tijden 
van individualisering, secularisatie en polarisatie, maar 
ook van digitalisering?

Het wordt weer een dag vol inspiratie met zowel inhou-
delijke als creatieve workshops! 

We delen er een aantal: 
 

Inspiratiedag 18 april 2026 
Ben je erbij?



KERK EN RAMP 

Wat als... de stroom langdurig uitvalt in een regio?  
Een chemische fabriek een gevaarlijke lozing heeft gedaan? 
Een nieuw coronavirus door het land trekt? Of als er 
oorlog uitbreekt? 

Kerken kunnen bij een ramp of crisis, landelijk of plaat-
selijk, een belangrijke rol spelen, met hun gebouwen, 
vrijwilligers en oog voor mensen. Daar is de overheid 
van overtuigd en in het CIO, het overlegorgaan van de 
overheid met kerkgenootschappen, is het onderwerp 
uitvoerig aan de orde geweest. 

Daar is een handreiking over ‘De rol van kerken bij de 
weerbaarheid van en veerkracht in de samenleving’ uit 
voortgevloeid. 
In het Aandachtsveld Toerusting en Vorming is het idee 
opgekomen om daar in het najaar van 2026 een paar 
regionale ontmoetingen aan te wijden voor kerkenraads-
leden. Wat kun je als plaatselijke gemeente doen bij een 
ramp of crisis? 
Wilt u voor die tijd al meer informatie of kunt u delen uit 
ervaringen met een draaiboek of rampenplan, dan horen 
we dat graag via het Bondsbureau. 

WAT IS KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE (AI)? 

Dit jaar zal er in elke Oogsten een rubriekje geschreven 
worden over AI. De volgende thema’s zullen daarin be-
handeld worden: 

1.	 Wat is AI?
2.	 De veelzijdigheid van AI
3.	 Preken met AI
4.	 De keerzijde van AI
5.	 Hoe gebruik je AI gezond?
6.	 Jongeren en AI 

AI wordt op steeds meer terreinen gebruikt en ingezet. 
Het is daarom belangrijk om er kennis van te hebben. 
Met deze artikelen, die door verschillende mensen 
geschreven worden (op één artikel na), willen we jullie 
hierover informeren. In dit nummer gaan we daar  
meteen mee van start. Zo hebben we ChatGPT (een 
vorm van AI) hoogstpersoonlijk gevraagd om AI aan jullie 
te introduceren:  

“AI staat voor kunstmatige intelligentie. Het is technologie 
die computers in staat stelt om taken uit te voeren waar-
voor normaal menselijke intelligentie nodig is. Denk aan 
taal begrijpen, beelden herkennen, voorspellingen doen 
of antwoorden formuleren op vragen. AI is geen mens en 
heeft geen bewustzijn, gevoelens of moreel kompas. Het 
is een door mensen ontworpen systeem dat werkt op 
basis van data, regels en waarschijnlijkheden.

De ontwikkeling van AI begon al in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw, toen wetenschappers zich afvroegen of  
machines konden “denken”. Lange tijd bleef dit vooral 
theorie, maar door de komst van krachtige computers, 
grote hoeveelheden digitale data en nieuwe reken-  
methodes is AI de afgelopen jaren sterk gegroeid.  

Daardoor is AI inmiddels aanwezig in het dagelijks leven: 
in zoekmachines, navigatie, aanbevelingen op streaming-
diensten en steeds vaker ook in schrijven, leren en 
organiseren.
AI werkt door patronen te herkennen in enorme hoe-
veelheden informatie. Op basis daarvan doet het voor-
spellingen of genereert het antwoorden.  
Het “begrijpt” de wereld niet zoals mensen dat doen, 
maar bootst menselijk taal- en denkgedrag na. Dat 
maakt AI snel en handig, maar ook feilbaar: het kan fou-
ten maken, bevooroordeeld zijn of te stellig klinken.

Voor organisaties, scholen en kerken kan AI een hulp-
middel zijn dat werk verlicht en creativiteit ondersteunt. 
Tegelijk vraagt het om verantwoordelijkheid. AI vervangt 
geen menselijke wijsheid, relaties of morele afwegingen.  
AI is dus geen oplossing voor alles, maar een gereedschap. 
De waarde ervan wordt bepaald door de keuzes die 
mensen maken in hoe zij het inzetten. 

AI stelt zichzelf voor als een gereedschap. Maar op welke 
wijze kunnen we AI inzetten? Wat kan AI concreet voor 
ons als gemeente betekenen?

Kan een algoritme helpen bij het schrijven van een preek 
— of raakt het dan juist iets wezenlijks kwijt? En hoe 
gaan onze jongeren eigenlijk al met AI om? Ligt er een 
taak voor ons als gemeente om hun toe te rusten in het 
gebruik ervan? In de volgende nummers meer hierover! 



HELP JIJ EEN WEEKJE MEE?

De komende drie jaar zullen we als gemeenten gezamen-
lijk collecteren voor stichting Het Passion, als binnenlands 
diaconaal project. Stichting Het Passion is een time-out-
voorziening voor dak- en thuislozen en voor de medemens 
met verslavingsproblemen. Maar naast financiële steun 
zijn zij nog meer afhankelijk van vrijwilligers. 
 
Elke midweek hebben ze een groep van vier vrijwilligers 
nodig, zodat hun gasten op adem kunnen komen. 
De vrijwilligers worden ondersteund door het beheerders- 
echtpaar en de professionele begeleiding.  
Je draait mee in het programma van de gasten en het 
idee is er vooral te zijn voor de ander! En als je wilt, kun 
je van alles doen. Leeftijd van 18-88!

Ga je mee?
Als SZD willen we Het Passion en de werkweek niet 
alleen onder de aandacht brengen, maar samen met jullie 
ook aan bijdragen en deelnemen! 

Vandaar dat we twee weken hebben gereserveerd bij Het 
Passion. 

- maandag 8 juni - zaterdag 13 juni 2026 
- maandag 15 juni – zaterdag 19 juni 2026

Aanmelden voor of extra informatie over de werkweek 
vind je op onze website: www.bondveg.nl of bij de secre-
taris/WZD van je plaatselijke gemeente.

15 en 16 april 2026 
Predikantenvergadering 

18 april 2026
Inspiratie- en ontmoetingsdag 

1 t/m 3 mei 2026
Kampusweekend

1 juli 2026
ANBI-publicatiedatum

7 november 2026
Bondsvergadering	

AGENDA



terugblik
Een bijzondere oecumenische reis naar Rome

Eén lichaam, één Geest, één hoop

Afgelopen maand heb ik mogen deelnemen aan een  
oecumenische reis naar Rome, vanuit de Raad van 
Kerken, waar ik namens de Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten deel uitmaak van het moderamen.
Deze reis vond plaats tijdens de Gebedsweek voor de 
Eenheid van de christenen en bracht vertegenwoordigers 
samen uit rooms-katholieke, protestantse, evangelische 
en orthodoxe kerken.

Voor mij was het een bijzondere ervaring om in die grote 
diversiteit samen op te trekken. In Rome ontmoetten 
we onder anderen kardinaal Kurt Koch, verantwoordelijk 
voor de oecumene binnen het Vaticaan, en hadden we 
een gezamenlijke ontmoeting met paus Leo XIV. 
Een hoogtepunt was de oecumenische vespers waarin hij 
voorging en zei: “We are one. Let’s make it visible.” Die 
woorden raakten mij.

Wat mij vooral bijbleef, was hoe serieus en zorgvuldig er 
wordt gewerkt aan oecumenische relaties. Niet door  
verschillen weg te poetsen, maar door ze eerlijk onder 
ogen te zien en tegelijk te zoeken naar wat ons verbindt. 
In de gesprekken binnen onze groep was er ruimte voor 
respect, vragen en soms ook spanning. Het schuurde 
af en toe — en juist dat maakte voelbaar hoe pijnlijk 
verdeeldheid is, maar ook hoe sterk het verlangen naar 
eenheid leeft.

Tijdens de week hield Commissioner Bente Gundersen 
van het Leger des Heils een persoonlijke reflectie van-
uit Efeziërs 4:4: “Eén lichaam en één Geest, zoals u ook 
geroepen bent tot één hoop.” Je kunt je de vraag stellen: 
Wat zien niet-gelovigen wanneer zij christenen ontmoe-
ten? 
Mijn eigen ervaring is dat mensen niet zozeer geraakt 
worden door woorden of gelijk, maar door christenen die 
hun geloof leven: met bescheidenheid, liefde en betrok-
kenheid.

In Rome werd voor mij opnieuw duidelijk: vóór we 
denominaties of kerkverbanden zijn, zijn we samen het 
lichaam van Christus. Juist in onze verschillen bleek er 
een diepe eenheid in het geloof in Hem. Dat is de kern 
waar we elkaar vonden.

Voor ons als Vrije Evangelische Gemeenten zie ik hierin 
een bemoediging én een verantwoordelijkheid. We mo-
gen onze eigen identiteit koesteren, en tegelijk verbon-
den zijn met andere christenen. 
In een gepolariseerde wereld hebben we samen iets te 
zeggen over hoop, vrede en verzoening — maar alleen 
als onze gezamenlijke stem geworteld blijft in Christus 
zelf.

Harm Jager



Wil jij nieuws vanuit jouw gemeente delen met de rest van de Bondsgemeenschap? 
Mail het voor 10 april 2026 naar info@bondveg.nl

BOND VEG
Edeseweg 147

6721 JV Bennekom

Grote dank vanuit Oekraïne

Vanuit de SZD wordt er nauw contact onderhouden met onze werkers in de Oekraïne. Zo krijgen we regelmatig up-
dates en berichten over de situatie daar. De oorlog duurt nu al ruim vier jaar. Het is om moedeloos van te worden. 
In het onderstaande bericht geven ze een schets van wat ze daar meemaken en hoe belangrijk ons gebed en onze 
steun zijn. Hun dankbaarheid is groot!

Bericht namens de werkers in Oekraïne
De situatie in Oekraïne is erg moeilijk. De infrastructuur 
is zwaar beschadigd. Er is 12 tot 18 uur per dag geen 
elektriciteit, in sommige regio's zelfs helemaal niet. 
 
Er is geen verwarming, water of internet. Vooral in de 
steden is het erg moeilijk. In Kiev zijn er speciale plekken 
geopend waar mensen zich kunnen opwarmen en iets 
kunnen eten. Raketten en drones vliegen over woon- 
gebouwen, burgers komen om het leven, waaronder  
kinderen. In onze regio (in het westen) gebeurt dit minder 
vaak, maar onlangs heeft een raket in Ternopil, waar 
onze dochter woont, een flatgebouw verwoest. Daarbij 
kwamen 34 mensen om het leven, waaronder 6 kinde-
ren.

We hebben nu geen elektriciteit, maar we gebruiken 
vaak generatoren en benzine. We danken God en jullie, 
onze lieve broeders en zusters. 

Daardoor hebben we onze eigen elektriciteit en is er 
warmte in onze huizen. We hebben genoeg eten, kleding 
en alles wat we nodig hebben om te leven. Het leven in 
onze regio is veel gemakkelijker dan in het oosten, zuiden 
en noorden van Oekraïne. We horen geen explosies of 
sirenes. 

Helaas zijn er vaak begrafenissen van jongemannen. En 
dat doet ons veel verdriet. We zijn u zeer dankbaar voor 
uw gebeden en steun in deze moeilijke tijd. Moge de 
Heer u zegenen!

Kledingactie
Tijdens de inspiratie- en ontmoetingsdag zullen we ook 
weer kleding en goederen inzamelen voor de Oekraïne 
(hier binnenkort meer over op onze website www.bond-
veg.nl). Deze kunt u meenemen naar naar Bennekom 
en dan zorgen wij ervoor dat ze bij onze werkers terecht 
komen. Bent u van plan spullen mee te nemen? Laat het 
dan even weten via een mailtje naar SZD@bondveg.nl
 

uit het veld
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Erik van Loo geestelijk verzorger

Op zondag 11 januari ontving Erik van Loo 
een zegen voor zijn nieuwe werk als geestelijk 
verzorger bij 's-Heerenloo. Erik gaat werken als 
pastor voor verstandelijk gehandicapten op een 
zorglocatie in Wekerom (Otterlo). 

Hiervoor heeft hij een bediening ontvangen van-
uit de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom, 
waar hij voorheen ook gemeentelijk werker is 
geweest. Ds. Kasper Kruithof zegende hem voor 
deze bediening.
 
Met deze functie en bediening is Erik van Loo 
ook weer erkend hbo-theoloog binnen de Bond 
VEG geworden. Het is fijn om Erik weer in de 
kring van Bondsvoorgangers te kunnen verwel-
komen.

Promotie Jeannet van de Kamp

Op maandag 19 januari promoveerde Jeannet van de Kamp 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jeannet studeerde theo-
logie aan het Seminarium en is in allerlei organen van de Bond 
actief en bekend als proponent en voorganger. Naast theologie 
studeerde Jeannet zorgethiek en dat heeft geresulteerd in een 
indrukwekkend proefschrift over ‘Verbloemd lijden’. 

In het proefschrift vertelt Jeannet over de zorgethiek, die altijd 
heel kritisch is geweest naar de medische zorgindustrie, waarin 
zorg tot een verdienmodel wordt gemaakt en zieke mensen een 
manier worden om geld te verdienen. 

Maar ook die zorgethiek heeft volgens Jeannet in de loop 
van de tijd blinde vlekken gekregen en heeft moeite om echt 
aanwezig te zijn bij het lijden van mensen. Dat wrijft ze enkele 
grote, internationale namen in de zorgethiek onder de neus met 
een heldere en haarscherpe argumentatie. 
Prof. Govert Buijs verleende aan Jeannet van de Kamp een  
terechte doctorstitel. We hopen dat Jeannets boek ons helpt 
om oog te houden voor het onverbloemde lijden van mensen. 

MET EMERITAAT

Ds. Janet de Vries heeft op 1 februari afscheid genomen 
van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam en van 
de Petrakerk. Ze heeft tien jaar in beide gemeenten gewerkt.                                                              

Als de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam per 31 
december a.s. ophoudt te bestaan, betekent dit ook 
het einde van de formele verbondenheid van Janet met 
onze Bondsgemeenschap. 
Er zullen ongetwijfeld contacten blijven met voormalige 
gemeenteleden, collega’s en enkele gemeenten.

MET EMERITAAT 

Ds. Constance Schouwstra heeft op 11 januari jl. af-
scheid genomen van haar werkzaamheden als geestelijk 
verzorger bij ‘s Heeren Loo, afdeling Apeldoorn. Ze gaat 
met emeritaat, door persoonlijke omstandigheden iets 
eerder dan gepland was. 
Constance was vele jaren in dienst op Groot Schuylen-
burg en werd door de collega’s, bewoners en hun fami-
lies zeer gewaardeerd.                                                  
In 2009 werd Constance predikant in onze Bond en  
‘formeel’ verbonden aan de VEG Heerde.


